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  Chúng tôi xin hân hạnh trình bày với quí vị trong bài viết hôm nay một số tin tức về Chương Trình Long 

Hoa Đại Hội mà chúng tôi sưu tầm được trong những năm qua. Những tài liệu về cơ bút của Thầy Tổ 

trong bài này gồm có “Đàn Cơ Hội Long Hoa” cho bên Bạch-Y-Huynh-Đệ vào ngày 4 tháng 2 năm 2016, 

“Thánh Giáo Cơ Bút về Chương Trình Long Hoa Đại Hội” cho bên Cao Đài ngày 8 tháng 10 năm 1960 

tại chùa Ngũ Phụng Kỳ Sơn, Núi Cấm Thất Sơn, “Sấm Giảng Huỳnh Đạo” bên Cao Đài xuất bản năm 

1965 gồm có “Sấm Giảng Tiền Giang” của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, “Sấm Giảng Trung Giang và 

Hậu Giang” của Đức Pháp Chủ Huỳnh Đạo. 
  

 Note: Những tài liệu phần mềm về Sấm Giảng Tiền, Trung, Hậu Giang và Chương Trình Long Hoa Đại Hội của bên Cao Đài 

sử dụng trong bài này là do từ bạn bè gửi đến cho chúng tôi hồi 2014. Vì không liên lạc được với tác giả, chúng tôi xin được 

mạn phép sử dụng nội dung của những tài liệu trên trong bài viết này.  

 

I. Đàn Cơ Hội Long Hoa 

  Xin mời các bạn đọc nguyên bài “Đàn Cơ HỘI LONG HOA” dưới đây. Vì bài ngắn và dễ hiểu nên 

chúng tôi thấy không cần phải giải thích gì thêm. Thầy Tổ cho biết ngày giờ khai hội Long Hoa là Rằm 

Tháng Giêng năm Tân Sửu, 2021. Từ giờ trở đi Việt Nam cũng như thế giới sẽ trải qua cơn thanh lọc kéo 

dài 5 năm bắt đầu vào cuối năm Bính Thân (2016), và rõ nhất là cuối năm Đinh Dậu (2017). Như vậy chỉ 

còn nửa con giáp nữa là tới Hội Long Hoa nên Thầy Tổ đốc thúc mọi người mau lo tu hành cho kịp ngày 

giờ. 

 

Feb/04/2016: Đàn Cơ HỘI LONG HOA 

Bạch Y đáo gót cõi ta bà, 

Sĩ nhơn hồn chiếc niệm Di Đà, 

Tiên phong chỉnh đốn Long Hoa Hội, 

Sanh lòng từ niệm tiếp điển Bà. 

 

Bạch Y trở lại lập Long Hoa 

Hạc Tiên nghinh đón tiếp điển Bà 

Đồng tử báo Đàn Long Hoa Hội 

Tử rồi sống lại nhớ ơn Cha. 

 

Bạch Hạc Đồng Tử xin chào chư vị Long Thần, 

Thổ Địa, xin chào Bạch Sĩ và chư vị Thần Thánh 

Tiên Phật. Nhờ ân điển của Đức Bạch Y mà hôm 

nay có đàn cơ tỏ bày cảnh Long Hoa Hội sắp tới 

tại miền Nam Việt Nam. Hôm nay có điển Đức 

Quan Thánh Đế Quân, đệ, Nguyên Thủy Thiên 

Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát “Bạch Y”. Xin mời 

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ra thơ cho đề tài hôm 

nay. 

 

Quán tịnh chơn hồn đến Long Hoa 

Âm dương giao hiệp Đạo mở ra 

Đại hội thanh bình trong thế sự 

Sĩ nhơn hồn chiếc chưa nghiệm ra 

Bạch Y trở lại nhờ điển cha 

Y như thời cổ của Di Đà 

Thần hồn trở lại trong bản thể 

Chú niệm Di Đà chứng Đạo Ca. 

Nhìn thế sự tâm ta đau đớn 

Còn vài năm Nam Hớn trở cờ 

Từng giây từng phút từng giờ 

Can qua xứ xứ, bất ngờ đao binh 

Nạn đao binh thình lình ập tới 

Làm cho khỉ chới với mặt mày 

Cuối năm Đinh Dậu mới hay 

Là cơ tận diệt thuyền quay trở về. 

mailto:vienluutd@yahoo.com
http://www.bachyhuynhde.org/
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Mẹ thương con, hôm nay xuống điển để bày tỏ 

lòng lo lắng của mẹ với chúng sanh cõi Ta Bà 

sắp vào cơ hủy diệt. Sau cơ hủy diệt thì là cơ 

Đạo Đức, mở đường cho Long Hoa Hội. 

 

Tuất, Hợi thế sự lại đổi thay 

Tân Sửu tình thương đã mở bày 

Long Hoa mở hội ba ngày tết 

Xuân về đất Việt thật vui say. 

 

Hội Long Hoa đã được Trời Phật phê chuẩn và 

chọn ngày tháng, các trò mau mà lo tu, còn chưa 

đầy nửa con giáp đó. Tình hình rồi đây sẽ rất là 

căng thẳng. Thế chiến sẽ được triển khai từ 

Đông Nam Á, sang tận Mỹ Quốc. Các cường 

quốc thi tài. Đất Việt Nam linh địa được bảo tồn 

bởi Trời Phật mà không bị ô nhiễm bởi bom hạt 

nhân. Nhưng tại vì chiến tranh đói kém, cho nên 

con người bị tử vong hơn một nửa. Thế giới cũng 

bị nặng nề. Các trò phải lo tu gấp để dự Hội 

Long Hoa, nhớ đó các con. Không còn bao năm, 

thời gian trôi qua nhanh như chớp. Chúc các con 

sớm đạt thanh tịnh. 

 

Quan tình chi bởi đất nước suy 

Thánh nhơn chưa chịu sửa tức thì 

Đế ngồi hưởng lạc sao yên nổi 

Quân thần đau óc tại luận suy. 

Kìa đất nước lâm nguy đã tới 

Rồi giặc thù chới với hôn mê 

Sang Bắc chúng cõng rắn về 

Hại dân, hại nước mọi bề gian nan 

Bọn Trung Cộng, Bắc Hàn một thứ 

Tại nghiệp chung, tại thử hạt nhân 

Sau rồi dân chúng phân thân 

Đáng đời bọn Cộng, không phần Long Hoa. 

 

Nguyên lai Bổn Tánh, điển của Trời 

Thủy chung Hồn, Vía chẳng giờ vơi 

Thiên cung Mẫu dạy chi có biết 

Tôn vinh đức hạnh của Phật Trời 

 

Đời đạo song tu. Cần có pháp mà khử trược lưu 

thanh. Có pháp mà không hành thì có tội với trời 

đất, đó là chưa nói tới cơ tận diệt sắp tới mà các 

trò chưa chắc được đậu điểm để đự Hội Long 

Hoa. 

 

Long Hoa Hội tưng bừng đang diễn 

Vào năm Sửu phát triển Đạo Tâm 

Vô Vi một pháp ráng tầm 

Long Hoa mở hội ngày Rằm Tết Ta. 

 

Hết 

Tiếp điển Ngọ giờ, ngày 4 tháng 2 năm 2016 D.L 

 

II. Thánh Giáo Cơ Bút về Chương Trình Long Hoa Đại Hội 

  “Thánh Giáo Cơ Bút về Chương Trình Long Hoa Đại Hội” cho ngày 8 tháng 10 năm 1960, Canh Tí, tại 

chùa Ngũ Phụng Kỳ Sơn ở Núi Cấm là một tài liệu hiếm, có giá trị cao về Chương Trình Long Hoa Đại 

Hội. Đàn Cơ tả lúc Đức Di Lạc được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban chỉ trao quyền thành lập hội LONG 

HOA. Sau đó Đức Di Lạc mời những vị Đạo Tổ từ nhiều phương trời như Đức Tây Phương Sóc, Đông 

Phương Sóc, Ngao Vương Lão Tổ v.v đến cho thơ. Các Ngài cho thơ nói về vận mệnh nước Việt Nam từ 

năm 1960 qua 2020 tới 2050. Trong bài có nhiều chi tiết lịch sử về Miền Nam Việt Nam suốt thời kỳ Đệ 

Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, gồm cả Hiệp Định Paris 1973, biến cố 30/4/1975, rồi tới thời kỳ thế chiến 3 để 

vào Thượng Ngươn 2017. Mục đích chính là để chúng sinh thấy mà lo liệu tu hành cho kịp ngày giờ để có 

thể dự hội LONG HOA vào khoảng năm 2020. 

 

  Vì bài Cơ Bút dài và chứa đựng nhiều chi tiết nên chúng tôi quyết định không diễn giải toàn bài, mà chỉ 

diễn giải một đoạn ngắn chọn lọc để gây sự hấp dẫn và tò mò cho độc giả. Phần còn lại thì để dành cho 

các bạn nghiên cứu. 

 

Những biến cố liên quan đến miền Nam Việt Nam từ 1964 qua mùa hè đỏ lửa 1972 tới 30/4/1975. 

 

Điển của Đức Vương Ngao Lão Tổ: 
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. . .  

Luận về đại hội nhân sanh,                            

Đời thay Đạo đổi, ngũ hành chuyển luân. 

Xuân Giáp Thìn nửa mừng nửa khóc, (1964) 

Năm não sầu trách móc đệ huynh;                             Các tướng lãnh cấu xé nhau sau cuộc đảo chánh nhà 

                                                                                       Ngô, 1963.                                                                                                                                                    

Gây bao nhiêu chuyện bất bình, 

Mang về tai họa chống kình với nhau. 

Hạ tiếng ve gọi sầu tỉnh lại, 

Đạo phân trần phải trái chuyện xa; 

 

Nước đời trong lóng đục ngừa, 

Mồi ngon lưỡi bén cũng vừa lòng tham. 

Ngoài mười sáu phân đoàn vĩ tuyến,  (17è) 

Trong Nam này uyển chuyển pháo xe; 

                                                                                       Ngoài Bắc quyết định tấn công miền Nam. 

HOÀNH SƠN câu thúc nhiều bề,                                  Trong Nam lo chuẩn bị quân đội. Mỹ vào VN. 

Đoàn ong tấp nập kéo về CHI LĂNG. 

Nơi điện thiên, cầm đăng khải trí, 

Chốn chương tòa suy nghĩ vẩn vơ; 

 

. . . . 

 

Gà eo óc niên dài ngoại vắng, (1969)                          

Chó lạc đường về đặng yên nơi; (1970) 

Heo ra muôn cảnh rã rời, (1971) 

Nước dâng tràn khắp tơi bời dân Nam. 

                                                              Những biến cố trong thời 1969-1973 

Chuột ngoi ngóp tìm đàng ẩn tránh, (1972) 

Trâu quay về, tạm cảnh yên nơi; (73, HĐ Paris) 

Nhân dân than khóc ngất người, 

Tai trời ách nước, ôi thôi khắp cùng! 

 

Điển của Đức Tứ Đại Bộ Châu Lão Tổ: 

 

Tý Nhâm đến, quanh vùng thế giới,   (1972) 

Đặng an lành, lạc thế âu ca; 

Chim linh đậu trước thềm nhà, 

Là điềm đại họa, Long Hoa diễn trường. 

 

Ta nhận thấy vô phương cứu cánh, 

Tý bao giờ bóng ảnh sai đâu? 

Gượng vui cười đặng cho sầu, 

Buộc lòng đến chứng, thốt câu ngỡ ngàng! 

 

Phải chứng cảnh trần gian thảm khốc, 

Nhớ khi phân trời đất đến giờ; 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

4 

 

Chưa hề náo nhiệt thiên cơ, 

Mà nay rúng động thẫn thờ thâm tâm! 

 

Một thời gian ba năm lặng lẽ,   (1972+3=1975) 

Liên miên trường buồn tẻ vắng tanh; 

ĐÓ là ngày Đạo đã thành, 

Thành ngày tận thế, nhơn sanh khổ lòng. (30/4/75) 

                                                                                            Từ năm 1972 lúc quân đội VNCH mạnh nhất,  

. . . .                                                                                      cho tới lúc thất thủ vì Mỹ bỏ rơi là 3 năm. 

Lời ngụ ý, hiểu sao tự xét,   (biến cố 1975) 

Máy thiên cơ lậu thiệt khó lòng; 

Lượng mình đảm nhiệm Thiên phong, 

THIÊN VƯƠNG đến dự, giã trong đàn tiền! 

THĂNG- 

 

Trên đây là vài tiên tri về những biến cố lịch sử đã xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1960 tới năm 

1975.  Xin mời bạn đọc nghiên cứu nguyên bài cơ bút bên dưới. 

 

III. Sấm Giảng Huỳnh Đạo: Tiền Giang, Trung Giang, Hậu Giang. 

  Cuốn sách “Sấm Giảng Huỳnh Đạo” ra đời năm 1965 là những tài liệu cơ bút của chi nhánh Thiên Khai 

Huỳnh Đạo bên đạo Cao Đài. Theo sở biết nông cạn của chúng tôi thì mười hai chi phái đầu tiên bên đạo 

Cao Đài ra đời thời 1920s-1940s là nhắm độ chúng sinh trong thời kỳ tiền Thượng Ngươn, tức là từ lúc 

khai đạo 1920s tới 2017.  Còn chi nhánh Thiên Khai Huỳnh Đạo ra đời trong khoảng (1940s-50s?) là chi 

nhánh nhằm cứu độ chúng sinh trong thời Thượng Ngươn, kể từ 2017 trở đi.  

  Cuốn sách “Sấm Giảng Huỳnh Đạo” gồm 3 phần. Trung Giang và Hậu Giang do Pháp Chủ Huỳnh Đạo 

xuống cơ bút, còn Tiền Giang do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc xuống cơ bút. 

  Cuốn sách chứa đựng nhiều chi tiết về thiên cơ vận mệnh nước Việt Nam cũng như Thế Giới và nhiều 

chi tiết về giáo lý tu hành. Về mặt tu hành, sách có cả nguyên phần Ngọc Kinh Tâm Pháp để trau dồi 

luyện tánh, áp dụng được cho mọi người mọi môn phái. Về phần thiên cơ, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 

có tả một bàn cờ thế cho vận mệnh Việt Nam. Xin trích vài câu dẫn chứng sau đây: 

. . . . 

Cuộc cờ thế còn đang tranh lấn 

Quyết mất, còn một trận sau cùng 

Song Xa thế nọ hiểm hung 

Nhờ đôi Sĩ-Tượng bền cung giữ thành 

Thế tiền Mã hậu canh đại Pháo 

Dầu chống ngăn trung đạo cũng nguy 

KỲ non kẹt mất lối đi                              (ông Kỳ non rơ nên thua ông Thiệu) 

THIỆU xưa THẦY dạy quên đi thế này 

Để mặt lũ chốt bầy múa mỏ 

Chưa qua sông khó bỏ về ngang 

Gặp Xe điếng vía kinh hoàng 

Thêm phần Pháo cặp dẹp tan mấy hồi 

. . . . 

Nhâm-Tý khai hiểm hung sẽ rõ    (1972, mùa hè đỏ lửa) 

Trong giáp nầy dầu có loạn ly      (30/4/75, cải tạo, kinh tế mới, vượt biên) 

Đó là sắc chỉ huyền vi 
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Thượng Ngươn tựu hội khai kỳ Long-Hoa 

. . . . 

  

  Trong sách có phần nói về tam giáo của Đạo Cao Đài trong thời Thượng Ngươn. Đạo Cao Đài có thờ ba 

vị Tam Trấn là Đức Quan Âm, Đức Quan Thánh Đế Quân, và Đức Lý Thái Bạch. Theo Sấm Giảng 

Huỳnh Đạo thì mai sau trong đời Thượng Ngươn, nguồn đạo Cao Đài chia làm 3 nhánh chính. Tiền Giang 

sẽ do Đức Quan Thánh Đế Quân chủ về Tiên Đạo điều động với chúng sinh từ 7 nước Mỹ, Hoa, Phi, Úc, 

Hàn, Thái, và Anh. Trung Giang sẽ do Đức Lý Giáo Tông tức Lý Thái Bạch dụng nhân đạo để tỏ huyền 

linh với chúng sinh từ 7 nước Nga, Pháp, Hung, Lỗ, Miến, Ba-Tư, và Á-Rập. Cuối cùng là Hậu Giang sẽ 

do Đức Quan Âm chủ về Phật Đạo điều động với chúng sinh từ 7 nước Ấn, Nhật, Lào, Miến, Mã-Lai, 

Đức, Ý. 

  Theo lời của Đức Phật Thầy Tây An cho biết thì Quốc Độ Đại Việt sẽ mất khoảng ba trăm năm hay sáu 

đời để vươn lên và vượt qua mặt Mỹ Quốc về văn minh tinh thần lẫn vật chất. 

 

  Cuốn sách còn chứa nhiều chi tiết hấp dẫn khác mà không thể kể hết ở đây được. Xin mời đọc toàn bộ 

Sấm Giảng Huỳnh Đạo ở cuối bài. 

 

IV. Thế Chiến 3 được Hoãn 6 năm. 

Theo “Sấm Giảng Huỳnh Đạo (1965)”  và “Thánh Giáo về Chương Trình Đại Hội Long Hoa (1960)”, 

những Tiên tri về thế chiến 3, hay cuộc thanh lọc địa cầu, đều có dấu mốc thời gian từ 2012 tới 2017 với 

các năm như Ngọ (2014),  Dê (2015), Khỉ (2016) và Gà (2017). Những dấu mốc này trùng với dấu mốc 

trong các sấm của nhiều vị khác thời trước 1960.  Xin trích dẫn vài câu làm chứng … 

 

Đức Pháp Chủ Huỳnh Đạo: 

. . . . 

220 – Khỉ ngồi đợi kê minh ngọc thố  (2016-2017) 

Bắc Kinh di bạch lộ sơn phong 

Triều Tiên xương chất đầy đồng 

Thái, Cao, Lèo chuyển cuối rồng gà bay 

 

224 – Nam Việt ứng một ngày tân tạo 

Lực cửu duyên quả báo kim vương 

Mặt trời lố dạng Nam Phương 

Trung đông chiến họa dân lương điêu tàn. 

. . . . 

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc: 

. . . . 

Đầu Dê mình Khỉ thảm thương   (2015-2016) 

Đuôi Dê đầu Khỉ họa vương khắp cùng 

Âu chuyển động ba nơi một lúc 

Á dập dồn chính khúc lửa bay 

Mỹ tuôn vàng khối một ngày  

Phi, Tần cô lập, Nhật thay chiến trường 

. . . . 
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  Những tiên tri này được cho từ 1960s.  Nhưng bây giờ đã vào hè 2016 rồi mà chiến tranh vẫn chưa xảy 

ra ở Việt Nam, bom nguyên tử vẫn chưa nổ trên thế giới như đã được tiên đoán bởi nhiều tiên tri lớn như 

Baba Vanga, Nostradamus, Sấm Trạng Trình, Sấm Giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, v.v. 

  

  Tại sao có sự sai sót như vậy? chẳng lẽ các Thầy Tổ lúc đúng lúc sai? Không! không phải như vậy. Lý 

do là thiên cơ được trì hoãn để chúng sanh địa cầu có thêm ngày giờ tu hành. Giờ xin dẫn chứng. 

 

Bên Tây Phương:  

  Trong những cuốn sách tiếp điển của tác giả Sal Rachele “Earth Awakens: Prophecy 2012-2030” và 

“Earth Changes and 2012 Messages from the Founders” xuất bản trước 2012 đã cho biết chu kỳ thanh 

lọc, thay đổi của trái đất bắt đầu từ Dec/21/2012.  

  Tuy nhiên trong cuốn sách “Soul Integration”  cùng tác giả, xuất bản lần đầu vào tháng 4 năm 2013, 

trang 7 có đoạn văn như sau : 

“ Many of you have just graduated from level three to level four, and a few of you are graduating from 

level four to level five. Graduation is not easy and seems to take a lot of hard work and study. The current 

cycle is no exception. 

  We are observing how well you have done since the Shift of the Ages occurred on December 21, 2012. 

Our general message is “good but needs improvement”. This is a kind and compassionate statement, not 

a judgment. Our recommendation to the Godhead has been to give you additional time to work through 

your negative issues prior to going through the ascension process. Most of you were not ready for a full 

portal shift in 2012, and so the process has been toned down a bit to give you a chance to go more deeply 

into the nature of the Self.” 

 

Xin tạm dịch như sau: 

“ Các bạn có nhiều người vừa mới hoàn tất thăng hoa tâm thức từ D3 lên D4, và một vài người thì đang 

hoàn tất thăng hoa tâm thức từ D4 lên D5. Để tốt nghiệp thăng hoa tâm thức thật không dễ dàng chút 

nào, và phải mất nhiều công lao học hành khổ sở. Lần thi này cũng như mọi lần khác, không có sự ngoại 

lệ nào cả. 

  Chúng tôi đang quan sát xem các bạn thi cử thế nào kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2012, tức là ngày giao 

thời giữa Hạ Ngươn và Thượng Ngươn, Shift of Ages. Nhận xét của chúng tôi là “khá nhưng cần tiến bộ 

hơn”. Đây là lời nhận xét tử tế bao dung chứ không phải là chê trách phán đoán. Lời đề nghị của chúng 

tôi lên Thượng Đế là cho các bạn thêm thời gian để giải quyết những vấn đề cá nhân trước khi phải 

dự kỳ thi thanh lọc (ascension process). Phần lớn các bạn chưa sẵn sàng cho sự thăng hoa toàn phần 

vào năm 2012, vì thế chương trình kế hoạch đã được hãm lại hay trì hoãn một chút để các anh có cơ hội 

học hỏi thêm về bổn tâm của mình (nature of the Self)”. 

    

  Đoạn văn trên cho biết vì nhiều chúng sanh chưa chuẩn bị kịp nên Thầy Tổ đã xin trì hoãn cuộc Thanh 

Lọc đáng lẽ đã bắt đầu từ cuối năm 2012, tức “Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh”. Tác giả cho biết sự gia 

hạn được chấp thuận nhưng không cho biết là được hoãn tới bao lâu. 

 
Note: Cả 3 cuốn sách trên đều là điển bút của Thầy Tổ xuống qua ông Sal Rachele, một vị thầy tâm linh và nhà ngoại cảm Mỹ 

nổi tiếng đương thời. 

 

Bên Đông Phương: 

 Vào đầu năm Bính Thân, Đức Ngọc Đế Vĩ Kiên cho chúng tôi bài cơ bút sau đây: 

 

Feb/12/2016: Đức Vĩ Kiên cho thơ 
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(Mùng Năm tháng Giêng năm Bính Thân) 

 

Vĩ Kiên tận độ đám trò ngu 

Kiên tâm hành pháp giải tỏa mù 

Tận tâm ban pháp không than khổ 

Độ về thiên quốc sống an du 

 

  Thưa các bạn, đã lâu tôi từng nói tôi phải đứng qua một bên để chư vị Thần Thánh Tiên Phật làm việc. 

Nhưng ở địa vị một người Thầy, thấy các bạn chao đảo và mất lòng tự tin cho nên chi tôi xuống điển qua 

Sĩ. Thưa các bạn, thế giới đã bước vào cơ tận diệt, đó cũng nằm trong “Thiên Ý” sanh, trụ, hoại, diệt rồi 

lại sanh. Các bạn không có thể nắm lấy bất cứ một cái gì vì tất cả hình tướng đều là hư vọng “Thế gian 

đô thị giả”. Các bạn nhớ hành pháp mà giữ lấy phần hồn lo tu tiến, không lâu các bạn sẽ ở bên tôi. Có 

một số các bạn siêng năng hành pháp, bây giờ điển của các bạn đó cùng tôi làm việc đêm ngày. Tôi đã 

mấy lần đệ đơn xin Thượng Đế gia hạn cho các bạn, thêm nửa con giáp cho các bạn có thời gian mà 

tu tiến. Còn năm năm nữa thì đến Long Hoa, các bạn phải ngày đêm tu niệm thì mới kịp kỳ đến đó. 

Chúc các bạn thân tâm thường tịnh. 

 Quý thương, 

 Vĩ Kiên 

 

 Như vậy việc Thiên Cơ bị trì hoãn nay đã rõ ràng. Nhưng trì hoãn tới bao giờ? Căn cứ theo những vần 

thơ trên thì Thiên Cơ bị trì hoãn 6 năm, từ 2012 tới 2017. Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ bắt 

đầu cơ tận diệt kéo dài trong 5 năm tới từ 2017 tới 2020. Để rồi Hội Long Hoa sẽ được khai mở vào đầu 

tháng Giêng năm Tân Sửu, 2021 tại Việt Nam. 

   

Trong bài “Bạch Vân Thi Tập Chú Giải”, 

http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf,  chúng tôi có viết Quốc Độ Đại Việt 

sẽ được thành lập vào khoảng năm 2017. Nhưng giờ vì Thiên Cơ bị trì hoãn nên ngày giờ thành lập Quốc 

Độ Đại Việt do đó cũng bị dời đi. 

 

V. Bàn Hai Câu Sấm Trạng Trình 

   Chúng ta vẫn thường nghe 2 câu sấm Trạng Trình sau đây: 

Mười phần chết bảy còn ba 

Chết hai còn một mới ra thái bình 

   

  Trong bài “Thánh Giáo Cơ Bút Chương Trình Long Hoa Đại Hội”, Đức Vương Ngao Lão Tổ có cho 

mấy câu thơ sau: 

NẠN NGUYÊN TỬ TIÊU HAO NĂM SÁU, 

TAI HỌA TRỜI HUYÊN NÁO HAI BA; 

CỘNG ĐI ĐẾM LẠI RÕ MÀ, 

MUỜI HAO TÁM CHÍN MỚI RA THÁI BÌNH! 

 

Những vần thơ trên cho thấy đây còn là đại họa của thế giới chứ không phải của riêng Việt Nam. Phần thứ 

nhất là bom nguyên tử và phóng xạ nguyên tử sẽ làm tiêu 7 phần trong thế chiến 3. Còn thiên tai động đất, 

hồng thủy là phần thứ hai sẽ lấy đi 2 phần vào khoảng 2028-2030 khi hành tinh Nibiru xuất hiện đến gần 

trái đất. 

 

http://www.bachyhuynhde.org/BaiViet/BachVanthiTapChuGiai.pdf
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Còn theo bút điển xuống bên Tây Phương qua ông Sal Rachele thì khoảng ¾ nhân loại sẽ phải từ giã trái 

địa cầu khi tới gần năm 2030. 

 

VI. Lời Dặn Dò cho những Linh Căn có Nhiệm Vụ kỳ này: 

 

Trong bài “Thánh Giáo về Chương Trình Long Hoa Đại Hội” có phần nói về những Linh Căn lãnh nhiệm 

vụ xuống trần để giúp nhân loại nói chung và dân Việt Nam nói riêng trong cuộc thăng hoa tâm thức lần 

này. Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây:  

. . . . 

Ớ chơn linh gieo mình thế sự! 

Ớ con đời danh dự công hầu, 

Lưỡi gươm nó đã kê đầu, 

Đoạn dây oan nghiệt, diệt câu mê đời. 

 

Mà còn dạ chiều mơi tật đố, 

Mà còn ham gây gỗ tranh giành; 

Biết đâu định luật tử sanh,  

Còn mong chi nữa, tơ mành vấn vương, 

 

Khuyên các con một đường đi thẳng, 

Đừng sờn lòng, chịu đắng nuốt cay; 

Hành xong sắc lịnh Cao Đài, 

Chỉ rành cho đó, hậu lai con tường. 

 

Nhưng bước đầu muôn đường khổ cực, 

Khi vận thành thơm rực danh bia; 

Đạo mầu Thầy định xa kia. 

Các con phận sự, khóa chìa Thầy giao, 

 

Thầy thường dụng muôn màu giáo huấn; 

Để giúp con xây dựng nhiệm mầu, 

Thầy nào gạt trẻ khổ sầu, 

Luyện trau tâm pháp cao sâu tỏ tường. 

 

Bước đi lên tầm phương liệu trước; 

Nền tảng này vận nước ứng cơ; 

Màu vàng đất Việt dựng cờ, 

Cứu nguy sanh chúng khỏi bờ chiến tranh. 

 

Các con ơi, muốn thành chánh vị, 

Đáng mặt trang tài trí của đời; 

Thì con vưng thửa lịnh Trời; 

Ẩn vào thiền tự, chiều mơi công trình, 

 

Đặng các con tập tành tấc dạ, 

Chờ ngày sau giải họa thế trần. 

Diệt tiêu tà mị vô thần, 

Thì con đắc chí cứu dân muôn ngàn, 

 

Phò Phật Vương, Minh Hoàng trừ nạn, 

Đặng lập đời xinh rạng thượng nguồn, 

Kỳ này trẻ gắng keo sơn, 

Lối đường Thầy định nhiều cơn khảo nhồi. 

 

HỠI CÁC CON LẠC LOÀI VỊ CŨ, 

MẨY NGÀN NĂM NGÔI CỰU BỎ LÌA; 

NGÀY NAY TRỞ BƯỚC QUAY VỀ, 

CON ĐỪNG MƠ MỘNG ĐẦM ĐÌA TRẦM 

LUÂN! 

 

Con hỡi con, não nùng chi bấy? 

Con hỡi con xem thấy hãn tàng! 

Bao nhiêu việc cõi thế gian, 

Thầy đây đã thốt, hai hàng lệ rơi. 

 

Từ giã con cõi đời, Thầy trở, 

Duyệt chương trình, Thầy mở bạch thư; 

Giao cho DI LẠC chủ từ, 

Thầy hồi Bạch Ngọc, con chừ hành y! 

THĂNG- 

 

  Qua đoạn cơ bút trên chúng ta thấy là nhiều linh căn có nhiệm vụ, xuống đây đã lâu và hiện giờ đang bị 

quấn chặt trong xác phàm với tâm thức D3/D4.  Vì bị trói chặt vào tình, tài, danh, lợi của cõi trần khó mà 

thoát ra nên Thầy Tổ đã khuyên các Linh Căn này nên ẩn vào thiền tự mà lo tu hành để hầu sau này có thể 

phục hồi cựu vị và giúp đời cứu dân. 

 

VII. Kết Luận: 
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Trong bài viết này, Thầy Tổ cho biết cộng nghiệp chung của chúng sinh vào cơ thế giới tận diệt đã bắt 

đầu, và Hội Long Hoa sẽ được khai mạc vào ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, 2021 tại Nam Bang.  

 

Cơ tận diệt đáng lẽ đã bắt đầu từ cuối năm 2012 nhưng lúc bấy giờ vì thấy chúng sanh chưa sẵn sàng nên 

Thầy Tổ đã đề nghị xin Thượng Đế gia hạn thêm thời gian cho tới nay.  

 

Trong bài này các bạn có dịp được đọc “Sấm Giảng Huỳnh Đạo” của chi nhánh Thiên Khai Huỳnh Đạo, 

và “Thánh Giáo Chương Trình Long Hoa Đại Hội” bên Đạo Cao Đài. Các bạn có dịp ôn lại và tự phán 

quyết về độ chính xác của Thầy Tổ nói về vận mệnh miền Nam Việt Nam với những biến cố đã xảy ra 

trong thời  Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa từ năm 1960 tới 1975. Để từ đó các bạn mới thêm vững tin về 

những lời tiên tri, khuyên bảo của Thầy Tổ trong giai đoạn sắp tới từ 2012 tới 2030, và chọn cho mình 

một hướng đi thích hợp. 

 

Làn sóng tâm thức của Trái đất hiện ở mực độ D4 và đang trên đường tiến lên D5 trong lúc làn sóng tâm 

thức của đại đa số chúng sanh thì tụt lại phía sau khoảng D3.7 theo sự xác định của tác giả Sal R. Do đó 

chúng sanh cần phải tối thiểu nâng hay thăng hoa làn sóng tâm thức lên D4 bằng sự tu tâm sửa tánh trong 

kỳ thi thăng hoa tâm thức sắp tới thì mới có thể ở lại trái đất này được. Nhưng để thăng hoa từ D3.7 tới 

D4 thật không dễ dàng chút nào, phải mất thời gian khá lâu, có thể cả hằng trăm năm mới xong. Cho nên 

đây là lý do tại sao mà cụ Trạng Trình đã thấy trước và nói “mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một 

mới ra thái bình”. 

Thầy Tổ vì lòng từ bi tận độ chúng sanh nên đã tiết lộ thiên cơ để nhắc nhở, chỉ bảo cho chúng sanh mau 

mau lo liệu tu hành để theo kịp chu trình tiến hóa của địa cầu. Tất cả mọi người trên trái đất ai cũng phải 

thi kỳ này. Bài thi “Thế Chiến 3” là chung cho mọi người nhưng mỗi người lại có đề thi riêng tùy theo 

trình độ lớp lang của mình. 

 

Từ đây tới ngày khai hội Long Hoa chỉ còn vỏn vẹn 5 năm nữa, rất mong các bạn tu hành đừng lãng phí 

thời giờ. 

 

Trước khi dứt lời và để góp vui, chúng tôi xin mạn phép nhái bài Long Vĩ Xà Đầu như sau: 

Hết khỉ tới gà lắm chuyện hay 

Pháo bông khai hội tại Nam Bang 

Chó tru lợn rú quỉ ma diệt 

Chuột ngủ trâu cày kiến Long Hoa 

                Kính bái: Viễn Lưu 06/14/2016 

 

Chúng tôi hy vọng bài viết này mang lại ít nhiều lợi ích cho các bạn. 

 

Kính bút, 

Viễn Lưu. 

Email: vienluutd@yahoo.com  

Website: www.bachyhuynhde.org  

Viết xong ngày 14 tháng 6 Dương Lịch năm 2016. 

 

[Cho phép tự do trích dịch hoặc in lại. Xin giữ nguyên xuất xứ 

---oOo--- 

mailto:vienluutd@yahoo.com
http://www.bachyhuynhde.org/
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Thánh giáo cơ bút lúc Tý thời ngày 18-8 Canh 

Tý /8-/10-/1960 tại Chùa  
NGŨ PHỤNG KỲ SƠN 

về 

CHƯƠNG TRÌNH 

LONG HOA ĐẠI HỘI 

Thi: 

NHỊ thập bát môn chuyển cửu trùng, 

LANG đài Phật pháp quảng bao dung, 

HIỂN lệnh Long Hội Hoa Thiên định, 

THÁNH Phật Thần Tiên độ kẻ trung. 

 

Chào chư thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng!  

CÓ KHƯƠNG THÁI CÔNG ngự bút!  

Tiểu Thánh xin xuất ngoại, hộ cơ. 

Thăng. 

 

Tiếp Điển:  

                       Thi: 

KHƯƠNG ninh thạnh trị biết bao lần, 

THÁI lập thượng đời có đặc ân, 

CÔNG đức cho dày ra chiếm bảng, 

GIÁNG khai nguồn hạ Đại Phong Thần! 

 

Lão chào mừng chư thiên mạng! Lão đến đây để 

phụ trách cùng ĐỨC DI LẠC PHẬT VƯƠNG 

thỉnh Phật Tiên Thánh Thần đến chứng minh 

việc sắp đặt chương trình Long Hoa Đại Hội. 

Vậy chư thiên mạng cung nghinh TAM-TRẤN, 

TAM GIÁO, cùng ĐỨC NGỌC HOÀNG 

THƯỢNG ĐỀ lai lâm chiếu chỉ để chư thiên 

mạng thọ ký, xem đó làm bước tiến, hầu thi hành 

nhiệm vụ của mình mà Chí Tôn đó giao phó. Lão 

chào chung tất cả đàn tiền! Lão kiếu! 

THĂNG. 

Tiếp Điển:  

 

Thần Tiên hội lại luận chương trình, 

VIỄN TRẤN THẦN OAI đến chứng minh! 

(Thăng) 

NAM HẢI QUAN ÂM tùng thính lịnh! (Thăng) 

GIÁO TÔNG THÁI BẠCH, ngã KIM TINH. 

TAM TRẤN mừng chung thiên mạng! Khá 

thành tâm cung nghinh 

TAM GIÁO lâm cơ chứng đàn .(Thăng) 

Tiếp Điển: 

                                 THI: 

THÍCH CA PHẬT TỔ giáng trần gian! (Thăng) 

THÁI THƯỢNG LÃO QUẤN đến chứng đàn! 

(Thăng) 

KHỐNG THÁNH NHO TÔNG, ra chuyển thế; 

Ban ân đồ đệ, tiếp THIÊN HOÀNG! (Thăng) 

 

Tiếp Điển: 

HỔNG QUÂN LÃO TỔ hóa phân trời! (Thăng) 

KIM MẪU DIÊU TRÌ chứng kiến nơi! (Thăng) 

Cha cả linh hồn, THẦY, NGỌC Đế! 

Ban ơn lớn nhỏ khá nghe lời! 

 

Thầy, Cha linh hồn mừng mỗi con nam nữ có 

mặt! Giờ này Thầy ly cung Bạch Ngọc đến 

chứng lễ và ban chỉ cho DI-LẠC PHẬT-

VƯƠNG truyền lời việc Long Hoa Đại Hội, để 

cho các con lấy đó nghiệm suy mà xét đoán, dò 

lần trên bước đường hành đạo. 

Phần phụ trách, Thầy đã có đặc ân cho 

KHƯƠNG THÁI CÔNG. Vậy các con khá tuân 

lịnh! 

THI: 

"DI LẠC, THẦY GIAO LỊNH CHUỞNG 

QUYỀN, 

 LONG HOA ĐẠI HỘI THỈNH THẦN TIÊN; 

 TAY CẦM ẤN NGỌC, BAN VÀ THƯỞNG, 

 TAM GIÁO CÔNG ĐỒNG, SẮC CHỈ 

TRUYỀN". 

-THĂNG- 

Tiếp Điển: 

                       THI: 

DI vì Thánh lịnh của Trời ban, 

LẠC hội công đồng tại thế gian; 

PHẬT luật y hành cho phải phép, 

VƯƠNG minh trạch đức mới phân phàm. 

                       

 BÀI : 

Cuộc tuần huờn khai thiên chí cực, 

Nay phục thỉ, phản lực qui nguyên; 

Khiến nên vạn loại nan tuyền, 

Ngũ châu xáo trộn, đảo điên trần hồng. 

 

Đại quốc mạnh bất công luật pháp, 

Tiểu nhược nguy nan đáp hòa bình; 
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Phải cam tâm chịu lụy mình, 

Sớm Tần, chiều Sở, thân hình ngẩn ngơ.  

  

Do tịch địa thiên cơ mới mở, 

Lập Tam Kỳ phản trở Thượng nguồn, 

Lạc loài đạo đức nhơn nhơn, 

Tồn sanh nguyên chưởng trong cơn mạt đời. 

 

Tiền khai đạo, Thầy Trời chuyển hóa, 

Phân Tam Giang, danh tá Cao Đài ; 

Càn Khôn Chúa Tể linh oai, 

Độ đoàn con dại trần ai khổ sầu. 

 

Đưa anh tài đứng đầu đạo đức, 

Rước vĩ nhân trí thức dung hòa; 

Tôi hiền trung hiếu nước nhà. 

Lên bờ Tây Vức, được qua BẮC ĐÀI. 

 

Lọ trùng tựu kim giai bái mạng, 

Người thiếu tu, độc đoán, chờ gần; 

Nhơn hiền, hiếu tử chầu sân, 

Giúp nền Đạo cả pháp tân Cao Đài. 

  

Chúng đệ tử Phật nay nghe lịnh: 

Sắc chỉ ta phụng lịnh Ngọc Hoàng; 

Cầm cân thưởng phạt trần gian, 

Trước lo trị đạo, sau toan trị đời! 

 

LÝ DO, Ta để lời tuyên bố: 

Lập chương trình ức độ Long Hoa; 

Khổ lao Tiên Phật hằng hà, 

Cồn dâu hóa bể, luật đà đổi thay! 

  

Đạo tỷ số không ngoài ba sáu, 

Đời hai ngàn tuyên cáo cũng trong! 

Long Hoa khai diễn đại đồng 

Nạn tai người thế khắp trong tuần hoàn 

  

Thu thâu cảnh, Đông tàn để lại, 

Xuân không già há phải hoa râm; 

Lần tay tính lại mấy năm, 

Thiên sanh ư Tý, ngoại canh nhựt thời. 

 

Đừng ngại biếm lãng lơi tấc dạ, 

Chớ khoe khoang trồng đá dời sông; 

Trời Nam phụng kiến ngô đồng, 

Đất vàng hạc gáy, cá rồng phi thiên. 

 

Đời danh lợi, uy quyền chen chúc, 

Đạo không ngoài lúc thúc chạy theo; 

Bên lề đường cái thông reo, 

Bóng huỳnh thấp thoáng núi đèo biển sông. 

 

Cảnh hùng vĩ não lòng nhân loại, 

Tiếng ó reo bên bãi tha ma; 

Lời than này cửa, nọ nhà, 

Giấc mơ tỉnh dậy, trời đà quá trưa. 

 

Cày sao còn, NGHIÊU chưa đủ lối, 

Cuốc Nguyệt đài, THUẤN vội thôi đi; 

THẠCH SÙNG danh lợi còn gì? 

NHAN UYÊN bầu nước có chi nhọc nhằn? 

 

Lấy chuyện xa phân trần tích cũ, 

Đem việc này nhắn nhủ cho đời; 

Người nay sao lại lỗi thời, 

Đạo không ra Đạo, mà Đời cũng không? 

 

Đời mê ngủ hết mong lay động, 

Đạo mơ màng tiếng trống điểm sang; 

Thu qua rỉ rả, Đông tàn, 

Đông tàn thì cũng thương tang nỗi niềm. 

 

Từ bao lâu ẩn im giấc mộng, 

Nay làm sao đặng trọng đức hiền; 

Còn gì thống nhứt qui nguyên, 

Còn gì chi phái, ảo huyền hồi quê! 

 

Đời mong vọng đường về vật chất, 

Đạo không cần, Bạch Ngọc Ở đâu? 

Trót sa chân khỏi nhịp cầu, 

Gọi rằng qua vịnh, gọi đâu bến bờ? 

 

Không hay biết thời cơ huyên náo, 

Thì cho rằng phép Đạo chẳng linh; 

Chư nhu bởi thiếu đức tin, 

Mò lần đêm tối, bất bình lối đi! 

 

Tý canh nghiệp, huyền vi chuyển hướng (1960) 

Tý mười hai, thạnh vượng thái hòa;         (2020) 

Khí lành ngắm nhã làm hoa, 

Mười hai Nhâm Tý còn xa dặm dài! (1972-2032) 

 

Trong hai ngàn, bảy hai thiên vận, 
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Ngoài tám tư, ba tám ngoại canh;   

Ngô đồng phụng đậu sơ cành, 

Cây lau đợi tụyết, trổ sanh bông vàng. 

 

Xa tiếng vạc kêu vang đêm vắng, 

Gần nhôn nhao cò trắng quanh cầu; 

Ó vàng cá chọi diều hâu, 

Trên cành cu gáy, bồ câu rủ về. 

 

Đường dặm dài lối dê in dấu, 

Bóng trăng tà khuất giậu tre xanh;  

Bao nhiêu thời sự bất thành, 

Bấy nhiêu dâu bể tan tành còn chi? 

 

Nơi sơn đảnh còn gì ngọc đá, 

Chốn thung tòng hoa quả thiên minh; 

Vài hàng cao ẩn bút tình, 

Đề thơ tuyên bố chương trình LONG HOA 

 

"Phần khai thông chung hòa tư tưởng, 

Nhắm mục phiêu ấn tượng ghi vào; 

Gìn lòng đạo đức tương rau, 

Lập trường bác ái được vào thi khoa". 

 

Đời bình trị mới là chế giảm, 

Mới phân ra cửu phẩm, tam thừa; 

Cái dày, cái nhặt, cái tha, 

Đạo trong tỷ số chỉ chừa một thôi! 

 

Mỗi hướng lãnh dụng thời khả đắc, 

Khá vầy liên, tay bắt miệng hô; 

Chung nhau xây dựng tiền đồ, 

Trên nền đạo đức gấm tô hoa màu. 

 

Một lời nói, lúc nào cũng vậy, 

SƠ một lời, tổn hại khuynh nguy; 

Long Hoa đặc trách nhiệm kỳ, 

Một điều thiên lệch ắt thì phải sai. 

 

Nên cẩn kỹ một hai chu đáo, 

Xem tận tường người Đạo thật thà; 

Việc gì họp lại năm ba, 

Bàn cho cạn lý, đem ra thực hành. 

 

Trước ma quỷ, vút nanh xiềng xích, 

Rủi lâm vào, mục đích chết thôi; 

SỢ trời hơn cả sợ người, 

Trung thành đạo đức, sáng tươi nhơn thần. 

 

Phần HIỆP THIÊN ân cần ôn cố, 

Bàn thỉnh mời TỨ BỘ giáng đàn; 

Phật Tiên xuống chốn trần gian, 

Long Hoa Đại Hội chung đàng diễn khai. 

 

Vậy chúng đệ tử nghiêm chỉnh đàn tiền.  

CÓ TỨ ĐẠI BỘ CHÂU đến!  

Khá cung nghinh! Bần Tăng kiếu! 

                 -THĂNG- 

                  THI: 

Tứ Đại BỘ CHÂU đến tá cơ, 

Giáng lâm trần thế một đôi giờ; 

Chương trình đại sự ghi vài điểm, 

Bút ngọc để lời mượn phú thơ. 

 

Lão chào mừng chư thiên mạng đàn tiền đẳng 

đẳng! Được phép tọa thiền nghe Lão khải giáo! 

 

                  THI BÀI: 

Ngồi đàm luận chư huynh ĐÔNG, BẮC, 

Ánh hào quang ngũ sắc chói ngời; 

PHẬT VƯƠNG DI LẠC đến nơi, 

Bước vào vui vẻ liền mời Ta đây. 

 

Trời trăng lặng, tiếng chày trong xóm, 

Đất tươi màu mấy khóm hương lan; 

Sắc vâng đại diện giáng đàn, 

Rằng ta: NAM THIỆM, HỒNG BÀNG là đây! 

 

Lấy tay tính: năm này cũng Tý, 

Tý mấy kỳ, thiên ý đã phân; 

Tý khai, Tý chuyển mấy lần, 

Tý canh đã đến hồng trần gian lung.  (1960) 

 

Tý Nhâm đến, quanh vùng thế giới,   (1972) 

Đặng an lành, lạc thế âu ca; 

Chim linh đậu trước thềm nhà, 

Là điềm đại họa, Long Hoa diễn trường. (Mùa hè 

đỏ lửa) 

 

Ta nhận thấy vô phương cứu cánh, 

Tý bao giờ bóng ảnh sai đâu? 

Gượng vui cười đặng cho sầu, 

Buộc lòng đến chứng, thốt câu ngỡ ngàng! 
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Phải chứng cảnh trần gian thảm khốc, 

Nhớ khi phân trời đất đến giờ; 

Chưa hề náo nhiệt thiên cơ, 

Mà nay rúng động thẫn thờ thâm tâm! 

 

Một thời gian ba năm lặng lẽ,   (1972+3=1975) 

Liên miên trường buồn tẻ vắng tanh; 

ĐÓ là ngày Đạo đã thành, 

Thành ngày tận thế, nhơn sanh khổ lòng. 

(30/4/75) 

 

Tay hướng Đạo Thiên phong Chức sắc, 

Bệnh trầm kha nghèo ngặt, thuốc chi? 

Linh đơn có những thứ gì? 

Nằm trên đống thuốc phải thì chịu đau 

 

Lời ngụ ý, hiểu sao tự xét,     (biến cố 1975) 

Máy thiên cơ lậu thiệt khó lòng; 

Lượng mình đảm nhiệm Thiên phong, 

THIÊN VƯƠNG đến dự, giã trong đàn tiền! 

THĂNG- 

 

TIẾP ĐIỂN: 

TIẾP BÀI: 

Ngã: THIÊN TƯỚNG giáng miền trần thế, 

Chào chư hiền, tịnh để nghe qua! 

Đặng thơ DI LẠC thỉnh mà, 

Mời Ta phê chuẩn Long Hoa chương trình. 

 

Để một chữ, động tình sanh chúng, 

Ghi một lời, bóp bụng nghe theo; 

Éo le máy tạo ngặt nghèo, 

Than ôi, họa phước đều theo hành tàng! 

 

Tý canh nghiệp, muôn ngàn khổ não,  (1960) 

Đến Giáp thìn cơn bão lòng đau;  (1964) 

Phan vương, Nguyễn tái, Trần giao, (Phan Khắc 

Sửu ) 
Thìn THĂNG, Tý xuất, tiêu hao vạn loài. 

 

Người ăn muối, kẻ thời khát nước, 

Nghĩ buồn cười, mưu chước lung tung; 

Ai rằng ta cũng anh hùng, 

Khoe khoang chánh nghĩa, tận trung giống nòi. 

 

Hùm ngồi chuồng chờ coi thịt lại, 

Tận vào mồm mới nhảy tưng tưng; 

Chẳng may gặp choảng beo rừng, 

VỚ ngang bị táp, nhảy tưng chạy đùa. 

 

Beo đắc thế hục hùa theo dính,  

Hùm bao giờ chịu nhịn hay sao? 

Đôi bên đều trổ tài cao, 

Cả hai lòi ruột, chẳng nào còn nguyên! 

 

Một dãy núi, một chuồng trong ổ, 

Kiếp thú cầm quái gở biết chi? 

Người sao cũng tánh la thì, 

Hết đời beo cọp, còn gì lố lăng! 

  

Nhựt, nguyệt, tinh, ba lằn sanh khí, 

Nguyệt tịnh động đêm ví có nhau; 

Sáng trăng thì chẳng có sao, 

Sao nhiều đêm tối, trăng nào còn đâu? 

 

Động sanh khí trong bầu trời đất, 

Quyết liệt vì tính chất hùng thiêng; 

Làm cho quả đất chinh nghiêng, 

Thần hao, tinh kiệt, khí riêng lạnh lùng. 

 

Luận thiên cơ nghiệm cùng thân thế, 

Có phải đời tận thế hay không? 

Tới đây vừa mãn điển đồng, 

Ta rồi phân sự ghi trong chương trình. 

 

                     THĂNG- 

TIẾP ĐIỂN: 

TIẾP BÀI: 

Đang luận xét nhân tình bi đát, 

Đặng phúc thơ DI LẠC đến liền; 

Ta là đại diện Táng Tiên, 

Ngã: TÂY PHƯƠNG SÓC giáng miền trần gian! 

 

Chào thiên ân trung đàn nghiêm chỉnh! 

Được tọa thiền, an tịnh nghe phân! 

Lệ rơi từng giọt thương trần, 

Đề thơ chứng kiến hồng trần gian nan. 

 

Lần tay bấm từng trang thế kỷ, 

Đặt tay nằm suy nghĩ ngổn ngang; 

Than ôi máy tạo hành tàng, 

Bánh xe luân chuyển trần hoàn đổi thay. 

 

Rồng uốn quanh đầu quay đất BẮC, 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

15 

 

Mình tại LÀO, đuôi vắt qua NAM; 

Chân đưa đất MIẾN thung CHÀM, 

Kỳ giương lộn xuống THÁI LAN phi đằng. 

 

HẠ UY DI bóng trăng vần vũ 

Chốn MÃ LAI tinh tú hiện ra; 

Trời chiều bóng ngã ác tà, 

ĐÀI LOAN núi đá phun ra tít mù. 

 

THĂNG LONG cảnh lu bù khói lửa, 

Khách vi vi rải họa trời âu; 

Hiềm vì đại lợi buổi đầu, 

BÁ LINH tiếng trống canh lầu điểm sang. 

 

Dù muốn không bàng hoàng khốn khó,  

BỈ xâm rồi, phải có HÒA LAN; 

Làm cho khách tới lạc đàng, 

LIÊN cung GIA NÃ nào an cõi lòng. 

 

Diễn khắp nơi thiên long địa chấn, 

Cả muôn vùng những trận cuồng phong 

Gớm ghê những lúc thủy hồng, 

Chia rành kim tuyến rẽ đồng BA TƯ. 

 

Xong nhiệm vụ, từ từ gát bút, 

Đã xong phần đôi phút luận bàn; 

Giã từ thiên mạng lưỡng ban, 

Ta về động nội tính toan sau này. 

-THĂNG- 

 

TIẾP ĐIỂN :  

                  TIẾP BÀI: 

Nhìn Nam Bắc Đông Tây bốn hướng, 

Ngó xuống trần khí tượng xung thiên; 

Lần tay tính lại mấy niên, 

Tính coi trần thế dữ hiền ra sao? 

 

Phút KHƯƠNG THƯỢNG bước vào ra mắt, 

Rằng có thơ DI LẠC gởi mời; 

Nãy giờ Lão đợi hết hơi, 

Chờ Tây phương SÓC dứt lời ra sao? 

 

Bần Đạo đây: VƯƠNG NGAO LÃO TỔ, 

Để đôi lời cứu bổ chương trình; 

Chư hiền tịnh tọa tâm thành, 

Tu hành thì ít, giả danh thì nhiều! 

 

CÓ ăn chịu, đành tiêu diệt! đáng!, 

Không ăn thì cũng máng họa tai. 

Từ xa kinh sách phô bày, 

Dạy đi nhắc lại, có ai đâu hành? 

 

Ngao ngán thay kỳ sanh nguyên tử, 

Hóa chất này đâu tự muôn đời ; 

Ngũ hành biến hóa mọi nơi, 

Hành tinh điện tử một thời chín ra. 

 

Một có chín, chín mà tám mốt, 

Chín mốt là tính rốt bao nhiêu? 

Tử đi sanh khắc một chiều, 

Ngũ hành chính chóng kinh tiêu diệt người. 

 

BIẾN HÓA Đây: THAY TRỜI CHẰNG 

ĐẶNG? 

VÂNG LỊNH TRỜI, LÃNH MẠNG KỲ BA; 

Coi chừng Canh Ngũ ướm ra, (1960 + 50 = 

2010, Canh Dần -> 2010 – 2020, thế chiến 3) 

Lôi đình chấn động trồi ba quốc hồn. 

 

Chim nhấp cánh bay dồn BẢY NÚI, 

Cá quạt đuôi mừng lội qua sông; 

Cây khô khỉ ngó thèm bần,             (2016) 

CỎ rau nội quạnh mong cần có đâu? 

 

Chương trình luận để vài câu, 

Giã từ đàn nội, Ta thâu điển lành! 

-THĂNG- 

 

Tiếp Điển: 

                   TIẾP BÀI: 

Luận về đại hội nhân sanh, 

Đời thay Đạo đổi, ngũ hành chuyển luân. 

Xuân Giáp Thìn nửa mừng nửa khóc, (1964) 

Năm não sầu trách móc đệ huynh; 

 

Gây bao nhiêu chuyện bất bình, 

Mang về tai họa chống kình với nhau. 

Hạ tiếng ve gọi sầu tỉnh lại, 

Đạo phân trần phải trái chuyện xa; 

 

Nước đời trong lóng đục ngừa, 

Mồi ngon lưỡi bén cũng vừa lòng tham. 

Ngoài mười sáu phân đoàn vĩ tuyến,  (17è) 

Trong Nam này uyển chuyển pháo xe; 
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HOÀNH SƠN câu thúc nhiều bề, 

Đoàn ong tấp nập kéo về CHI LĂNG. 

Nơi điện thiên, cầm đăng khải trí, 

Chốn chương tòa suy nghĩ vẩn vơ; 

 

Nước non trong cảnh mịt mờ, 

Ngày sau phó, luận, hiện giờ gặp Ta. 

 

Thu phong thuỷ, sông Hà tràn tới, 

Cảnh mịt mù đi có về không; 

Thái dương rọi trước phương Đông, 

Đến năm Quí Dậu, Lạc Hồng điểm may. (1993, 

2053) 

 

Gà eo óc niên dài ngoại vắng, (1969) 

Chó lạc đường về đặng yên nơi; (1970) 

Heo ra muôn cảnh rã rời, (1971) 

Nước dâng tràn khắp tơi bời dân Nam. 

 

Chuột ngoi ngóp tìm đàng ẩn tránh, (1972) 

Trâu quay về, tạm cảnh yên nơi; (73, HĐ Paris) 

Nhân dân than khóc ngất người, 

Tai trời ách nước, ôi thôi khắp cùng! 

 

Lần tay tính đồng chung ghi nhớ, 

Giáp Ngọ rồi, Tần Sở chia hai; (1954) 

Trên đường lao lý dặm dài, 

Ngày đi thảng lại lạc loài nhân sanh. 

 

Long Hoa điểm đầu Canh Tý luận, (1960) 

Bao niên trường hoàng chủng uy danh; 

Mười hai lần chuyển ngũ hành, (1900-2020) 

ĐÔNG ÂU, TÂY Á, tan tành còn đâu! 

 

Thủy hỏa phong hoàn cầu chấn động, 

Trảm long xà nhứt thống phong cương; 

Đến năm Quí Dậu mới tường, (2053) 

Ai còn, ai mất, ai thương chủng loài. 

 

Qua Kỷ Dậu, Phật ngài phán xét, (2029) 

Còn Thanh Phong, Minh Nguyệt bày khai; 

Lần lần chữ vạn bùng bay, 

Trăng sao mây án, đổi thay địa cầu? 

 

Nước non nhuộm một màu xanh xám, 

Núi sông dài bao quản chi chi; 

ĐẠO KHAI ĐÃ ĐỦ TAM KỲ, 

ĐEM VỀ MỘT MỐI ĐẾ QUI CHỦNG LOÀI. 

 

CHỦ NHƠN ÔNG CAO ĐÀI PHÁN ĐOÁN, 

Quỉ thần hờn, người oán, than ôi! 

Thiên khuynh Tây Bắc phục hồi, 

Đông Nam thể chất khuyết rồi lại tan. 

 

Lấp BIỀN THÁI qua làn Đông Á, 

XÔ THÀNH NAM vào ngả TÂY PHI; 

Bàn tay Nam tộc có gì? 

Chuyển người ngoại tộc tới qui HÁN THÀNH. 

 

Mượn ngũ châu nhựt hành nguyệt hãng, 

Dụng cán cân nền tảng ĐÔNG ÂU; 

Trả vay chung thỉ đáo đầu, 

ĐẠI TÂY DƯƠNG chuyển, ĐÔNG ÂU điêu tàn 

 

ẤN, MÃ, MIỀN, tiếng than ai thấu, 

NAM HÀN cùng MÃ TẤU, KIM Môn;  

TỨ XUYÊN SÓNG đã dập dồn,      

LIÊN BANG xáo trộn nó dồn TƯ KHOA.  

 

HIỆP CHỦNG QUỐC, thành HOA THỊNH 

ĐỒN,  

Phẫn uất lòng, hỗn độn khóc than; 

Không khoe giàu có bạc vàng 

Một cân bạc đổi một tràng cân rau 

 

Xà hãm tinh lọt vào trong lưới, 

Quyết liệt rồi thế giới điêu tàn; 

Tam nguơn xây chuyển tuần hoàn, 

Dù không dù muốn, họa tràn cũng chung!  

 

Năm tháng ngày lao lung từng khúc, 

Không thời gian một phút yên đâu; 

Đao binh sóng dậy buổi đầu, 

Bảy năm bước một đâu đâu cũng đều. 

 

Hết chủ nghĩa danh nêu cùng khắp, 

Tới khoa tranh chủng tộc dấy tràn;  

Lập thành trận địa nát tan, 

Tai nguy khí độc chiến tràng thi nhau. 

 

NẠN NGUYÊN TỬ TIÊU HAO NĂM SÁU, 

TAI HỌA TRỜI HUYÊN NÁO HAI BA; 

CỘNG ĐI ĐẾM LẠI RÕ MÀ, 
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MUỜI HAO TÁM CHÍN MỚI RA THÁI BÌNH! 

 

Để cứu vãn tình hình nhân loại, 

Lấy một phần lập lại đời sau; 

Cao Đài chọn giống Nam giao; 

Nguyên linh bày bố Đạo Cao trận đồ. 

 

Cửa sanh ly bước vô BÁT QUÁI, 

MỞ ĐỔ THIÊN trấn tại HÀ TIÊN; 

CỬU LONG môn huyệt hậu miền, 

TRUNG GIANG, CỬU KHÚC nối liền khảm 

khai. 

 

Thất thập địa BỒNG LAI khôn trấn, 

Chỗ Thần Tiên lược trận xuất binh; 

TÂY NINH tổ ấm gia đình, 

Là nơi quốc hội vạn linh luận bàn. 

 

Trung tâm BẠCH HỔ QUANG bày bố, 

Cửa tây cung HẮC HỔ huấn sanh; 

CỬU LONG phun thủy mây thành, 

Trong ngày thất dạ ngũ hành bình yên.  

 

Phân phàm Thánh, Ca tràng tuyển lựa, 

Khúc Bảo Giang, tôi chúa vui mừng; 

Bửu tòa Thạnh thế Trung hưng, 

THÁP MƯỜI hoa lệ, đổi rừng AN GIANG. 

 

ĐỒNG THÁP bỗng thở than lệ đổ, 

Đất ĐỊNH TƯỜNG dời chỗ đổi sông; 

Một giờ địa chấn lôi phong, 

SÀI THÀNH, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG còn chi! 

 

Mười hai năm, vật gì cũng đổi, 

Đất PHÙ TANG rung dội rên la;   

Sóng tràn địa lục TRUNG HOA 

ĐÀI SƠN núi đá phun ra ngất ngời. 

 

Chớ hấp tấp vội cười đây đó, 

Than một lời lệ đổ thâm bâu; 

ĐỒI THAY TRỌN QUẢ ĐỊA CẦU,   

CAO ĐÀI, DUY VẬT, ĐÁO ĐẦU MỚI HAY! 

 

Cứ mãi miết đua tài kình chống,  

Vẫn hoài hoài nuôi mộng đấu tranh; 

Lớn xúi giục, nhỏ tán thành, 

Đấu tranh ai hưởng, chỉ rành đây coi? 

  

Đường tên đạn dường thoi sanh tử, 

Có mấy đời hung dữ vẹn toàn?           

Thì ra cướp trộm giàu sang 

Ai đâu hiền đức lang thang tội tù. 

 

Đời tàn bạo, bóng cu chóng mất, 

Chơi dao thì định chắc bị dao;          

Xưa nay chém giết anh hào, 

Vui say súng đạn, ai nào toàn thây? 

 

Hội Thần Thánh Đông Tây Nam Bắc, 

Tam Giáo Tòa giở luật xét minh; 

Dầu cho dạ sắt lòng đinh, 

Lệ rơi dài vắn, động tình xiết bao! 

 

Vì chơi linh nhiều màu xinh xắn, 

Lớp thú cầm tu đặng hóa thân; 

Oán gây chuyện trước Phong Thần, 

Kẻ đôn người đốc, kẻ mầng người lo.  

           

Luật thiên định không cho huờn xác, 

Lẫn linh hồn thưởng phạt vong tồn; 

Diệt luôn một kiếp linh hồn, 

Không đày không đọa, bảo tồn cũng không. 

 

Đại nguyên căn khó lòng cứu vãn, 

Phạm sát sanh là phạm Thiên điều; 

TU HÀNH ĐÃ CÓ MỤC PHIÊU, 

KHÔNG THƯƠNG, KHÔNG GHÉT, BẤY 

NHIÊU LÀ CÒN! 

 

CHƯƠNG TRÌNH điểm ngòi son khó nhọc, 

Nhứt định rồi thưởng phạt rõ ràng; 

Người sầu, quỉ khóc, thần than, 

Trời thay, đất diệt, thế gian tan tành! 

 

PHẦN THỨ NHẤT: Chiến tranh gây hấn, 

Tức bực rồi ĐẠI VẬN THỨ BA; 

Chín năm tan nát cửa nhà, 

Họa phân chủ nghĩa bất hòa gian hung. 

 

Ngôi thứ ba anh hùng trổ mặt,    

PHẦN THỨ NHÌ: TÍNH CHẤT DUY Tâm; 

Chia ra tôn giáo ba phần: 

Tây Phi, Bắc Ấn chiếm lần Đông Nam. 
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PHẦN THỨ BA: ÔN HOÀNG vận chuyển, 

Gió mưa hòa sấm điện chớp giăng; 

Lành còn dữ mất chưa yên, 

Long kỳ cù rống liên miên ầm đùng, 

 

PHẦN THỨ TƯ: ĐẤT RUNG NÚI NGÃ; 

Bao lâu đài đổ xả, thây phơi, 

Chó gà tiếng bặt đêm ngày, 

Đường không, nhà trống, chẳng ai một người! 

 

PHẦN THỨ NĂM: đổi trời thay đất, 

CHUYỀN NGŨ HÀNH THẤT NHẬT liên 

miên; 

Công đồng Phật Thánh Thần Tiên, 

Tây Phương Cực Lạc tại miền trần gian. 

 

PHẦN THỨ SÁU: THIÊN HOÀNG trở lại, 

Phân Càn Khôn thế giới ra tư, 

Thái dương chánh Bắc lên từ 

Thái âm luân chuyển đêm như ngày giờ. 

 

PHẦN THỨ BẢY: chia bờ ranh giới, 

Lập ĐỊA HOÀNG vạn đợi cỏ cây; 

Bốn mùa thời tiết Đông Tây, 

Mưa hòa nắng dịu, gió mây trong vàng. 

 

PHẦN THỨ TÁM: NHƠN HOÀNG trị thế, 

Đạo đức gìn luật lệ an bang; 

Long hoa đã hết lệ tràn, 

Âu ca lạc nghiệp bình an vui vầy! 

              Thăng. 

 

Tiếp Điển: 

DI về cao thượng mật tâm thơ, 

LẠC nẻo xa xăm cách bến bờ; 

PHẬT pháp tà quyền nên biến cải, 

VƯƠNG trong thập ngoạt đổi thiên cơ. 

  

             Thi: 

Vì việc tà thần mới đổi thay, 

Làm cho đệ tử phải ai hoài; 

Bản đồ lậu sự nên thâu lại, 

Tạm một thời gian, Phật đáo lai. 

            THI BÀI 

Nay Phật Vương ban ơn đệ tử! 

Tịnh tọa thiền, ưu lự nghe phân 

Phật nay xuống chốn hồng trần, 

Để lời chỉ bảo thiên ân lo lường 

 

Từ tam miền, trung ương cũng thế, 

Bảng Huỳnh Đạo tạm bế thời gian; 

Tà ma lợi dụng đạo vàng, 

Giả danh, giả nghĩa, làm càn chẳng kiêng, 

 

Lũ yêu quỉ Thần Tiên chẳng kể, 

Phải tạm ngưng quyền thế nhứt thời; 

Chẳng nên thố lộ cơ Trời, 

Làm cho ma quỉ tiếng đời mỉa mai. 

 

Hạ tấm bảng Thiên Khai Huỳnh Đạo, 

Đợi tới ngày Phật bảo hành hương; 

Khuyên đệ tử dạ chớ sờn, 

Có Ta trị thế khải đờn thiền minh. 

 

Ngày Thiên Khai Đạo Huỳnh trở lại, 

Ấy là ngày mở tại VĨNH LONG; 

TÂN HÒA Tự có sắc phong, 

Là cơ Di Lạc đại đồng uyên thâm. 

 

Quỉ xuất hiện miền Đông thành nội, 

Để phô bày cái dối giả danh; 

Lợi dụng Thiên Khai Đạo Huỳnh, 

Cũng cơ bút chuyển, huyền linh Ngọc Hoàng, 

 

Lòng dục vọng nhân tài đô thị; 

Tưởng đâu rằng thiên ý bày khai; 

Nào ngờ lũ quỉ dụng oai, 

Mượn danh Ngọc Đế mà bày chuyện riêng; 

 

Khổ cho Đạo điều nghiên chẳng nổi, 

Cứ mãi mê tiếng gọi rền vang, 

Lý thuyết mê hoặc rõ ràng 

Cũng xưng Thần Thánh, đạo vàng khuếch 

trương. 

 

Thương nhân sanh không tường tận được, 

Thà cam đành ô thước khổ tâm; 

Đừng cho ma quỉ tính ngầm, 

Bôi lem danh nghĩa tối tăm đạo vàng. 

 

Biết thương yêu, gian nan tìm lấy, 

Không thương yêu, cạm bẫy sa hầm 

Kêu gào đã mấy mươi năm, 

Tỉnh đi sanh chúng, tự tầm phương hay! 
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Tạm đổi danh lòng này cũng khó, 

Tùy thiên cơ nhượng bộ quỉ ma, 

Quỉ ma dụng lịnh Giáo Tòa. 

Phái phân hư thiệt rõ mà trắng đen; 

 

Ai trong sạch luốc lem giá phẩm, 

Bao niên trường suy gẫm lại coi; 

Tây Phương trổi giọng túc còi, 

Thập bát nhị ngoạt nhựt coi lịnh tràng 

 

Phật vâng sắc Ngọc Hoàng Thượng Đế, 

Mỗi việc chi thực tế có đây; 

Éo le ngày tháng đổi thay, 

Khúc quanh Phật đạo dở hay nhiều bề 

 

SƠ NHỨT NHỰT Phật phê cho đúng, 

Nhâm Dần niên, tứ ngoạt phô bày; (1962) 

NGỌ THỜI, cơ bút diễn khai, 

Giao cho Phật tử đặng rày hành trang. 

 

Vậy đạo tâm tính toan từng bước, 

Cứu xét rành mực thước phái chi. 

Trải sang biết mấy thời kỳ, 

Thể đạo Phật pháp ẩn vi hành tàng, 

 

Rồi cũng phải lớp màn tạm bế, 

Bởi tà quyền cậy thế hành hung. 

Cung nghinh bửu tượng khó lòng, 

Ngô Triều khủng bố long đong tai nàn,  

 

Đến Giáp Thìn sắc ban trở lại, (1964) 

Cậy miền Đông vận tải lịnh truyền; 

Củng cố đường hướng thọ thiên; 

Nam thành, Nguyễn phải điều nghiên thi hành. 

 

Lần lần bước khúc quanh Phật đạo, 

Khẩu tịnh yên túc bảo hành bương, 

Thọ mạng lịnh dạy đêm trường; 

Dẫn đường tiến bước tầm chương mà hành. 

 

Cần rèn luyện lòng lành sáng chói, 

Cho nhơn sanh học hỏi giả chơn. 

Tấm lòng tự mỗi cá nhơn, 

Là tay hướng đạo thiệt hơn hiểu rành, 

 

PHẬT ĐỊNH TRƯỚC CHIẾN TRANH NÀO 

SÁI, 

PHẠT THẾ TRẦN, SÀNG SẢY CHÚNG 

SANH; 

TUYỂN THÂU NHỮNG KẺ TÂM THÀNH, 

LÒNG CÒN THIỆN NGUYỆN, BIẾT HÀNH 

THIỆN LƯƠNG. 

 

CÓ giặc ngoài biên cương chực sẵn, 

Còn những phe phái đảng chờ trong. 

Cận đây tháo lưới bẻ lồng, 

Phóng sanh chim cá núi sông mọi đàng. 

 

Giặc TRUNG HOA sắp sang, Đảng Cộng, 

Làm nhiều điều ảo vọng đầy vơi; 

Loạn ly diễn biến khắp nơi, 

Giựt giành quyền lợi đoạt thời ngôi cao. 

 

Kìa XIÊM LA tràn vào tranh cạnh; 

NỌ TẦN HOÀNG ỷ mạnh hành hung; 

AN GIANG tỉnh ấy quá hung, 

Tang thương biến đổi đồng chung xóm làng. 

 

Còn TÂY ÂU mưu toan quỉ kế; 

Gây nhiều điều khó thể nói ra. 

Xét xem thời cuộc thiết tha, 

Hiểm nguy nghèo ngặt, hung đa, ít lành. 

 

Kế đây thấy thị thành nghiêng ngửa, 

Khắp hoàn cầu ngòi lửa biến thiên; 

Máu rơi thịt đổ đảo điên, 

Giựt giành cấu xé liền liền đó đây. 

 

SỔ CHÂU ÂU Phương Tây đã dứt, 

Còn HOA KỲ giành giựt chủ quyền. 

TÀU cùng NHỰT BỔN tiếp liên; 

ĂNG LÊ, ĐỨC QUỐC vào miền VIỆT NAM; 

 

Binh nước ngoài sẽ đem trợ chiến, 

Còn nội binh lập biến cơ huyền, 

Đồng ra phát pháo ứng liền. 

Đón ngăn PHIÊN QUỐC, CAO MIÊN dữ dằn.  

 

Môn đồ ôi? đất bằng sóng dậy; 

Quá hung tàn rõ bấy trắng đen, . 

PHIÊN TẦN oanh liệt chẳng hèn, 

Nhưng rồi cũng chịu, khó chen ngai rồng; 
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Do luật định đại đồng khi trước, 

NAM KỲ này khảo dượt chúng sanh; 

MƯU HAY, TRÍ GIỎI KHÓ THÀNH, 

ĐỦ TÀI, HẠNH, ĐỨC, TÂM THÀNH ỨNG 

CƠ. 

 

Qua lớp màn cuộc cờ loạn rối. 

Sẽ luận bày tiếp nối khởi tuồng, 

Môn đồ tua khá lo lường, 

Trong cơn nguy ngặt, Phật thường độ cho, 

 

Nay gặp lúc Kỳ Ba mạt hạ, 

Cả hoàn cầu thủy hỏa khổ sầu. 

Trả vay vay trả đáo đầu; 

Dễ nào tránh khỏi luật hầu công minh; 

 

Dân tà quyền thình lình nổi dậy, 

Theo Tây phương ắt phải lạc lầm, 

Nhơn sanh bởi tại giả tâm. 

Chẳng thông thời thế bị lầm đó thôi, 

 

Dân da đen thôi rồi mắc kế. 

Muốn đoạt thành ngôi đế Nam Bang, 

Cũng vì da trắng mưu toan; 

Xúi gây việc quấy, MIÊN tràn nghe theo; 

 

Đó là cơ họa gieo dân số, 

Nay đúng kỳ tạo chỗ tâm truyền. 

TẦN HOÀNG nào rõ luật thiên, 

Tin lời ANH, PHÁP oan khiên dãi dầu, 

 

Quân PHÁP lại khởi đầu cuộc chiến, 

Gần đây rồi diễn biến dẫy tràn. 

Gian nguy ác liệt khóc than, 

Thảm thương cho tỉnh AN GIANG lụy phiền; 

 

Rồi cũng bởi lúa tiền trì kéo; 

Mà phải vương chết héo chết khô. 

TẦN BANG là đứa mọi nô;    

Hành trình tận sát hồ đồ ghê thay; 

 

Kế đây rồi trong ngoài đều loạn; 

Có phải đâu một nạn giặc Tần, 

SÀI GÒN, GIA ĐỊNH CHÉM ĐÂM, 

TAN TÀNH VẬT CHẤT, NÃO NẦN LẮM 

THAY? 

 

Đảng Dân Chủ chịu rày thảm khốc, 

Đúng kỳ rồi, phút chốc rã rời, 

Làm chi nên việc nghịch trời; 

Khuấy dân hại nước, nhiễu đời thử xem! 

 

Các đạo binh ngoài đem lập kế. 

Sẽ kéo vào phế đế, đoạt ngôi, 

Gây nên nhơn loại nạn nhồi, 

Giống giồng giành giựt, chết thôi chật đàng. 

 

Các tôn giáo mưu toan đế chủ 

Nhưng giả tuồng nhiệm vụ phô trương; 

Nào hay ngựa ẩn đường truông, 

Phật Vương cứu thế khởi tuồng Long Hoa. 

 

Chừng khi gặp được gà sắc đỏ, (2017) 

Ắt rạng điềm tỏ rõ ngũ châu, 

Nhà Nam bá chủ gồm thâu, 

Minh Hoàng xuất hiện, đâu đâu phục tùng. 

 

Vậy từ đây trở đi còn nhiều cơ khảo thí. Trải qua 

những giai đoạn Đạo chuyển, phần đông chư 

môn sanh cho thế là tai họa khổ hình, rồi trách 

đất giận trời, nói Thần Thánh chẳng linh để cho 

bị hại. Nào ngờ đó là trường thi đấu sức, 

là lò tạo giồi mài, Phật Tiên cũng do đó mà nâng 

bước. MỖI KHI CƠ THỬ THÁCH RA ĐỜI LÀ 

LÚC TOÀN ĐẠO CÓ PHẦN TIẾN BỘ. mở 

cuộc khảo sát thí sinh để coi lại bước Đạo, 

đường tu, sức người chí nguyện, rồi mới nhấc lên 

các bậc phẩm thừa, để rồi Thiên Tôn ân ban 

quyền pháp. Nhưng sự hiểu biết có mấy người, 

còn phần đông lại cho là chướng ngại thì làm sao 

mong đạt chứng công đức cao dày. 

Vậy chư Thiên sắc được lịnh khai cơ chuyển 

pháp để rồi có lịnh Thiên Tôn phổ truyền trong 

quần chúng rõ cơ Di Lạc ra đời. Giờ đây chư 

môn đồ khá trang nghiêm, xông trầm hương, tiếp 

giá ĐÚC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ 

duyệt lại chương trình Long Hoa Đại Hội. Thiên 

Tôn ban ân lành? Thiên Tôn 

thượng ỷ! . 

THĂNG - 

TIẾP ĐIỀN: 

NGỌC ẩn kỳ sơn xuất tại Nam, 

HOÀNG gia xuống thế độ con phàm, 
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THƯỢNG khai cơ Đạo văn thiên định, 

ĐỀ xuất Nam Bang diệt phẩm hàm; 

GIÁO hóa con thơ hành chánh pháp; 

ĐẠO mầu huấn luyện sắc Già Lam, 

NAM kỳ đế chúa còn im ẩn, 

PHUƠNG hướng định rồi dạ phải cam. 

 

Các con khá đại tịnh, nghe Thầy khải giáo! 

 

THI 

Nơi nơi biến ngặt lộn quanh rồi, 

Thế sự chinh nghiêng quá lắm thôi! 

Màn cảnh đổi thay lòng ríu rít, 

Chạnh sầu thương nhớ bởi vì đời. 

Kêu chung nam nữ mau lo liệu, 

Đàn nội kêu con chớ rã rời, 

Tỉnh thức mơ hòe trong mộng ảo, 

Đời tàn muôn dặm dập dồn ôi! 

 

THI BÀI : 
Thầy, Chúa Tể hoàn cầu vũ trụ, 

Giáng thế trần dụng đủ huyền linh. 

Các con giữ dạ sắt đinh, 

Vâng lời Thầy phán tận tình chớ lơi; 

 

Đời nghiêng ngửa chiều mơi xáo trộn; 

Đời đã tàn đau thốn ớ con! 

Lời Thầy dạy trẻ sắt son, 

Đời còn chi nữa mà con nghi ngờ; 

 

ĐỜI càng ước càng mơ mộng khổ; 

Đời càng đem lại chỗ hố sâu. 

Đạo nay như nước tịnh bầu. 

Cứu nguy sanh chúng con âu chí thành; 

 

Nhớ những thuở giày sành đạp sỏi; 

Nhớ những hồi khó nỗi đau thương, 

Con ôi, non nước đoạn trường, 

Đạo mầu con giữ, tạo đường hiếu trung, 

 

Xưa TỪ VÂN não nùng biết mấy. 

Lâm nạn rồi chẳng thấy bầy trâu, 

HUYỀN TRANG tám mốt nạn sầu, 

Mới qua Đông ĐỘ mà hầu thỉnh kinh. 

 

TIẾT NHƠN QUÍ lâm hình gian nịnh; 

TRƯƠNG QUÍ PHI toan vịnh công lao; 

Ngày cùng mới rõ anh hào, 

Lọc lừa sàng sảy chì thau hãn tàng, 

 

KHƯƠNG TỬ NHA dậm ngàn chúa chí. 

Phải ngồi câu sông Vị đợi thời; 

Ngày nay mối đạo luân vơi; 

Thánh vương bảy vị chịu đời lao lung; 

 

Vậy mới rằng anh hùng xử thế, 

Vậy mới rằng Minh đế Hoàng gia 

Con ôi, vững chí Đạo nhà, 

VĂN VƯƠNG, DỦ Lý mới ra Châu trào, 

 

KHUYÊN CÁC CON HIỆP NHAU HÀNH 

CHÁNH, 

RÁN ẤN NƯƠNG, YẾU MẠNH CHẲNG 

MÀNG; 

ĐỢI CHỜ XUẤT CHÚA NAM BANG, 

YẾU RỒI LẠI MẠNH, CON TOAN HIỂU 

LIỀN. 

 

Thầy ứa lụy, nhà thiền vắng vẻ, (Đức Thượng Đế 

xưng là THẦY như cha Trời và là THẦY dạy Đạo) 

Thấy các con chia rẽ chẳng hòa. 

THẦY NHÌN LỤY NGỌC NHỎ SA, 

BỞI CON CÒN MẮC CON MA KIM TIỀN. 
(Chức sắc ham tiền, làm chức sắc quốc doanh, theo Triệt 

giáo, không ăn năn kịp quay về chánh Đạo thì sẽ bị tiêu 

diệt chung với Triệt giáo) 
 

Xúi giục con đảo điên tấc dạ, 

Làm cho con mất cả tâm hồn, 

Nay đây cận đến hoàng hôn. 

Không lo mền chiếu nhập môn trào đình. 

 

Ngọn cờ phất, binh chinh xuất chúa; 

Lưỡi gươm linh tua tủa khắp trời, 

Cái ngày tận thế đến nơi; 

Thây nằm chật núi, chuột dơi xé rời, 

 

Máu hòa sông, đỏ tươi đồng nội. 

Sấm thiên lôi nổ dội chỉnh ghê; 

Còn chi non nước gia tề. 

Còn chi xã tắc, phu thê ân tình! 

 

Ớ chơn linh gieo mình thế sự! 

Ớ con đời danh dự công hầu, 

Lưỡi gươm nó đã kê đầu, 
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Đoạn dây oan nghiệt, diệt câu mê đời. 

 

Mà còn dạ chiều mơi tật đố, 

Mà còn ham gây gỗ tranh giành; 

Biết đâu định luật tử sanh,  

Còn mong chi nữa, tơ mành vấn vương, 

 

Khuyên các con một đường đi thẳng, 

Đừng sờn lòng, chịu đắng nuốt cay; 

Hành xong sắc lịnh Cao Đài, 

Chỉ rành cho đó, hậu lai con tường. 

 

Nhưng bước đầu muôn đường khổ cực, 

Khi vận thành thơm rực danh bia; 

Đạo mầu Thầy định xa kia. 

Các con phận sự, khóa chìa Thầy giao, 

 

Thầy thường dụng muôn màu giáo huấn; 

Để giúp con xây dựng nhiệm mầu, 

Thầy nào gạt trẻ khổ sầu, 

Luyện trau tâm pháp cao sâu tỏ tường. 

 

Bước đi lên tầm phương liệu trước; 

Nền tảng này vận nước ứng cơ; 

Màu vàng đất Việt dựng cờ, 

Cứu nguy sanh chúng khỏi bờ chiến tranh. 

 

Các con ơi, muốn thành chánh vị, 

Đáng mặt trang tài trí của đời; 

Thì con vưng thửa lịnh Trời; 

Ẩn vào thiền tự, chiều mơi công trình, 

 

Đặng các con tập tành tấc dạ, 

Chờ ngày sau giải họa thế trần. 

Diệt tiêu tà mị vô thần, 

Thì con đắc chí cứu dân muôn ngàn, 

Phò Phật Vương, Minh Hoàng trừ nạn, 

Đặng lập đời xinh rạng thượng nguồn, 

Kỳ này trẻ gắng keo sơn, 

Lối đường Thầy định nhiều cơn khảo nhồi. 

 

HỠI CÁC CON LẠC LOÀI VỊ CŨ, 

MẨY NGÀN NĂM NGÔI CỰU BỎ LÌA; 

NGÀY NAY TRỞ BƯỚC QUAY VỀ, 

CON ĐỪNG MƠ MỘNG ĐẦM ĐÌA TRẦM 

LUÂN! 

 

Con hỡi con, não nùng chi bấy? 

Con hỡi con xem thấy hãn tàng! 

Bao nhiêu việc cõi thế gian, 

Thầy đây đã thốt, hai hàng lệ rơi. 

 

Từ giã con cõi đời, Thầy trở, 

Duyệt chương trình, Thầy mở bạch thư; 

Giao cho DI LẠC chủ từ, 

Thầy hồi Bạch Ngọc, con chừ hành y! 

THĂNG- 

 

---oOo--- 

 

/******* Chỉnh Sửa *********/ 

Viễn Lưu: 05/02/2014 

- Sửa vài lỗi chính tả. 

- Lấy ra lời bàn không thích hợp của người 

viết trước. 

- Thêm chú thích năm trong ngoặc () màu 

đỏ. 

/*************************/ 

 

 

---oOo--- 
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SẤM GIẢNG TRUNG-GIANG 

THIÊN KHAI HUỲNH-ĐẠO 
 

(PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO) 

 

Hạ ngươn Đông thắng xuất 

Chánh Pháp định CHÂU THIÊN 

Long hòa HUỲNH ĐẠO thượng 

DI LẠC chưởng Quần Tiên. 

 

_NGỌC KINH HUỲNH ĐẠO_ 

 

SẤM động Đông Nam Á khởi kỳ, 

GIẢNG truyền HUỲNH ĐẠO hộ cơ nguy 

TRUNG sơn VƯƠNG PHẬT Phong Thần định, 

GIANG bảo Quân sư thế thành qui. 

TÂN tạo kim đầu danh khuyết tịch, 

NIÊN y bạch quỷ thứ cao phi, 

ĐINH, Mồ, Tiên, Phật Hiền nhơn trạch, 

VỊ quy tam hà định khổn nguy. 
Note: Đinh mùi 1967 

 

_PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO_ 

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 

 

Long Thần Hộ Pháp phù trợ kỳ duyên 

 

¶ Người HÀNH ĐÚNG theo Sấm truyền 

nầy tự cứu được mình, còn cứu được Cửu 

Huyền Thất Tổ. 

¶ Người công đức ẤN TỐNG thời gia đình 

sẽ tránh được hoạn họa bất kỳ trong thời 

lửa binh Mạt Pháp. 

¶ Người HỌC THUỘC đêm thuyết giảng 

cho chúng sanh nghe sẽ được thoát mê 

khải ngộ đắc Đạo Long Hoa. 

 

Thừa bút Huệ Linh 

Khai truyền Sấm Giảng Trung Giang 

Xuân Đinh Vị 

_PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO_ 

---oOo--- 
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CHÂU – THIÊN 
  THẦY thương xót muôn loài vạn vật trong kỳ 

Mạt Pháp tàn duyên, chuyển từ huyền linh để 

tuyển trạch căn nguyên lập thành ngươn tái tạo. 

 

  Lấy âm dương làm căn, dụng ngũ hành làm 

bổn, mượn Tam Bửu làm hình, để nâng điểm từ 

linh qua khỏi sự sống tạm thời của hữu thể, hầu 

trở về với cõi vô sanh, diệt ở ngoại giới Hư linh 

tịnh diệu. 

 

  THẦY truyền cho các con Thượng CHÂU 

THIÊN có nghĩa là lần cuối cùng của ĐẠO 

TRỜI phổ giáo. 

 

Vô vi thị thiên – Hữu vi thị địa 

Thiên tánh tỉnh – Địa tại luân 

Tịnh bổn quang minh – Luân hoàn châu định 

  

  Vô vi là cõi của trời, hữu vi là hình của đất. Đất 

Trời đều là gốc ở TỊNH, vì tịnh mới có ánh sáng 

để soi xét Tam Thiên, Đại Thiên thế giới hầu hóa 

sanh vạn vật muôn loài. 

 

  CHÂU là hình thể của sự nâng đỡ vòng bao 

la của vũ tụ, giữa biển trầm luân có khoảng 

đất lành. 

 

  THIÊN là sự sáng suốt cao nhiên hư diệu thể 

hiện vô sanh vô diệt. 

 

  CHÂU THIÊN là sự trong sạch toàn nhiên 

chưởng quyền sanh hóa. 

 

  Sự thanh tịnh trong sạch toàn nhiên chưởng 

quyền sanh hóa duy có THƯỢNG ĐẾ. 

THƯỢNG ĐẾ chính là THẦY, là tình thương 

thể hiện qua lằn tinh điển để hóa hoằng dìu dẫn 

các con trở về với cõi Hư Linh mầu diệu. 

 

_NGỌC KINH HUỲNH ĐẠO_ 

 

---oOo--- 

 

 

 

SẤM GIẢNG TRUNG GIANG 
 

/*** Mở Đầu ***/ 

001 - Vòng trời đất mênh mông bát ngát 

Ngước mắt nhìn muôn hạt sao trong 

Bao la trên khoảng hư không 

Hỏi ai có biết mấy dòng hư linh. 

 

002 - Đường luân chuyển muôn nghìn thay đổi 

Nhìn hiện thời bao nỗi lo âu 

Sanh ra trên quả địa cầu 

Nặng mang tứ đại khuôn sầu bao quanh. 

 

003 - Khi thân xác an lành ai nghĩ? 

Đến ngày giờ tàn hủy kiếp trần 

Năm đi, tháng lại xoay vần 

Gẫm đời như cuộc phong vân chiều tà 

 

004 - Lá vàng rơi, ngoài hiên xa vắng 

Cảnh thu buồn, yên lặng như tờ 

Ai thương chiếc lá bơ vơ 

Nằm yên mặt đất đợi chờ lịm thân. 

 

005 - Tiếng ve kêu xa gần áo não 

Như thầm than cơ tạo vô thường 

Ta vì Chánh-Pháp PHẬT-VƯƠNG 

Mượn lằn linh huệ tình thương khuyên đời. 

 

/*** Phần 1: Thế Chiến 3 ***/ 

006 - Chương thứ Nhứt thế thời tạm giảng 

Xét hoàn cầu bom đạn đương gây 

Thi nhau gieo họa đất này 

Rẽ phân nhiều đoạn Phật-Thầy thương tâm. 

 

007 - Nhìn lũ ó rừng ầm bay liệng 

Tranh đàn xà nô khuyển hưng thời 

Gấu kia thong thả vui chơi 

Giật mình sư tử gầm nơi biên thùy. 

 

008 - Thấy kinh động Tây di liên kết 

Trổ oai hùm khuấy hết Đông-Nam 

Có thâu, có xuất cũng cam 

Không ăn mà chịu, không làm lại mang! 

 

009 - Phật thương giống da vàng thảm đọa 

Hóa hào quang đại xá Trung-Ương 

Chỉ dùng chân lý tình thương 
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Trong khi ác đạo ma vương tung hoành. 

 

010 - Chúng mượn cảnh chiến tranh thảm sát 

Lý của người hung ác là hơn 

Bên ngoài Tổ quốc nghĩa nhơn 

Thâm tâm sắc bén còn hơn Lưu-Cầu. 

 

011 - Mượn ngụy thuyết bắt đầu văn vật 

Nào kể chi còn mất gia phong 

Việt-Nam là giống Tiên-Rồng 

Trọng Cha, thương Mẹ một lòng Tổ-Tiên. 

 

012 - Nay ngọn gió Tây Phiên thổi đến 

Roi văn minh vụt nện vào đầu 

Đua đòi vong bản đôi câu 

Se sua vật chất ngỡ đâu mình tài. 

 

013 - Đây tạm mượn một bài văn thuyết 

Phân thời cơ cho biết hậu kỳ 

Trung-ương sấm nổ ầm ì 

Nơi nào cũng thấy loạn ly điêu tàn. 

 

014 - Trai đôi mươi nghinh ngang hung dữ 

Gái thì không còn giữ tiết trinh 

Bạc vàng xem nặng hơn mình 

Cho nên nhồi quả văn minh hội này. 

 

015 - Anh, Mỹ, Úc liên dây kinh tế 

Á, Phi tầm huynh đệ nương nhau 

Liên Xô ngồi ngó trước sau 

Mặc tình Tào-Tháo lao đao nhiều bề. 

 

016 - Đinh niên hạ hồng kê mao tận (2017) 

Thượng mồ lai hỏa vận Đông-Hồ  (2018) 

Trung sơn định cứ kinh đô 

Phúc lai bất nhị họa vô đơn hành. 

 

017 - Dài dằng dặc chiến tranh khổ não 

Động Xiêm đài ứng khảo Cao-Miên 

Thư hùng một trận cương biên 

Ôm nhau mà khóc bỏ tiền quên ăn. 

 

018 - Đêm mờ tối liềm trăng làm chủ (Hồi giáo) 

Lập lòa sao vần vũ địa cầu (Cộng Sản) 

Bình minh hiện xuống năm châu 

Rọi tan ác trược đối đầu âm tinh. 

 

019 - Thái-Bình-Dương thình lình nổi sóng 

Cuộn phong ba khơi động Nam đài 

Hắc long thừa kế ra oai 

Bạch long chớp nhoáng chia hai con đường. 

 

020 - Một theo Phật hầu nương bổn giác 

Hai luân hồi chịu phạt thảm thê 

Ta nay mượn bút khai đề 

Vâng theo điệp chỉ Sắc phê Thượng-Tòa. 

 

/*** Phần 2 ****/ 

021 - Đức DI-LẠC Long-Hoa sắp ngự 

Khai triều ngươn độ dữ phong hiền 

Chia ra Thần, Thánh, Phật, Tiên 

Chọn trang đạo pháp kỳ duyên giồi mài. 

 

022 - Hạ chánh chiếu tuyển khai HUỲNH-ĐẠO 

Xuống bút huyền cơ khảo nặng mang 

Muốn nên được mối đạo vàng 

Lửa hồng cam chịu mới hoàn kim chuyên. 

 

023 - Ai nản chí nặng phiền thế cuộc 

Bệnh trầm kha đắng thuốc mới lành 

Thời chưa mãn, thế chưa sanh 

Cho nên các bậc hùng anh còn chờ. 

 

024 - Cơm Phiếu Mẫu tạm nhờ lúc đói 

Buổi hàn vi ai khỏi ưu phiền 

Trong khi thế tục đảo điên 

Đạo Vàng ẩn ánh để khuyên trợ đời. 

 

025 - Châu-Văn-Vương ngộ thời phạt Trụ 

Chờ Tử-Nha Tướng-Phụ tương lai 

Văn minh cơ xảo đời nay 

Tích xưa bàn luận mặc ai chê cười. 

 

026 - Hớn-Bái-Công là người Trời định 

Nhờ Tử-Phòng trung tín khuôn phù 

Công thành thân thối ngao du 

Ngoài vòng danh lợi lo tu thoát trần. 

 

027 - Tâm vô nhiễm nợ nần không buộc 

Trí thảnh thơi trau chuốc kệ kinh 

Sự đời thay đổi liên thinh 

Nhỏ nhen, quanh quẩn trần tình ghét thương. 

 

028 - Người đạo pháp tầm chương, trích cú 
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Gẫm máy huyền hấp thụ vô vi 

Thân trần mượn để ra đi 

Qua bờ bến giác phải ly biệt đò. 

 

029 - Cảnh vô sắc là do tâm ý 

Hiện giờ nay quyết chí tạo thành 

Niết-Bàn, Bạch-Ngọc cao thanh 

Thiên Tiên Phật cảnh sẵn dành vị ngôi. 

 

/*** Phần 3: Quan Thánh Tiên Đạo ***/ 

030 - Ta không thể ngồi yên than vãn 

Với bạo quyền gây loạn muôn nơi 

Tiếng than dậy đất, vang trời 

Chẳng qua Mạt pháp là thời đảo điên. 

 

031 - Các Thiên-Tinh hạ miền trần tục 

Nương Đạo mầu nhẫn nhục, từ bi 

Lịnh truyền các Đấng Vô-Vi 

Đều đem hùng lực để thi hội này. 

 

032 - Tùy căn cơ mượn tay giác thế 

Xét quả công chín bệ Phong-Thần 

Thời kỳ đảnh túc tam phân 

Miền Nam nước Việt ân cần sắc ban. 

 

033 - Trao QUAN-THÁNH Tiền-Giang điều 

động 

Hội Chư Nhu hiểu lộng oai Thần 

Chọn trang trung nghĩa, hiếu nhân 

Tuyển người Đạo-pháp cầm cân công bình. 

 

034 - Thiên thời định huyền linh chuyển hóa 

Cuộc văn minh cũng đã xoay chiều 

Tạo thành huynh đệ thương yêu 

Chỉ cho thông lối phàm siêu, chánh tà. 

 

035 - Đế-Quân sắp Mỹ, Hoa, Phi, Úc 

Hàn, Thái, Anh thoàn phục trước đài 

Văn minh bảy nước liên tay 

Giúp vào cơ vận ngày mai Đạo Vàng. 

 

036 - Ki-Tô-Giáo lịnh ban hội đủ 

Hiệp Cao-Đài làm chủ Tiền-Giang 

Đế-Quân thông xuất điểm dàn 

Sau ba tiếng sấm Minh-Hoàng thượng ngai. 

 

037 - Tiền-Giang đã an bài lãnh vực 

Điệp văn trình Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn 

Tâu cùng Minh-Đế Cấm Sơn 

Chấp khai chiếu dụ ban khai nhứt thời. 

 

/*** Phần 4: Quan Âm Phật Đạo ***/ 

038 - Phần Hậu-Giang cơ trời địa lợi 

Định Quan-Âm bước tới chiêu hiền 

Luyện xong Bát-Quái Đồ-Thiên 

Pháp mầu diệu hóa bửu liên lập thành. 

 

039 - Ấn cùng Nhựt đề danh công đức 

Lào, Miên đồng ra sức thi đua 

Mã-Lai, Đức, Ý giúp vùa 

Hậu-Giang Phật định là vua xuất trần. 

 

040 - Hòa-Hảo hiện chơn thân Giáo Chủ 

Phật giáo qui nhứt vụ Tăng-Tông 

Bấy giờ cơ khí Á-Đông 

Hiệp chung đất Việt góp công xây đền. 

 

041 - DI-LẠC hiện tầng trên thuyết pháp 

Chỉ ba điều chơn quyết mà thôi! 

Thánh Thần Tiên Phật phong rồi 

Giao cho Minh-Đế thượng ngôi trị vì. 

 

/*** Phần 5: Lý Thái Bạch Nhơn Đạo ***/ 

042 - Nơi Trung-Giang nếp y sẵn có 

Dụng nhơn-hòa phân rõ huyền linh 

Điệp truyền chư vị Đạo Huỳnh 

Giáo-Tông Thái-Bạch điểm trình Thiên-Tôn. 

 

043 - Nga, Pháp, Hung, Lỗ tồn trung lập 

Miến, Ba-Tư, Á-Rập tuân hành 

Tam-Thiên Giáo Chủ tâm thành 

Cầu trên Thượng-Tổ pháp lành hiện thân. 

 

044 - HỒNG-QUÂN ngự Long, Lân, Qui, 

Phượng 

Thiên-Tinh đồng quì hướng vâng truyền 

THẦY nay chấp chưởng Tam Thiên 

Thọ trên THƯỢNG-ĐẾ lịnh truyền xét phân. 

 

/*** Phần 6: ***/ 

045 - Cảnh hữu tướng là phần Minh-Đế 

Lý Đạo mầu pháp thệ thâm uyên 

Giao cho Giáo chủ Tam-Thiên 

Nhẹ đường trần tục nhẹ duyên Niết-Bàn. 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

27 

 

 

046 - Nhạc bốn phương lừng vang trổi khúc 

Tiên Phật đồng quỳ phục trước đài 

Thánh Thần triều kiến Như-Lai 

Hào quang lớp lớp phủ ngoài hư không. 

 

047 - Minh-Vương thượng ngai Rồng chấp chiếu 

Phong tôi hiền, trung hiếu, khổ lao 

Đền vàng Sắc chỉ tay trao 

Muốn tu thì cũng được mau đắc thành. 

 

048 - Con muốn hưởng trần danh phẩm vị 

Lãnh cân đai Vương-chỉ Hoàng-triều 

Long xa, Phụng tấu tiêu thiều 

Thanh nhàn toại hưởng sớm chiều công xưa. 

 

049 - Người đạo-pháp Thượng thừa cao diệu 

Đến giờ nay kết liễu công trình 

Thoát thai lên cõi trường sinh 

Bước theo ngọn gió nhẹ mình bay cao. 

 

050 - Xa lánh cảnh trần lao hữu chất 

Khỏe muôn đời đắc Phật Long-Hoa 

Tam-Thiên giáo chủ trước tòa 

Cúi mừng các Đấng DI-ĐÀ TAM-THANH 

 

051 - Chúc Minh-Chúa Phật danh thắng diệu 

Cả triều thần thọ chiếu tiễn chân 

Hào quang ngũ sắc tường vân 

Nhạc Thiên hạ xuống trước sân Rồng chầu. 

 

052 - Trong các Bậc Công, Hầu, Khanh, Tướng 

Là đệ huynh từng vướng tình thâm 

Nay đây hai cảnh thăng trầm 

Người lên Bạch-Ngọc, kẻ nằm đài hoa. 

 

053 - Lễ triều cung chói lòa ánh ngọc 

Nam nữ nghinh hầu dọc hai hàng 

Xe loan của Đức Mẫu-Hoàng 

Triệu hồi nữ liệt vượt đàng đăng cung. 

 

054 - Các Thượng-Tôn thính tùng Giáo-Chủ 

Hiển Thần thông hiện ngũ quang đài 

Cuộc trần phất nhẹ đôi tay 

Tục, Tiên hai nẻo từ nay xa vời. 

 

055 - Vang vọng trống liên hồi đại điện 

Đức Minh-Vương hội kiến quần thần 

Phán truyền vạn quốc Phật dân 

Từ nay Minh-Chúa đức ân ban truyền. 

 

056 - Vài công khanh thỏa nguyền quì bạch 

Trả cân đai, phủi sạch nợ đời 

Ngoài vòng danh lợi vui chơi 

Ngao du sơn thủy, thảnh thơi lâm tuyền. 

 

057 - Chừng ấy mới tịnh yên luyện pháp 

Trong trăm ngày nhẹ thoát hư không 

Dạo chơi cùng khắp trần hồng 

Đúng giờ chiếu triệu cỡi rồng đăng Tiên. 

 

058 - Bần tăng phụng sắc truyền ứng tả 

Đem lời này khuyên cả hiền nhân 

Đời tàn khó giữ xác thân 

Cậy nơi Tiên Phật Thánh thần mới yên. 

 

059 - Đức THƯỢNG-ĐẾ rộng quyền ban 

thưởng 

Để cho đời hạnh hưởng hôm nay 

Gẫm từ kim cổ không sai 

THẦY ban cho một, trả hai lần bằng. 

 

/*** Phần 7: ***/ 

060 - Vài hiền nhân xa căn, tách cội 

Ngỡ rằng mình thông lối siêu nhiên 

Tiếc thay công khó gieo truyền 

Để loài sâu bọ phá viên đất lành. 

 

061 - Lũ ma vương quyết tranh Chánh giáo 

Thêm vẽ vời gây tạo Lôi-Âm 

Đường-Tăng xưa cũng lạc lầm 

Chẳng nghe lời gián mắng thầm Ngộ-Không: 

 

062 - “Con khỉ ốm không thông Đạo cả 

Đến Lôi-Âm xán xả không quì!” 

Thương thay dầu Đại-Từ-Bi 

Đại-công, đại nghĩa biết gì Phật-Ma!? 

 

063 - Vài tích xưa Ta đây tạm giảng 

Chỉ cho người chưa tạng lý sâu 

Đèn hồng thấp giữa canh thâu 

Tụng kinh HUỲNH-ĐẠO, niệm câu DIÊU-TRÌ. 

 

064 - Tâm thanh tịnh quán tri diệu thuyết 
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Hòa hư linh vô diệt, vô sanh 

Tiêu diêu hồn vượt mây lành 

Hạo nhiên nương gót, ngũ hành thoát thai. 

 

065 - Không còn luyến trần ai một mảy 

Nhẹ ngàn duyên khổ hải luân trầm 

Tiên - Phàm hai nẻo do tâm 

Giác về Cực-Lạc, Mê tầm ngục môn. 

 

066 - Càng sung sướng tâm hồn càng khổ 

Lắm giàu sang, lắm chỗ bất nhân 

Tội tình sanh bởi do thân 

Ai gây nên đó, rồi cần ai tha. 

 

067 - Suy xét kỹ là ta tự tạo 

Ta gây nên quả báo oan khiên 

Nay ta qui hướng chơn truyền 

Thì ta tự diệt, đừng phiền xin ai! 

 

068 - Dầu Tam-Thế Như-Lai kim cổ 

Đều dưới quyền THƯỢNG-TỔ từ bi 

Chỉ cho chơn lý siêu vi 

Bại, thành qua một kỳ thi mới tường. 

 

/*** Phần 8: ***/ 

069 - Hội Long-Môn PHẬT-VƯƠNG chưởng 

thống 

Phút đầu tiên tiếng trống gọi hồn 

Chuông vàng vọng đổ khai môn 

Phân thành đẳng cấp triều tôn Kim-Đài. 

 

070 - Nhìn thấy chiếc cầu dài vòng nguyệt 

Bắc ngang qua Ngọc-Khuyết Châu-Cung 

Giòng sông nước biếc lạnh lùng 

Có thuyền Bát-Nhã đợi cùng đưa sang. 

 

071 - “Vạn-Linh” tựu tề đang chờ lịnh 

Tiếng ngân vang đại thỉnh anh hùng 

Vị tha, xả kỷ, hiếu trung 

Suốt đời hành đạo não nùng đắng cay. 

 

072 - Vì nhân loại ưu hoài xã tắc 

Thương đồng bào nghèo ngặt hy sanh 

Thân kia dầu có tan tành 

Huyền linh tá trợ hiện thành hình xưa. 

 

073 - Mời tất cả để đưa sanh bến 

Phiền những ai còn mến lợi quyền 

Xét mình tâm ý chưa yên 

Thì nên ở lại cần chuyên tu hành. 

 

074 - Thuyền không đáy lưu thanh khử trược 

Giòng sông kia lượng nước mê si 

Sa vào hóa hiện tức thì 

Gươm đao, lửa cháy dị kỳ xà lang. 

 

075 - Nếu bước xuống còn mang nghiệp quả 

Chất nặng lòng như đá muôn cân 

Sa vòng ác trược tan thân 

Hỏa thiên ác thú giảo phần hữu vi. 

 

076 - Ai cũng có thể đi đến chốn 

Ngặt rằng mình căn bổn không nguyên 

Nơi đây là Bát Nhã thuyền 

Muôn loài vạn vật đều nguyền đưa qua. 

 

/*** Phần 9: ***/ 

077 - Người luyện đạo dung hòa Tam-Bửu 

Địa Tán Tiên đồng tựu nơi đây 

Cầu vàng cao vọi từng mây 

Nhỏ như sợi tóc tỏa đầu hào quang. 

 

078 - Nhạc huyền diệu tiếng vang khởi điểm 

Hỡi chư nhu định chiếm bảng vàng 

Đường lên Bạch-Ngọc Niết-Bàn 

Chiếc cầu không nhịp đợi hàng tam công. 

 

079 - Nếu chưa được sạch lòng, đạo đức 

Nặng hồng trần nửa bực sa chân 

Mặc dầu tụ đảnh tường vân 

Bao nhiêu tạp niệm xoay vần đảo điên. 

 

080 - Thoạt nghe tiếng lụy phiền than thở 

Thoạt gia đình oan nợ réo kêu 

Hoặc tâm chấp trợ thương yêu 

Kiêu công ỷ quả lắm điều riêng ta. 

 

081 - Nên nhớ mọi việc là hư ảo 

Dầu quả công Thầy bảo ta hành 

Nghĩ rằng chung để nhân sanh 

Tin nơi Thầy dạy, giống lành ta gieo. 

 

082 - Vui lòng bỏ vì theo Thầy-Mẹ 

Định chơn thần lướt nhẹ qua cầu 
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Muôn đời trong Sát-Na-Lâu 

Nếu tâm còn chấp, sông sâu lộn nhào. 

 

083 - Qua khỏi được cầu cao đắc quả 

Thoát thai phàm hiển hóa Phật-Tiên 

Chừng nào ứng hiện Tam-Thiên 

Ba ngàn đệ tử kết liên đạo thành. 

 

084 - Siêu chơn lý bất tranh tất thắng 

Tự hạn mình sẽ đặng đem lên 

Giả ngu, giả dại, giả quên 

Tâm vô chấp thiểu là nền tuệ quang. 

 

085 - Dạ bao la chứa tràn tha thứ 

Muôn việc chi hiền, dử vô câu 

Sáng mai bỏ xác về chầu 

Chiều nay danh vọng, đài lầu chi đây? 

 

086 - Đã định hướng theo Thầy, về Mẹ 

Nơi trường miên không lẽ nghèo nàn 

Hễ tu bớt việc tính toan 

Giàu sang theo với Niết-Bàn được sao? 

 

087 - Tu phải chịu công lao khổ nhọc 

Tai thường nghe tiếng khóc lương dân 

Khi ta no ấm yên phần 

Thương người nghèo ngặt tảo tần ốm đau. 

 

088 - Đức THƯỢNG-ĐẾ trên cao ban xuống 

Phần của người được hưởng nhiều hơn 

Giờ đây nếu muốn trả ơn 

Giúp giùm kẻ khó mấy cơn đoạn trường. 

 

089 - Lúc đói lạnh tình thương nhờ vả 

Thấy mến yêu tất cả muôn loài 

Thay Thầy săn sóc hôm nay 

Hiện thân Từ-Khiết đưa tay dắt dìu. 

 

090 - Là hiền sỹ biết nhiều bổn phận 

Thầy hiện trong lận đận cơ hàn 

Mẹ đang ngự giữa tiếng than 

Phật-Tiên ở chỗ tai nàn nguy vong. 

 

091 - Khi lạm dụng một đồng hoang phí 

Hay xoe-xua ích kỷ riêng mình 

Thà đem giúp kẻ ăn xin 

Cho người khó khổn bịnh tình còn hơn. 

 

092 - Trả cho Thầy công ơn là đó 

Ai linh thông hiểu rõ lời ta 

Xin nguyền trước Phật DI-ĐÀ 

Họ, người hành đúng lời qua vừa truyền. 

 

093 - Dầu luyện pháp thoát riêng Thánh thể 

Thành Phật-Tiên cũng để lòng son 

Thương đời như thể thương con 

Vì chưng mình giác, đời còn mê tân. 

 

094 - Trông cảnh trạng thế nhân thống khổ 

Đức từ-bi thương chỗ cơ bần 

Đã đành do ở quả nhân 

Nhưng ta đâu nỡ ngồi phân tội tình. 

 

095 - Người tỏ ngộ Đạo Huỳnh nên nhớ 

Nếu phải hy sinh đỡ cho trần 

Theo thầy đâu phải giả thân 

Giúp cho Thầy-Mẹ một phần công lao. 

 

096 - Cơ tu Huệ sẽ mau tấn tới 

Vì người không trục lợi riêng mình 

Bao nhiêu nặng nhọc chân tình 

Rộng lòng thương kiếp phù sinh nhân loài. 

 

097 - Đời còn lúc mưa mai nắng sớm 

Sắp đến hồi Tán-Đởm kinh tâm 

Vẳng xa tiếng nổ ì-ầm 

Xót tình nhân chủng than lầm điêu linh. 

 

098 - Thời Mạt Hạ Đạo Huỳnh ứng hóa 

Thương cuộc trần Thầy tả pháp chương 

Quảng truyền Mối Đạo chơn thường 

Để chờ đợi buổi Phật-Vương lâm trần. 

 

099 - Hễ giác ngộ thì không thiện ác 

Quyết một lòng gieo hạt giống lành 

Chú nguyền Cực-lạc duyên sanh 

Tây phương thọ ký tái sanh nhiếp trần. 

 

100 - Mượn xác thể ta cần quảng thuyết 

Cảnh trầm luân nào biết huyền linh 

Lời thơ gom trọn chân tình 

Đôi dòng tâm huyết biện minh chưa rồi. 

 

101 - Sen nở chốn bùn hôi nước đọng 
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Thuyền không chèo nhờ sóng đẩy đưa 

Hạn lâu thì phải sa mưa 

Mặc tình thế sự ghét ưa lời vàng. 

 

102 - Kìa chiếc Bát-Nhã thuyền không đáy 

Chở toàn linh đâu phải muôn ngàn 

Nhưng phiền để lại thế gian 

Tình, tiền, danh vọng chớ mang theo lòng. 

 

103 - Tây-Phương Phật chờ trông hiền đức 

Ngọc-Khuyết-Đền đợi bực căn nguyên 

Ta đừng tính chuyện tư riêng 

Quyết lòng công quả phước duyên trọn lành. 

 

104 - Chuyển bút pháp thị thành thôn dã 

Hãy bình tâm chớ khá đắn đo 

Đường tu nhiều nỗi cam go 

Đạo mình, mình giữ nhỏ to ích gì? 

 

105 - Cũng gần đến khoa thi trương bảng 

Giữ sao tròn bom đạn kề bên 

Tiền nhân Hậu tổ chớ quên 

Công ơn cha mẹ tạo nên xác này. 

 

106 - Nếu lầm lỡ từ đây cải hối 

Có Thánh thần cứu rỗi Long-Hoa 

Sợ rằng mê mãi bạo tà 

Muôn đời khó gặp DI-ĐÀ chứng minh. 

 

107 - Chẳng cần đọc thiên kinh vạn quyển 

Chỉ lòng thành khói quyện bay cao 

Mẹ cha dầu trước hay sau 

Cũng siêu thăng đến Động-Đào Thiên-Thai. 

 

108 - Người học đạo hằng ngày tu tỉnh 

Nợ giang san phải tính tài bồi 

Làm xong bổn phận con tôi 

Hiền lương đạo nghĩa trả rồi tình thâm. 

 

109 - Ơn xã hội chơn tâm gìn giữ 

Đừng tạo thêm những chữ bất hòa 

Thương người, người sẽ thương ta 

Ghét người, người sẽ hóa ra hận thù. 

 

110 - Cuộc danh lợi như mù lần bước 

Thử gẫm xem nào được mấy hồi 

Đời nay khó đứng, khôn ngồi 

Nhờ nơi Chánh pháp trau dồi chơn thân. 

 

111 - Buổi kết liễu mưa Tần, nắng Sở 

Tuy thấy rằng chuyện dở mà hay 

Chung qui mới rõ đức tài 

Vì thương ta mới giảng bài, ra thơ. 

 

112 - Trở lại thế chỉ mong cuộc thế 

Xuống trần gian chẳng nệ trần gian 

Mong sao truyền bá bốn phang 

Từ bi bác ái Đạo Vàng nghĩa nhân. 

 

113 - Đã Sắc lịnh Thánh Thần tứ hướng 

Hộ người hiền vô lượng từ quang 

Vì đời đại thệ trước đàn 

Nếu tu không đắc ta mang tội giùm. 

 

114 - Buổi tận ngươn gông cùm thấy rõ 

Chớ đắc thành chưa có bao người 

Vì chưng thiệt một, dối mười 

Tu hành khoe áo biếng lười sám kinh. 

 

115 - Bởi dục vọng Thiên đình hoạch tội 

Để quỷ ma dẫn lối đưa đường 

Điều chi rầm rộ phô trương 

Cũng như đứng trước Ma vương cợt đùa. 

 

117 - Để đến lúc cuồng xoay binh biến 

Đức Thiên-Tôn khó tuyển con lành 

Tuồng đời chuông buộc chỉ mành 

Đừng mong ước chuyện chuông lành êm suông. 

 

118 - Đêm khuya khoắc u buồn dạ ngọc 

Xót hồng trần chí dốc giảng khuyên 

Thân phàm bán tục, bán Tiên 

Làm sao tránh khỏi truân chuyên nhiều bề. 

 

119 - Đường Bạch-Ngọc không hề suông sẻ 

Đến Niết-Bàn không lẽ thẳng ngay 

Đã đành trăm đắng ngàn cay 

Nếu không thử thách biết ai trọn nguyền. 

 

120 - Đang lúc tả chưa yên sấm huấn 

Lằn tạp phong thổi dựng ngay trời 

Gọi Thành-Hoàng hỏi mấy lời 

Đó Kim-Đầu-Quỉ đương thời hành hung. 
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121 - Thiên số định thân trung ngoạt lục 

Ta não lòng buông bút huệ linh 

Xác phàm để lại Bửu Đình 

Về Linh-Sơn-Khứu tấu trình một phen. 

 

122 - Cầu Phật-Tổ rọi đèn tâm-pháp 

Xin Thiên-Tôn cho lập Bửu đài 

Chuẩn y Đạo giới hoằng khai 

Điệp mầu Sắc diệu Ta nay ứng truyền. 

 

123 - Thâu cho được tam thiên đồ đệ 

Thống năm chi cứu thế lập đời 

Trong vài niên nữa tầm nơi 

Ngọc-Kinh-Cung lập là thời thượng ngươn. 

 

124 - Tạo cho được địa sơn tam lục 

Giống Lạc-Hồng cội phúc là đây 

Thiên cơ vận chuyển trăm ngày 

Kim giang thập bát hội xây đền vàng. 

 

125 - Tùy nhân quả giang hà xã tắc 

Giống Lạc-Long định đoạt mối giềng 

Trung-Giang sấm giảng ban truyền 

Chờ người đức cả trọn duyên quay về. 

 

126 - Đừng chuốc việc nửa mê, nửa tỉnh 

Chấp tâm phàm bất định ngụy, chơn 

Cũng đừng tính thiệt so hơn 

Sanh lòng ganh ghét giận hờn mê si. 

 

127 - Lòng khoan dung từ-bi, xả hỉ 

Cuộc trần này có quí chi đâu? 

Tóc xanh cho đến bạc đầu 

Chung qui đồng gánh nghiệp sầu trầm luân. 

 

128 - Kìa cái chết qua từng hơi thở 

Cảnh vật này tạm bợ mà thôi 

Nhìn xa thông lý đạo rồi 

Chấp chi chuyện nhỏ bồi hồi tâm can. 

 

129 - Mượn linh bút vài hàng nhắn gởi 

Riêng Môn đồ mong đợi sấm truyền 

Tịnh thần nghe tiếng Thầy khuyên 

Dầu xa vạn dặm chớ phiền đợi trông. 

 

130 - Vì thiên cơ trần hồng khó hiểu 

Đây mấy lời sơ thiểu cho con 

Thương trò mong đợi mỏi mòn 

Thầy còn chịu cảnh chìu lòn độ nhân. 

 

131 - Huống chi chuyện xây vần tà thuyết 

Là Ma-vương chúng quyết ngăn đường 

Trung thành dầu nát thịt xương 

Hồn linh theo Phật hầu nương Liên-đài. 

 

132 - Tình thắm thiết tỏ bày chân lý 

Sấm Trung-Giang suy nghĩ tận tường 

Tìm trong văn nghĩa phi thường 

Cũng là đắc được pháp cương tâm truyền. 

 

/*** Phần 10: Mười Điều Khuyên ***/ 

136 – Điều Thứ Nhứt: Thầy khuyên nên nhớ 

Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu 

Dầu ai nặng nhẹ trăm điều 

Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy 

 

140 – Nhiều thử thách đang vây con đó 

Nếu ngã lòng công khó tiêu tan 

Việc chi còn ở trần gian 

Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng 

 

144 – Điều Thứ Hai: Thầy trông đệ tử 

Tình bạn bè phải giữ thủy chung 

Luôn luôn tha thứ khoan dung 

Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô 

 

148 – Dìu dẫn nhau điểm tô công quả 

Phải thật tình với cả chung quanh 

Thiệt thòi cam chịu đã đành 

Vô Vi phẩm vị Thầy dành cho con 

 

152 – Điều Thứ Ba: Vẹn toàn hạnh đức 

Tuy buôn bán cơ cực tảo tần 

Đổi công nuôi lấy tấm thân 

Đừng ham mến chuyện phi nhân gạt lường 

 

156 – Dầu vàng bạc đầy rương tràn tủ 

Cuộc trần này chưa đủ con ơi! 

Ác gian cũng chỉ một đời! 

Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn. 

 

160 – Điều Thứ Tư: Pháp môn quy luật 

Lục, thập trai cố sức trau dồi 

Thịt thà xương cá tanh hôi 
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Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn 

 

164 – Đức từ bi thường hằng thể hiện 

Không sát sanh lòng thiện ta còn 

Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon 

Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng 

 

168 – Điều Thứ Năm: Quyết không hờn giận 

Ghét ganh chi cho bận lòng mình 

Con xem vạn quyển thiên kinh 

Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu 

 

172 – Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ 

Là nguyên nhân thống khổ ly tan 

Chơn truyền Chánh Pháp Đạo Vàng 

Tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa 

 

176 – Điều Thứ Sáu: thiết tha Thầy dặn 

Ngày hai thời lẳng lặng công phu 

Việc chi dù quá cần cù 

Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu 

 

180 – Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa 

Đem sấm, kinh, tự của Thầy ban 

Học cho thông thuộc đôi hàng 

Ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn 

 

184 – Điều Thứ Bảy: Quyết tăng công quả 

An ủi người già cả ốm đau 

Tùy duyên có thể giúp vào 

Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con 

 

188 – Phước đức đó vẫn còn muôn thuở 

Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không 

Con ơi! trong cõi trần hồng 

Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao 

 

192 – Điều Thứ Tám: lời nào Thầy dạy 

Dầu khổ lao chớ ngại công trình 

Biết rằng con phải hy sinh 

Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao? 

 

196 – Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm 

Hay là đường muôn dặm xa trông 

Hễ con thề giữ trọn lòng 

Đương nhiên đắc Đạo thoát vòng tử sanh. 

 

200 – Điều Thứ Chín: Đạo lành căn bẳn 

Giữ làm sao có bạn không thù 

Từ đây con nhớ rằng TU 

Hạ mình nhận lỗi mặc dầu là không 

 

204 – Lời nói sao hòa trong hiệp ngoài 

Đừng hơn người nếu phải ép lòng 

Không ham những chuyện mênh mông 

Vừa no, đủ ấm đèo bồng làm chi. 

 

208 – Điều Chót Hết: mười ghi trăm nhớ 

Phật, Pháp, Tăng con chớ quên ơn 

Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn 

Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần 

 

212 – Ơn tổ tiên dành phần con cháu 

Đó những lời dặn bảo Thầy mong 

Con ơi hãy khá ghi lòng 

Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn! 

 

/*** Phần 11: Tiên Tri Thiên Cơ ***/ 

216 – Vài tiên tri nguyên răn đệ tử 

Xem qua rồi nên giữ vào tim 

Luận suy chơn nghĩa công tìm 

Dầu thông thiên lý nên yên ẩn gìn. 

 

220 – Khỉ ngồi đợi kê minh ngọc thố 

Bắc Kinh di bạch lộ sơn phong 

Triều Tiên xương chất đầy đồng 

Thái, Cao, Lèo chuyển cuối rồng gà bay 

 

224 – Nam Việt ứng một ngày tân tạo 

Lực cửu duyên quả báo kim vương 

Mặt trời lố dạng Nam Phương 

Trung đông chiến họa dân lương điêu tàn. 

 

228 – Cùng lực tận Mỹ hoang Nga tán 

Anh tiều điều, Pháp nạn, Trung suy 

Nhựt mưu, Đức lược, Ấn bi 

Việt Nam Thánh xuất phục quy Kim thành 

 

232 – Chừng gặp cảnh tan tành đô thị 

Nhìn ruộng hoàng tận chí chân trời 

Thở than kêu khóc hết lời 

Mới tường luật định của TRỜI ban ra 

 

236 – Đây nói đoạn san hà dồn dập 
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Bày ra điều tranh chấp dân binh 

Chừng nào được đấng anh minh? 

Lo cho xã tắc quên mình mới yên. 

 

240 – Giờ do lũ Tây Phiên định liệu 

Giống Lạc Hồng cam chịu vì sao? 

Mật kia để trước mũi dao 

Nghe mùi phưởng phất tranh nhau giựt dành? 

 

244 – Chừng đứt lưỡi em anh cùng khóc 

Thế mới tường bài học si mê 

Khi nào khách nọ ra về 

Tài gia tan nát trăm bề đảo điên 

 

248 – Cầu NGỌC ĐẾ diệu huyền ban bố 

Nguyện PHẬT TIÊN cứu độ dân lành 

NAM MÔ THƯỢNG TỔ TAM THANH 

Trạch trang trung liệt lập thành THƯỢNG 

NGƯƠN 

 

Nam mô HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG 

ĐẾ NGỌC HOÀNG TỨ PHƯỚC HỰU TỘI 

ĐẠI THIÊN TÔN 

 

Nam mô DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ 

TÔN 

 

Nam mô A DI ĐÀ PHẬT 

 

Nam mô THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

 

Nam mô DI LẠC THIÊN TÔN KHAI MÔN 

CHUYỂN PHÁP. 

 

---oOo--- 

 

 

 

 

Ng ọc Kinh Tâm Pháp Th ầy truy ền  

Nhi ệm m ầu siêu vi ệt Ľoạt quy ền Hóa 

Công.  

Th ương các con c ỡi r ồng h ạ th ế 

M ượn b¼t v¨ng ņạo Ľể phân t ường  

Chơn truy ền ứng hóa ngàn ph ương  

Th ời kǐ Mạt pháp Th ầy tr ương ņẠO 

HUǏNH. 

  

 (NGỌC KINH HUỲNH ĐẠO) 

CÁC CON LÀ THẦY, THẦY LÀ CÁC CON 

 

Này các con! Các con là người, cũng như 

muôn loài vạn vật, đều do tự Thiên Cổ Hư Vô 

mà sanh ra, rồi lại diệt đi, để trở về với cái 

KHÔNG nguyên thủy. 

Phàm sự vật hiện tồn, trong cảnh sắc giới 

nầy, đều do TIỀN ĐỊNH về Hữu Chất cả. 

Con người có sự thụ hưởng, tương quan cảm 

giác, luôn luôn mưu tìm lấy sự khoái lạc nhiều 

mà khó nhọc ít. 

Trong buổi tàn ngươn, kẻ bạo tàn đa số, 

người tích đức thiểu phần, vì thế sự tranh lấn 
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càng sâu đậm, chỉ cần dùng số lượng, rồi cho 

rằng hay, rằng mình mạnh, mà không màng đến 

phẩm quý tuy hiếm hoi nhưng vô cùng cao đẹp. 

Mỗi người đều tự chủ theo thị dục thấp hèn, 

nên bất phân đẳng cấp. 

Từ xưa mệnh thừa, từ trên truyền xuống, 

dụng Đức phục Tài, ngày nay từ dưới định lên 

đem Tài khiển Đức, như thế không còn biết ai 

cai quản. 

Bậc Chí Sĩ Anh Hùng đức độ, không xuất 

đầu lộ diện, mặc cho kẻ bạo tà tự do túng sính 

chẳng biết có Trời, không tin Thần Thánh, khinh 

rẻ Hiền Triết Tiền Nhân, cợt Thầy, phản bạn, 

không còn khuôn phép gì nữa. 

Ác nghiệp chất đầy, nên luôn xảy ra những 

cuộc Đại Biến chiến chinh, làn sóng Duy Vật 

nhận chìm chân lý nhân tâm. 

Cho đến khi thảm khổ tận cùng, bất đắc dĩ 

mới nhìn rõ ra chân tâm siêu lý của Đạo Nghĩa 

từ linh mà từ lâu quên hẳn, bấy giờ mới gắng sức 

nhọc nhằn học lại. 

Khi tỉnh giấc mơ cuồng và nhờ sự khổ não 

tận cùng mới tỉnh ngộ rằng: Nếu người không có 

bổn nguyên Đạo Giáo, chẳng tin ở Đấng Thượng 

Đế tạo nhiên, thì không còn con đường cứu cánh, 

không có chân lý mầu siêu. 

Có tai biến đớn đau, có hoạn họa vô thường, 

có sự phiền não truyền vĩnh, con người giờ đây 

mới bắt đầu suy nghiệm về bản thể giai kỳ, mà 

tìm về nơi Đạo Pháp. 

Này các con! Các con đã nhìn thấy Thiên 

Luật, sự tuần hoàn của vũ trụ, cách biến sinh của 

muôn loài vạn vật, tuần tự điều hòa, lớp lang 

thay hình đổi dạng. 

Nếu vũ trụ đã có một pháp luật quy điều, thì 

trên vũ trụ ấy lại không có một huyền tuyệt linh 

định đặt quản xuyến hay sao? 

Sự định đặt trật tự, tử sanh, biến diệt do nơi 

Thầy. 

Thầy là “LINH”, mà các con là “THỂ”. 

Toàn nguyên của LINH là mãnh lực tuyệt 

vời, là sự sống, sự hiểu biết, tuy rằng vô vi 

nhưng thống trị muôn loài. 

Dầu người đời không cảm ứng được, nhưng 

chung quy cũng biết rằng TINH LỰC TOÀN 

NHIÊN, khinh thanh mầu nhiệm. 

Phàm muôn sự cảm trí giác đều do vô vi, do 

LINH hóa hiện, nhưng cuối cùng phát nguyên ở 

nơi nào, rồi cũng trở về nơi đó cả. 

Các con cũng hiểu rằng: Một hình thể con 

người là một Tiểu Vũ Trụ, theo đà tiến hóa từ 

khoáng vật đến làm người, từ cõi vô tri đến nơi 

cảm giác. 

Nếu các con khải ngộ nguyên nhân cùng tận 

của người là một phần LINH của Thầy, của Hư 

Vô truyền qua xác thể, là một tế vi Tinh Lực của 

đấng sáng tạo vạn vật thì các con phải tin nơi 

huyền năng của Thượng Đế. 

Các con dầu đã có tin có Thầy, hay nghi ngại 

phần nào, thì giờ đây các con phải tin tưởng 

tuyệt đối rằng: Có Thầy, vì Thầy là Thượng Đế, 

lúc bấy giờ các con mới thấy sự thâm diệu của 

chân tâm đạo lý. 

Có được như vậy, là các con đã có một phần 

Thiên Lực, bởi đã vẹn niềm tin tưởng nơi sự phò 

trợ của đấng Toàn Năng. 

Lòng thành tín xuất hiện nơi con, sẽ dạy cho 

con biết vạn vật nhân loại, tuy khác ở hình hài 

thể cách, nhưng cùng chung nguồn cội, đều là 

anh em, thì sự thương yêu cũng phát sinh liên 

cảm. 

Đó là Đức ĐẠI TỪ BI vậy. 

 

---oOo--- 

MẠI HỒNG THỆ và SỰ THỦY CHUNG 

 

Này các con, các con đã có sự cảm trí Hư 

Linh, biết rõ ràng mọi việc, lúc mới vào Đạo đã 

thệ nguyện, do tự chân tâm của con xuất phát 

dầu không phải viết ra bằng giấy hay tuyên cáo 

giữa muôn người, nhưng sự ước nguyện thề 

nguyền đó phải trung thành. 

Lời thệ thiêng liêng, lời nguyền danh dự, 

ngoài việc Thánh Thần chứng chiếu, còn có chơn 

tâm con minh chấp sự thật của con. 

Một việc tối hệ trọng là không nên gặp việc 

chi cũng thề thốt Thần minh. 

Đối với Thiên Luật các con bội ước bất 

trung, tự chối lời nguyền hay đảo điên biện lý, sẽ 

phải chịu tội. 
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Với đời là mất lòng tin của người, mất sự tự 

tin ở mình, tự trói buộc vào vòng tội lỗi, để rồi 

Ma Vương hành hạ, hoạn họa liên miên, từ đó 

trở đi con sẽ cảm thấy không còn sự nhàn yên 

nơi hạ thế. 

Nhất là đối với người thọ pháp nguyên bí 

truyền của Đạo, cần phải giữ gìn hơn người tu 

phước, kẻo phải mang lấy đại tội cho đến khi hấp 

hối cũng chưa thấy được chiếu triệu đơn thơ. 

---oOo--- 

4].( MỒ.' MẠO 

 

Này các con! Điều quan trọng trên bước 

đường Đạo pháp, là các con phải chọn lấy Bằng 

Hữu, nghĩa là phân biệt được cái hay cái dở, rồi 

phải dốc lòng thủy chung cùng bạn. 

Tình bằng hữu huynh đệ chân chính, rất ít có 

trên thế gian này. 

Khi đã chọn bằng hữu đệ huynh rồi, con 

đừng nghĩ ngợi sự giàu nghèo, vinh nhục, miễn 

sao bằng hữu đó biết được con, con mến yêu 

người đó. 

Ảnh hưởng đệ huynh tối hệ, nên trước tiên 

con phải tạo nên cho mình sự chân chính thật thà 

đầy lòng vị tha, vì gần người hôn mê tâm trí luôn 

luôn cao hạ thế gian, đức hạnh khiếm khuyết hay 

ghen ghét giận hờn, mỗi lời nói là có ý kích bác 

đó đây, dèm pha phỉ bang, thì con sẽ bị sự truyền 

nhiễm không nhiều thì ít. 

Ngược lại gần người khoan dung đức độ, đạo 

lý hiền lương rộng tầm trí huệ, tâm thần con sẽ 

được nâng cao thanh khiết, khiến cho tự chân 

tâm con khải ngộ được niềm vui lâng lâng thư 

thái. 

Đó chính là con thông nhiễm được phần chân 

quang diệu giác vậy. 

Này con! Bằng hữu của con là nửa phần 

thân trí của con ở ngoài người của con, con phải 

thương yêu quý trọng, dầu ở hoàn cảnh hay sự 

việc nào, khi nghe bạn con khuyên, con nên theo 

quyết chí thực hiện để chính mình trở nên toàn 

thiện. 

Nếu có người nào đem tiền tài danh vọng, chỉ 

dẫn mánh khóe của đời, bày vẽ sự vui chơi đoản 

lạc, để mua chuộc lấy bạn bè, đó chính là những 

hàng siểm nịnh, bạc bẽo bất thường mà thôi. 

Khi ngộ biến chúng lại lánh xa, trong cơn 

hoạn họa mới hiểu tình bằng hữu như thế nào. 

Con hãy xem trọng tình bằng hữu nặng hơn 

là quyền lợi, dù phải hy sinh chín phần để đem 

về một phần cho mình, con nên cố gắng. 

Nên an ủi khuyến khích cho nhau mà đừng 

nên trách cứ. 

Này con! Tình bằng hữu gần hơn tình phụ 

mẫu gia đình, chớ để cho một chút gì vướng bận 

nghi nan, dù thế nào chớ nên bội phản. 

Nếu có sự khuyết điểm vô hại nào có thể tha 

thứ được, con hãy vì Thầy mà sẵn lòng tha thứ, 

đừng vì lỗi lầm nhỏ mà bỏ tình bằng hữu thiêng 

liêng. 

Tuy nhiên, đối với đạo nghĩa tối trọng, thì 

không nên chuyển lòng mình theo bạn, phải hết 

sức vạch áng mây mờ, nhủ khuyên cùng bạn. 

Nghĩa vụ của con trung thành với bạn, dầu 

khi thấy rằng không thể lay chuyển được bạn, thì 

con cứ ung dung cách biệt một thời gian, chờ cho 

tỉnh ngộ con sẽ đến hợp hòa. 

“Không có kẻ thù nào mà không cảm hóa 

được cả, nếu lòng con sẵn sàng khoan dung chân 

thật”. 

Con hãy kính trọng người đã dẫn dắt con trên 

đường Đạo Pháp, yêu mến bậc Hiền Nhân, 

nhưng cũng đừng ghét bỏ kẻ tiểu tâm trần trược. 

Khi con đã tuyệt đối hy sinh, khoan nhân từ 

khiết, là giờ đó con sẽ gặp Thầy cùng các bậc 

Phật Tiên dầu ở nơi nào cũng ứng hiện tìm đến 

để ứng trợ cho con. 

Đạo là chung tất cả, tốt xấu, nhục vinh, cùng 

một trường tiến hóa, con dầu sang hèn, mê giác, 

đều có ở gần nhau, nếu tốt thì tất cả cùng hưởng, 

xấu thì chung chịu. 

Phàm điều chi phát ra tất nhiên phải thâu lại, 

việc lành việc dữ, điều trược điều thanh, tất thế 

nào rồi cũng phản hồi lại cho ta cả, vì Thiên Địa 

tuần hườn, Châu nhi phục thủy. 

Con dung nạp điều cao thanh, thì trí huệ từ bi 

trả lại cho con, con gây điều bạc ác thì dầu con 

có cao bay xa chạy, hay lẩn trốn nơi nào cũng 

không hề tránh khỏi luật phản hồi nhân quả. 

Thầy từ bi hỷ xả, các con phải tập theo Thầy, 

Thầy đã phóng linh quang hóa thân chuyển nhập 
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vào vật chất hiện tồn, chính bản thể của Thầy 

ứng trụ từ con vật nhỏ li ti, để thể hiện được đức 

từ bi hỷ xả. 

Nếu con nào không ngại, quyết trút toàn lực 

tồn sinh, vì Thầy làm tròn nhiệm vụ của Thầy 

giao phó, tự nguyện thành dân hữu chất này, thì 

con đó chắc hẳn được sự ân hưởng tối cao, vì đã 

tự mình bước vào cõi vô sanh vô diệt này. 

Dầu ở đời này hay ở cõi khác, đều có sự 

thưởng phạt báo đền. 

Kẻ ác nhân nhất thởi hiện kiếp, không có địa 

vị ở cõi Hư Linh, nó chỉ biểu dương cho con 

người thấy chân giả, đoản trường, rồi kết quả 

cũng bị tiêu diệt mà thôi. 

Nếu con nào muốn được về Phật, về Thầy, 

mà cứ tin tưởng tự nhiên phó mặc tử linh, số căn 

luân chuyển, không tự mình xuất công phu, 

không có công quả, hay vì Đạo khổ lao, thì cố 

nhiên không có đức gì, thì chớ mong được ân 

thưởng nơi cõi từ linh tịnh diệu. 

Nhưng nếu công phu, công quả, sự khổ lao 

đó không có sự quyền quản của chính Thầy 

truyền xuống, thì chỉ thấy trái ngược luôn, rồi 

nay mai cũng vướng vấp sự bất tường. 

Bấy giờ tu cao, độc hành độc lập, kỳ thật tin 

ngoại Đạo thừa, kỳ thật là sự hiểm hung trong 

gang tấc… 

---oOo--- 

+(!) MẠO TRUYỀN CHÂN 

 

I/ Tu Nhân Khắc Kỷ: 

Các con phải biết các con là ai? 

Phải tự tìm ra chân thể bản linh, có nghĩa là 

sự tự chủ ở nơi tâm, đó mới chính là con cần 

phải công phu giũa mài cho kỹ lưỡng, phải biết 

tu sửa mình cho chân chính, để thắng mọi sự 

cám dỗ dục tình. 

Con tự dạy con, hơn là Thầy dạy con, vì 

chính con mới có thể sửa đổi cho con, chớ không 

ai có thể thay con để huấn luyện chơn tâm con 

bằng chính con vậy. 

Con có bền gan tự chủ, thì mới có đủ gương 

Đại Hùng cho người mến phục mình. 

Luôn luôn điềm tĩnh, sống ở thể xác, nhưng 

chủ trị nơi hồn linh. 

Phải cam chịu sự nhọc nhằn nơi thân thể, để 

thông đạt phần trí tuệ cao siêu. 

II/ Tiết Dục hay Tuyệt Dục: 

Trên đường Đạo đức, thanh thỉnh tu hành, 

điều xáo trộn liên quan giữa Vô Vi và Hữu Sắc 

là “”Nhục Dục”. 

Sự nuôi sống thể xác của con là Tinh Huyết. 

Hễ tinh thoát thì khí hư, khí thương thần tổn. 

Muốn có thần lực nhu hòa, phải giữ làm sao 

thắng được nhục thể, đó là kết quả của người đạt 

Đạo. 

Vì bao giờ con muốn tự hạ phẩm giá mình 

xuống ngang hàng cùng loài vật, thì hãy thử nếm 

điều khoái lạc về nhục thể phàm phu. 

Khi nào con giận dữ là chính lúc đó con đã 

rời xa thể xác, để gieo mình cho ác quỷ cuồng 

ma ngự trị, là tự con đã phá hoại đi cái phẩm 

cách con người để hoàn nguyên thú thể. 

Nếu gặp phải điều đau đớn, con nên nghĩ 

rằng muôn việc chi cũng đều do nghiệp trước 

gây nên, hãy yên lặng nhận vào, trong sự yên 

lặng đó chính con đã tiếp nhận được một lý sáng 

suốt vô biên, hơn là nộ sân vô ích. 

Này con! Người có tâm quân tử tánh thuần 

lương, mới giữ được sự ôn hòa, phải trừ khử 

không còn một chút ghét ghen, thù hằn chứa 

chấp nơi tâm, tự con sẽ ung dung thư thái, vì biết 

dẹp được những nhỏ nhen bận bịu nơi lòng. 

Con nên biết: CÔNG BÌNH, THẬT TÌNH, 

KHIÊM TỐN là đức hạnh của người tu. 

Các con không thể tìm lý lẽ gì để tự biện 

bạch cho lòng mình, khi làm quấy phải ngay 

thẳng, đừng chiêu tập những điều xua phụ, mà 

không xét đến lý công. 

Khi con có được sự thật thà ngay thẳng là 

con có đủ điều kiện để tiếp nhận lằn điển của 

Thầy, như tiếng nói âm thầm tự lương tâm xuất 

hiện, lần lần pháp nguyên sẽ đưa con đến thông 

thần nhập diệu. 

Con luôn luôn suy gẫm để sáng suốt huệ tâm. 

Số phận chung của người đời là cái chết. 

Người mà chỉ biết chăm chú đến thân mình 

một cách thiết tha, chỉ biết tóp gom của cải, bạc 

vàng trên thế gian, khi chết đều mất cả, riêng 

người Đạo đức tu luyện pháp thân, biết rằng 

ngoài thân còn có chơn thân là linh hồn, nên vị 

tha, xả kỷ, trau dồi chân thể, khi đi về cõi vô vi 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

37 

 

là còn sự nghiệp, còn đem theo được của cải vô 

hình, chỉ trút bỏ lại xác thân vật chất mà thôi. 

Thầy quyết định với các con rằng: hễ con 

biết nhẫn nại, thẳng ngay, thật thà thì con 

không thiếu thốn điều chi hữu chất, cũng chẳng 

mất phẩm vị chốn Hư linh. 

Này con! Thế gian có thể cướp vàng bạc đất 

đai, sự nghiệp của con, nhưng đối với đức lành 

mà con đã trau dồi tích lũy, thời không ai cướp 

được. 

Phải với tâm quân tử khi thọ đạo Đại Thừa 

dầu được hay thua, còn hay hết, cũng cứ điềm 

nhiên, vì thế gian cũng chỉ của thế gian chớ 

không gì hơn nữa vậy. 

Người học Đạo hay luyện pháp, nếu để lòng 

mình u uất, lo phiền nghi hoặc, thế là con đã lầm 

lẫn rồi sinh lòng chán ngán, thì làm sao học được 

chân truyền siêu lý cao minh, đừng nói chi đến 

việc hiển Thần nhập Thánh. 

Người giữ được lòng chính nhân quân tử, 

cũng được Thánh Thần phù trợ, khỏi phải chịu 

những tai to nạn lớn, huống chi các con đều được 

Long Thần Hộ Pháp bảo vệ khi thật tâm vị tha xả 

kỷ. 

Tuy nhiên, trong thâm tâm lúc nào cũng có 

điều phải trái, chánh tà lẫn lộn nhau. 

Con nên nghĩ không có việc gì hoàn toàn 

xấu, cũng không có việc gì hoàn toàn tốt, phải 

xét cùng tột điều uẩn khúc, mới biết được một 

phần. 

Duy có Thầy và các bậc Đại Thiên Tôn mới 

toàn tri thiện ác. 

Nếu con đã thi hành công quả theo lời Thầy 

dạy, mà chấp riêng cho mình rồi tự phụ, kiêu 

căng, đó là điều tai hại nhất, ngăn cản con bước 

đường tinh tấn về Thầy, mà cũng làm cho con 

khổ trí lao tâm, vì chấp trần mà quên đức độ. 

Muốn cho người hiểu được Đạo, bổn phận 

con phải chìu lòn, lập lại nhiều lần mà không 

nóng nảy, đối với người có lỗi phải chỉ bảo mà 

không nên giận dữ, đối với kẻ ác thì tìm cách sửa 

chữa mà không nên ghét bỏ. 

Đạo cũng như hạt giống, người ví thể đất 

lành, tuy nhiên đất cũng có nơi tốt, xấu, cao, 

thấp, phải kiên nhẫn mới được, huống chi tâm 

pháp Huỳnh Đạo mà Thầy trao cho con, lại bắt 

người trí khôn thấp kém phải hiểu ngay thì làm 

sao được… 

Những giống hạt quý thường khó mọc, dầu 

có đất tốt cũng phải công phu làm lụng kỹ lưỡng, 

mới mong đạt lấy kết quả ngày sau. 

Đối với người phải tùy duyên cao thấp, cố 

giải cho người dung nạp được điều truyền dạy 

của con, nếu điều truyền dạy đó chưa hiệu quả, 

con đừng nên nản chí, nóng nảy, vì giống lành 

đất tốt vun bồi đầy đủ, nhưng vẫn còn chờ thời 

tiết mới nên. 

Thầy đã bố điển ngàn nơi, tùy duyên cao, 

thấp, nhưng con nào đã thọ chân truyền chân lý 

của Thầy, mà còn chạy theo điều thấp thỏi, vì 

chút hư danh tự đại, hay cảm tình thế hạ mà tách 

xa, thì cũng như đứa học trò lớp cao lại hạ mình 

trở về lớp dưới để đứng đầu trong số nhỏ nhoi 

kia. 

Thầy dạy kỹ con điều này: “Dầu nơi đâu, 

cũng có Thầy dạy, cũng thi phú từ văn kêu réo 

các con, dạy khuyên này nọ, nhưng khi con đã 

nhiếp thọ được chơn truyền Siêu Lý của Thầy 

nơi đây, lại không phân biệt được thấp cao, lớn 

nhỏ hay sao? 

Cuộc đời con không phí, dầu phải hy sinh, 

tầm chơn lý tâm pháp cao siêu để đạt đạo diệu 

mầu, chớ không phải vì chút không đâu mà đê 

đầu buông theo thị dục. 

Phải vì chân lý, pháp tâm cao quý của Thầy 

mà đem trí phán đoán thẳng ngay, vững lòng vô 

nhiễm… 

Điều Thầy dạy đây phải theo cho đúng, dầu 

Thầy có chiếu điển nơi nào, mà người tiếp không 

phải mệnh thừa Thiên Phụng, hay lời nói việc 

làm của kẻ khác, không có pháp tâm thì chớ a 

dua mà không suy nghĩ. 

Tâm pháp của Thầy không chỉ dễ dàng mà 

đạt được, phải chăm chú nghiệm suy, từ năm từ 

tháng, kèm theo với lòng thành kính, khổ công 

chịu đựng, mới có đủ tư cách đạt lấy bí quyết 

nhiệm mầu siêu việt. 

Người đời cũng như các con, thường bị khổ 

sở bởi chính việc làm nông nổi, không cạn xét 

cùng suy, không ý thức rằng Thầy truyền sứ 

mạng phụng thừa là chân lý pháp tâm, lại tùy 

thuộc sự phán đoán khéo nuông chiều của kẻ 

khác. 
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Một lời thóa mạ của kẻ phàm nhân vô ý thức, 

lẽ bài bác của người ích kỷ nhỏ nhoi, lý của 

người ngoại đời khinh thế, không thể lọt vào tai 

của người đức hạnh vững, khoan dung, chí hùng, 

thành ngưỡng. 

Thế mà lại có con nghe theo những lời lôi 

cuốn đó hơn là lời tha thiết của Thầy. 

Còn có con không rèn lòng khiêm tốn, vì tự 

phụ kiêu căng rằng mình biết nhiều hơn hết, hơn 

cả người dạy bảo mình, bài bác bâng quơ, thành 

ra tự cao tự đại, rốt cuộc chỉ ngăn trở đường tiến 

hóa của Đạo Pháp mà thôi. 

Con nên ghi khắc: Người đạt đến chân lý cao 

siêu, thường kính cẩn khiêm nhường, vì hễ 

quyền lực mà phô trương tất phải tiêu mòn, chân 

lý đã truyền ra rồi tất có ngày phai lạt. 

Con phải giữ gìn kín đáo hơn châu ngọc, đó 

là sự khiêm tốn vô câu khoan dung điều độ. 

Nầy các con! Bước đường Đạo Pháp không 

phải vừa cầu danh vừa đắc quả. 

Trong cuộc sống hàng ngày, Thầy muốn các 

con bề ngoài giống như tất cả mọi người, nhưng 

dung nghi thái độ ôn hòa, hành động khoan 

chính, lời đạo đức thường bàn, cũng đủ biết rằng 

bề ngoài tuy như thế tục, nhưng nội tâm khác 

hẳn thường nhân. 

Phàm muốn truyền bá chân lý phổ cập đạo 

mầu mà cổ động ồn ào, mạnh bạo, muốn thi hành 

cấp bách, đào tạo nhất thời, hão huyền tiên liệu, 

thì chỉ thu thập được những phần tử nhiệt cuồng 

vọng động, làm cho mối đạo phải suy đồi, trái lại 

còn giục lòng cho kẻ ganh hiềm ghét ngỏ thóa 

mạ dèm pha. 

Con đừng nên đem hạt giống lành mà gieo 

trên sỏi đá, chỉ tốn công vô ích, chỉ thu hoạch lấy 

sự ghen hờn trở ngại mà thôi. 

Riêng con Thầy không cấm, con được quyền 

nếm cho biết mùi mà không nên lạm dụng hay 

đam mê. 

Điều chi cũng chớ nên nhất đoán cấp thời, 

mà phải tuần tự tiến hành, vì mùa Xuân không 

thể bước qua mùa Thu mà không có mùa Hè 

chuyển tiếp. 

Con muốn tiếp xúc với Thần Tiên Thánh 

Phật hay gặp gỡ Mẹ Thầy, điều đó không khó, 

con phải gặp con trước, biết con trước, rồi sẽ biết 

được những gì tất cả trong Tam Thiên, Đại Thiên 

Thế Giới. 

Bấy nhiêu lời Thầy giảng trong thiên NGỌC 

KINH TÂM PHÁP nầy mà con thực hành và 

thông suốt cho kỳ được, thì đến khi con rời bỏ 

thể xác ô trọc nặng nề nầy, con sẽ về cõi Hư 

Linh Thanh Khiết, và lúc bấy giờ không còn 

sanh tử luân hồi mà trở thành một vị Phật Tiên tự 

tại. 

 

---oOo--- 

Thầy sẽ giảng về Mật Pháp ở Thiên sau. 

 NGỌC KINH TÂM PHÁP 

(Trích đoạn II chương I của NGỌC KINH 

HUỲNH ĐẠO) 

 

---oOo--- 
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SẤM GIẢNG HẬU GIANG 
(PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO) 

 

NHÂN DUYÊN CHUYỂN THẾ 

Cuối năm Giáp Thìn, cảnh tang thương của 

Đất Việt đã bắt đầu tiếp diễn, từ Âu sang Á, khói 

hôn trầm cuồn cuộn bốc lên, giòng hắc ám phong 

tỏa mờ trời đất. Con người bị lôi cuốn trong cảnh 

lửa binh, hoạn họa; nào biết được lẽ sống còn vì 

thời Mạt Pháp với lý tử sanh bất kỳ vô định.  

Đạo Giáo vẫn quanh quẩn trong vòng tị 

hiềm, ngấm ngầm phân rẽ thần quyền, giành ảnh 

hưởng chia phe lập phái. 

Chiến tranh hai khối đang chực chờ ra tay 

tàn hại lẫn nhau để chiếm địa vị độc tôn trên 

hoàn vũ. 

Nhân sanh trăm họ oằn oại vì cảnh đảo điên 

thế tục, không nghĩ đến ngày mai, chỉ biết sống 

tạm bợ theo tháng năm, để chờ những gì mới mẽ 

đổi thay cho bầu không khí vô cùng ngột ngạt 

giữa lúc nầy. 

Một phần tri thức nắm lấy cơ hội để bóc lột, 

đem nhân nghĩa lòe đời, mượn đạo đức quốc gia 

để củng cố tước quyền danh vọng. 

Người toàn thiện lại ẩn cư, chán ngán điều 

thay đổi, kẻ  mượn Đạo tạo đời không kể gì 

Thánh Thần Tiên Phật. 

Hỡi ơi! 

Thiền môn Mạt Pháp 

Thánh Đạo tăng vu! 

Tiên gia lạc chi! 

Đức Di Lạc sắp khai kỳ Long Hoa Đại Hội 

để dựng lại đời Thưọng Ngươn Thánh Đức, 

chỉnh đốn Đạo mầu, tuyển lọc nhân tâm. TA đến 

trước để báo tin Đức Vương Phật sắp ngự phàm, 

cũng là ngày lành còn dữ mất. 

Từ  trước đến nay, đời cứu Đạo, vì chưng 

Đạo giáo không thể hiện được đức từ bi cao 

thâm huyền diệu, của các Bậc Giáo Tổ đã khai 

sáng nhân duyên. 

  Người tu hành không thể yên ngồi để lắng nghe 

những tiếng đau thương của thế tục, sớm mỏ 

chiều kinh mà gọi là cứu nguy cho sanh chúng. 

Muốn làm được bậc Thế Tôn, hãy minh 

chứng là Linh Tử từ Thượng Giới xuống phàm, 

TA phải thể hiện được tình thương, có nghĩa là 

hiện hữu hóa thuyết từ bi, ngoài việc phá vỡ 

vách mê si bằng chân thuyết, còn phải thực tế 

đùm bọc nhân sanh, quên mình vì đại chúng, mới 

mong cứu rỗi một phần nào cho nhân loại. 

Có như thế, nhân gian ai mà chẳng công 

nhận TA là Bồ Tát Thiên Thần lâm phàm tế 

chúng trong buổi Mạt Ngươn này. 

Biết rằng Thiên Đình đã phán xét, khắp thế 

giới trong buổi Mạt ngươn nầy, vì quá say mê 

vật dục xa hoa, đắm chìm trong hư ảo của kiếp 

trần, chẳng nể kính gì Thánh, Thần, Tiên, Phật. 

Dầu luật Trời có trừng trị theo lẽ tự nhiên thanh 

thăng, trầm trược, cũng không thể cứu khỏi con 

người trong lúc đảo điên vì tâm cuồng trí loạn. 

TA chuyển huyền linh cùng Trăm Quan Đại 

Thượng Đẳng có nhân duyên sẽ đến cùng TA đặt 

viên đá Đạo Vàng đầu tiên cho xứ sở, từ thôn 

quê đến thành thị cho rõ lẽ nhiệm mầu của các 

Đấng Cao Linh. 

TA đã tùy duyên khai khiếu, chuyển tứ huệ 

linh cho phần hể xác trong kiếp nầy và nhất là 

bổn phận của các bậc tiền nhân, huyền linh 

thượng đẳng, đồng thọ Điệp Sắc để bảo toàn 

phần hữu hình cho đến ngày Phật VƯƠNG ngự 

thế. 

Nam mô DI LẠC THIÊN TÔN KHAI MÔN 

CHUYỂN PHÁP 

Trung ương, ngày 25-6-1965 --- (26-5 ẤT TỴ) 

PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO 

 

---oOo--- 
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       SẤM GIẢNG HẬU GIANG 

Của Đức PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO 

(Quyển I) 
Hậu Giang tháng sáu ngày Rằm 

Quản Long hửu phước TA lâm điểm truyền. 

Du Thần tấu kỳ liên vân phủ 

Các linh căn hội đủ nơi nầy 

Trông chờ sắc hiệp của thầy 

Giữa năm Ất Tỵ hiệp vầy cơ duyên. 

Thương các đấng lương hiền vì Đạo 

Quyết một lòng vững tạo ngôi lành 

Mấy mươi năm lẽ nào thành 

Bởi chưng nhiều kẻ giựt giành phân chia. 

Kìa THẦY MẸ sớm khuya tá bút 

Chiếu điển vàng giục thúc tu hành 

Tà luân phiếm đạo mượn danh 

Làm cho tất cả tinh anh khó tường. 

Gần đến buổi PHẬT VƯƠNG ngự thế 

Vâng sắc truyền NGỌC ĐẾ xuống trần 

Nên chi quỷ quái xây vần 

Gây nhiều cơ khảo chia phân khắp cùng. 

Vì thấy thế HUYỀN KHUNG truyền định 

Vâng điệp vàng chờ lịnh THIÊN TÔN 

Nên TA tá xứ Long Môn 

Chuyển phần xác thể chiết hồn cạn phân. 

Vừa bước đến Tắc Vân thọ ký 

Nghe du Thần điểm chỉ căn duyên 

Hội toàn công đức Quần Tiên 

Hậu Giang Sấm Giảng chơn truyền hoằng khai. 

TA vâng lịnh Như Lai PHẬT TỔ 

Cùng Tam Thanh phổ độ chúng sanh 

Trong cơn binh lửa tan tành 

Thần Long hộ trợ người lành thoát nguy. 

Nay tuy thấy loạn ly có mấy 

Vài niên sau nhìn thấy thảm thương 

Nam mô DI LẠC PHẬT VƯƠNG  

Sắc truyền Huỳnh Đạo pháp cương trị đời. 

Ba tiếng “SẤM” muôn nơi thành biển 

Thất Đảnh thay Cửu chuyển Long phi 

Định thời phục thỉ châu nhi 

Thượng Ngươn Thánh Đức khai kỳ Phật dân. 

Giờ tuyển trạch nguyên nhân  căn kiếp 

Chọn giống lành tái kiếp từ bi 

Trách vì nghiệp thế mê si 

Quên ơn Tiên Tổ pháp quy chẳng tròn. 

Đời Mạt Hạ không còn trung hiếu 

Buổi tàn ngươn kết liễu Nho tông 

Hỡi ơi! Giòng máu Lạc Hồng 

Bốn ngàn năm lẽ phụ công Tiền Đồ. 

Nhìn qua cảnh phong đô ngạ quỷ 

Thương cho ngưởi không nghĩ Ông Cha 

Đạo Vàng khai tuyển Long Hoa 

Quên ơn Tiên Tổ, Diêm La khổ hình. 

Trời đâu dạy bỏ tình Đạo đức? 

Phật nào khuyên bảo dứt nghĩa nhân? 

Trung can còn được Thánh Thần 

Huống chi Huỳnh Đạo xả thân cứu đời. 

Nay cơ bút ngàn nơi đại khảo! 

Thầy bế cơ từ dạo khai Xuân 

Tam Tòa truyền sắc hạ từng 

Ma vương lộng phép phải ngưng cơ huyền! 

Chỉ có điểm Hậu Thiên đôi chút 

Là Thánh Thần giục thúc mà thôi 

Riêng THẦY MẸ chẳng ra lời 

Cũng như Tam Giáo nhứt thời không lâm. 

Vậy bổn Đạo nên tầm lý chánh 

Dụng thời xưa so sánh lời nay 

Kẻo không sa cảnh đọa đày 

Uổng công đức đạo từ ngày khai cơ! 

Đốn ba năm một giờ thiêu rụi 

Công ngàn đời nữa buổi tiêu tan 

Vì thương cho cảnh Nam Bang 

Như Lai Hộ Pháp điện vàng quỳ xin. 

Thầy thương sót công trình giáo Đạo 

Nên sắc truyền quy tạo Hậu Giang 

Cho TA mượn thể cơ vàng 

Dắt dìu nam nữ khoa tràng dự thi. 

Chọn một xác nhu mì Đạo hạnh 

Chuyển kiếp trần kịp lãnh máy huyền 

Huệ linh thông suốt Tam Thiên 

Long Hoa hướng dẫn Quần Tiên chầu Thầy. 

Nay là buổi Tà, Tây lộn lạo 

Dụng kim tiền, mạnh bạo khắp nơi 

Nhìn chung TA lắm thương ôi! 

Đời mê, ly loạn, Phật ngồi đâu yên. 

Viết đến đây lòng liền xao động 

Gọi Du Thần ai vọng điều chi? 

Mới hay trong cảnh hàn vi 

Có người tâm Đạo hiện quỳ vái van! 

Buông bút ngọc đại đàn hiện tới 

Hiển thần thông xá lợi hào quang 

Dặn người chớ có hoang mang 

TA nay vâng lệnh NGỌC-HOÀNG tái linh. 
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Mượn phần  xác nhà Minh hiện trọ 

Muốn tận tường qua ngõ Tắc-Vân 

Chừng nào náo động sông Tần 

Hậu Giang hiển Thánh, Đại Thần giáng lâm. 

Mượn xác thể chơn tâm cứu khổ 

Chọn nhân hiền dìu độ nhân sanh 

Thương thay vận nước tan tành 

Nơi nào gần gủi thị thành, khó nguy. 

Cảnh đói khổ loạn ly khắp chốn 

HIỆP-CHÚNG phân cách bốn năm nơi 

Gọi mười tám nước sang chơi 

Bất kỳ sấm nổ rã - rời tứ phang. 

Chứng đó mới hào-quang TA hiện 

Vâng lịnh TRỜI định chuyển Minh-Châu 

 

Súng ngưng tiếng nổ đâu đâu 

Máy ngừng điện chạy vì câu diệu huyền. 

Lúc đáo để mới truyền Bửu- Pháp 

Đạp tường vân qui nạp đức tài 

Tin không tới đó sẽ hay 

Ai gieo đúng giống, ai sai chơn truyền! 

Tuy thế tục chinh nghiêng hung ác 

Ta từ bi nhẫn đạt lý sâu 

Gần người hiền ắt hiền lâu 

Cận người hung dữ, nhiễm câu ngang tàng. 

Vâng điệp chiếu Tây Phang chuyển bút 

Soi Đuốc - Từ vẹt ngút Ma Ha 

Đường đi còn chẳng bao xa 

Nữ nam cố gắng Long-Hoa hội kỳ. 

Không muốn dụng huyền vi Phật thánh 

Chỉ gọi người đến lãnh hồng - ân 

Kìa kìa năm tháng xoay vần 

Còn bao nhiêu tuổi hãy lần tay coi? 

Chẳng tu tỉnh học đòi vật chất 

Tan xác phàm còn mất hồn linh 

Đạo Vàng sao mãi chống kình 

Đến cơn bát loạn, thiên đình khó phê. 

Đêm khuya khoắc, tư bề yên lặng 

Giọt mưa tàn rơi nặng ngoài hiên 

Mộng hồn theo giấc cô miên 

Hỡi ai có biết Phật Tiên giáng trần. 

Cất tiếng gọi Thánh Thần Bổn Cảnh 

Đến cùng TA đêm lạnh hàn thuyên  

Chuyển trần gặp lúc đảo-điên 

Lòng TA chi xiết ưu phiền nhân tâm. 

Quyết ra sức rừng cầm xông lướt 

Mượn gậy thần lần bước qua truông 

Dắt - dìu chỉ rõ cội nguồn 

Nẻo về Bạch –Ngọc không suông bước đường. 

Cay đắng mới tận tường kiên nhẫn 

Lửa thử vàng, tuổi vẫn y nguyên 

Mong sao bá tánh tròn duyên 

Gặp nhau giữa chốn Hoa Liên Niết-Bàn. 

Lũ quỷ quái dụng đàng tà thuyết 

Rẽ chia nhau để giết Đạo Lành 

Toan điều hơn thiệt lợi danh 

Khinh khi Trời Phật ghét ganh nhân hiền. 

THẦY NGỌC- ĐẾ quản quyền phán định 

Thường nhủ - khuyên : thành tín, hiệp hòa 

Hỡi người trong giấc Nam Kha 

Chớ vì việc nhỏ bỏ qua công trình. 

Biết bao kẻ quên mình vì Đạo 

Bỏ kiếp nầy được dạo Tiên Bang 

Non bồng nước nhược xuê xang 

Rồng chầu, Phượng múa nhạc vang Thượng Đài. 

Hào quang tòa linh oai khắp chốn 

Vẹn một lòng phản bổn hườn nguyên 

Đắc thành Phật Thánh Thần Tiên 

Muôn thu toại hưởng an nhiên huệ hồng. 

Tạm bút tuệ vài lòng vội tả 

Tạo quả lành thong thả về Tiên 

Trước toan phải định tâm yên 

Gát điều tư lợi lụy phiền lo-âu! 

Bỏ tất cả vọng cầu ảo ảnh! 

Để tâm bình, diệu cảnh Hư - không. 

Chẳng còn chút bận nơi lòng 

Tất nhiên từ huệ phát thông trí thần. 

Ngày một buổi sớm cần nhập định 

Suy xét điều lão, bịnh, tử, sanh 

Truy nguyên cạn lý mối manh 

Cuối cùng tỏ ngộ Pháp Lành căn cơ. 

Xét cho cạn trước giờ hiện hữu 

Tại vì đâu thành tựu chiếc thân? 

Ai xui luân nghiệp nơi trần 

Mang nhiều cay đắng nợ nần oan khiên. 

Lúc lớn lên danh quyền mờ ảo 

Đó thời kỳ duyên tạo quả nhân 

Là trong lúc TRỤ chơn thần 

Lấm lem cát bụi, phong thần khổ-đau. 

Tranh quyền tước, lộc cao vị cả. 

Đua bạc vàng vất vã đêm ngày 

Tỉnh ra mới biết là say 

Tóc kia điểm trắng còng vai, gối dùn. 

Đúng thời HOẠI cuối cùng thể xác 
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Thương thân người chưa đạt ước nguyền 

Mộng trần chất chứa huyên thiên 

Đeo đai dục vọng qua miền Hư vô. 

Rồi mới tiếc Nam Mô chưa trọn 

Đến thời TAN chẳng dọn sạch lòng 

Hỡi ơi! THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG 

Luân hồi trăm kiếp cũng trong bốn đường! 

Kỳ mạt hạ PHẬT VƯƠNG ngự thế 

Chuyển huyền năng linh huệ soi chung 

Tuyển trang hiền hiếu anh-hùng 

Trạch người đức độ cần dùng mai sau. 

Trong lúc cảnh bao đào chưa dậy 

Là Phật Tiên còn cậy tay phàm 

Định hồi vớt chúng kỳ tam 

Sắc truyền HUỲNH-ĐẠO VIỆT-NAM tái trần. 

Tùy nhân duyên mượn phần xác thể 

Dắt người hiền khỏi bể trầm luân 

Nếu đời nghe pháp khâm tuân 

Thì đâu có việc lẫy lừng thế gian 

Đây gần buổi tai nàn thống thiết! 

TA thương đời nhứt quyết ra thi 

Gọi trang hiền đức thúc quy 

Kịp ngày chầu Phật, Cung Vi toại nguyền 

Cảnh thế sự lộng quyền bốn hướng 

Nếp đạo mầu sống sượng khắp nơi! 

Dân tâm cam chịu rã rời 

Biết đâu nương tựa, đoạn đời hôm nay? 

Kẻ quyền tước dùng oai hiếp chúng 

Đạo giáo thì lợi dụng lòng tin! 

Bày điều tranh lấn hữu hình 

Để bao người chịu lụy mình bởi đâu? 

Phật Thánh cũng buồn rầu Mạt Hạ 

Giống Rồng Tiên thảm họa quá nhiều! 

Nơi nào có Phật, có yêu! 

Có Tiên, có quỉ, có siêu, có phàm! 

Nhận cho rõ kỳ tam tà chánh 

Kẻo hoài công khó tránh đọa đày 

Lời xưa dạy chẳng hề sai 

Tiền xa ký phúc, hậu lai tri hành. 

TA vâng sắc Tam Thanh điệp Phật 

Dẫn tôi hiền nẻo thật bước qua 

Ơn nhờ DI LẠC THÍCH CA 

Kim cung chiếu triệu Long Hoa pháp truyền. 

Gìn ác long, hạ miền dấy động 

Chấp linh kỳ hiển lộng thần oai 

Gậy trầm phúc ký vung tay 

Hộ trì hiền đức Thiên đài cao phi. 

Thương người trước lo vì thế tục 

Chuyển huyền linh thúc giục ngàn phương 

Hằng mong khai hóa đạo trường 

Thống tam, Quy ngũ, PHẬT VƯƠNG hiện trần 

Ký đảnh túc tam phân thiên hạ 

Trương sắc vàng cứu họa lê dân 

Long Hoa Đại Hội cũng gần 

Hỏi ai chưởng quyết Thánh Thần gia phong? 

Trước đài liên chín rồng triều kiến 

Dưới bệ tiền tướng hiện lai nghinh 

Chọn trang hiền hiếu trung trinh 

Trị đời Thánh Đức thái bình an khương. 

TA vâng lịnh Tây Phương truyền dạy 

Dầu khổ lao nào nại xác phàm 

Nhiều đời luân chuyển Non Nam 

Bao phen tái thế trung can tỏ bày 

Nay thọ sắc Phật Đài, Kim khuyết 

Tỏ lời châu thệ quyết cứu đời 

Phù sinh kiếp tạm chiều mơi 

Mấy ai ra sức tàn hơi vì THẦY? 

Nơi đảnh thượng ngàn mây bay cuốn 

Chôn trầm luân vô lượng sóng vào! 

Bao giờ cho hết binh đao? 

Trở về bái lịnh xin vào tịnh yên! 

Nghe tiếng khóc người hiền xót dạ! 

Biết làm sao khi đã dạy rồi 

Oan khiên phải trả người ơi? 

Nguyện cầu PHẬT TỔ chứng lời cầu xin! 

TA thọ ký huyền linh DI LẠC 

Thương chúng sanh buổi Mạt Ngươn này 

TA truyền linh huệ PHẬT, THẦY 

Bút vàng Sấm Giảng đủ đầy khuyên lơn. 

Tuy đôi phút giận hờn thời vận 

Cũng dặn lòng không bận tâm như 

Quyết đem chơn lý Cung Hư 

Chờ mong Long Hội Tôn-Sư sắp bày. 

TA khuyên kẻ oằn vai gánh Đạo 

Nặng lòng sầu hoài bảo Thiêng Liêng 

Gặp cơn quỉ quái lộng quyền 

Đừng quên THẦY TỔ ưu phiền đợi trông! 

Tiên Phật chỉ dùng lòng từ khiết 

Nào rẽ chia chơn thuyết Đạo Huỳnh 

Mặc ai khoe giỏi chống kình! 

Nguyện trên Phật Tổ chứng minh cho đời. 

Thương đồng chủng ngàn nơi điên-đảo! 

Biết bao giờ mới thạo lý sâu? 

TA nay bắt một nhịp cầu 
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Đường về Tây Vức nhiều câu ưu phiền. 

Như thế mới chọn hiền trạch thảo 

Đừng mê si bỏ đạo giữa đường 

Học hành tâm pháp kỷ cương 

Suy tầm lẽ chánh để nương linh hồn. 

Tu cho được khai môn điểm huệ! 

Một lòng vàng hồng thệ không phai! 

Khổ lao TA chớ có nài! 

Đó là công đức tạo ngày Long-Hoa 

Lúc điên đảo lời ca tạm mượn 

Buổi thái bình thạnh vượng đâu cần 

Đến thời VƯƠNG PHẬT cầm cân 

Chỉ nêu phước đức đâu phân bạo tà. 

Giờ đó chẳng cần ma còn quỷ 

Chẳng còn điều bạo ngụy hung tàn 

Mới hay chánh pháp ĐẠO VÀNG 

Tân Dân Thượng Đức Niết Bàn Tiên Gia. 

Bừng mắt dậy Nam Kha chợt tỉnh 

Nghe lời THẦY phụng kỉnh PHẬT-VƯƠNG 

Vì đời TA trải tình thương 

Cà Mau cho đến biên cương Nam triều. 

TA giảng pháp cao siêu HUỲNH-ĐẠO  

Ra công truyền Chơn Giáo khắp nơi 

Tù duyên nhân thế đầy vơi  

TA xong phận sự  PHẬT TRỜI giao cho. 

Phận tăng sĩ dặn dò tất cả 

Kẻo ngày sau mang đọa kêu oan! 

Nói rằng không kẻ soi đàng 

Nên chỉ chẳng biết Đạo Vàng PHẬT VƯƠNG! 

Hoặc cải lẽ nhiều phương nhiều lý 

Cho rằng đời ma quỉ dẫy đầy 

Dầu tin trên có Phật, THẦY  

Cũng ngờ vực lũ cáo cầy bàn môn. 

Nay DI-LẠC khai môn chuyển thế 

Thọ điệp vàng TA để từ chương 

Ban truyền thành thị, thôn hương 

TA tròn phận sự chỉ đường phá mê. 

Còn nguyên vị muốn về hay chằng! 

Tu hay không TA đặng gì đâu? 

Miễn  sao giáo pháp tròn câu 

Dâng lên công đức PHẬT thâu điệp vàng. 

Nghe cho tạng lời ban thế tục 

Diệt tâm phàm, lánh dục, tìm thanh 

Dân mê ngồi ngó sao đành! 

Đạo chưa hoằng phổ duyên lành chưa qui! 

Đâu có nỡ trách vì nhân chủng! 

Xót xa lòng đêm lụn chưa an! 

Tựa mình say giấc kê vàng 

Mõi mòn hồn muốn Tây Phang trở về. 

Tỉnh giấc điệp không hề buông viết 

Tả từ chương chi xiết thương tâm 

Vẳng nghe tiếng nổ ì ầm 

Đau lòng vì cảnh hồn trầm muôn nơi. 

Chưa đến lúc PHẬT TRỜI xuất hiện 

Để cho đời lắm chuyện tan thương  

Tội gì phải đổ máu xương? 

Cũng đồng nhân loại không nương lòng từ! 

Cũng một cõi Cung Hư sanh hóa 

Muôn vạn loài cội cả CHÍ TÔN 

Giết nhau tranh chữ dại khôn 

Sao không biết xót linh hồn bơ vơ? 

Nguồn cảm xúc cuốn mờ mũi viết! 

Điểm từ chương chỉ xiết ngại ngùng! 

TA nay như thể cội tùng 

Trơ gan dầu dãi bão bùng tuyết sương. 

Nguyện hoằng hóa bốn phương giáo pháp 

Tùy phước lành phù hạp căn nguyên 

TA nào có ý tư riêng! 

Mượn phần xác thể thiêng liêng bút đề. 

Lúc bình tịnh không hề lo liệu 

Đến lửa binh kéo níu được ai? 

Dầu cho NAM HẢI NHƯ LAI 

Từ bi cũng chẳng cứu ngày nguy vong! 

Khi khô ráo không trồng giống tốt 

Lúc nước tràn, gieo hột được nào? 

Không tu gặp lúc ba đào 

PHẬT TRỜI đâu cứu binh đao cấp kỳ. 

Cảnh đói khổ cùng nguy có PHẬT 

Giờ còn yên lẽ thật chẳng lành 

Đạo Vàng ứng hóa Tam Thanh 

Đôi đường tâm pháp chỉ rành căn cơ. 

Vẹt mây ám ngút mờ vạn nẻo 

Lãnh hồng ân để kẻo hoài công! 

Tắc Vân Thiên Định Hắc Long 

Người hiền sẽ được gia phong hậu kỳ. 

Nghe tiếng nổ ầm ì bên vách 

Xuất thần du quanh rạch Quản Long 

Xa xa ngó thấy bên sông 

Thánh thần triều ngự  đến đông mừng THẦY. 

Tay vung bút miền Tây ân tứ 

Dạy chơn linh hội đủ nghe lời 

Tùy duyên phổ hóa muôn nơi 

Thừa vâng điệp sắc PHẬT TRỜI TA ban. 

Đại Phong Thần Trăm Quan Thượng Đẳng 
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Giờ quả công để đặng chu toàn 

Siêu thăng quả vị Niết Bàn 

PHẬT VƯƠNG ký ấn cho hàng linh nguyên. 

Nay HUỲNH ĐẠO vũng thuyền tay lái 

Có Chư tôn chỉ đại cơ Linh 

Đều vâng lịnh của thiên Đình 

Giúp TA khai mối ĐẠO HUỲNH hôm nay! 

Đường còn phải chông gai hầm hố 

Rán theo TA tránh chỗ lạc lầm 

Dầu cho cách trở xa xăm 

Vững lòng tin tưởng TA lâm giáo truyền 

Coi Sấm giảng, suy nguyên lý đạo 

Hành cho tròn hầu tạo huệ linh 

Dầu ai nặng nhẹ phận mình 

Cúi đầu niệm PHẬT làm thinh mĩm cười. 

Biết rằng chúng còn bươi móc đạo? 

Chê PHẬT TRỜI khinh ngạo Thánh Tiên! 

Quyết lòng đạp đổ Thần quyền  

Mưu thâm kế độc huyên thiên khắp cùng! 

Đến phán xét đâu dung kẻ ác! 

Buổi Đại đồng, hạ mạt tiêu tan! 

Còn chăng chỉ mối ĐẠO VÀNG 

PHẬT VƯƠNG chính thật MINH HOÀNG 

chiết thân! 

Chờ Ô Thước sông Ngân nối nhịp 

Khắp trời Nam hòa hiệp một nhà 

TA nguyền trước PHẬT DI ĐÀ 

Lập thành đại hội Long Hoa mới về! 

Thương trần tục TA thề ráng độ 

Tu không thành TA khổ dùm cho 

Bỏ điều hơn thiệt so đo 

Dứt bao nhiêu chuyện phiền lo nặng nề. 

Đức NGỌC ĐẾ không hề yên dạ 

Thương chúng sinh chuyền tả canh thân 

DI ĐÀ ứng hóa nhiệm mầu 

Hào quang phóng xuống lục châu cứu đời. 

Truyền sấm giảng trong thời nghiêng ngữa 

Đến nơi rồi nhà cửa tiêu tan! 

Không tu chớ có thở than! 

Uổng thấy chơn lý ĐẠO VÀNG cao siêu! 

Một kiếp chót chớ liều muôn thuở! 

Kỳ xá ân che chở vạn loài! 

Không tìm đến chỗ thanh bai 

Cứ đua theo chốn đắng cay tranh giành! 

Theo HUỲNH ĐẠO mây lành che chở 

Thức tỉnh rồi đừng ngỡ hôn mê! 

Từ nay cố gắng vẹn bề 

Chuyện xưa đoạn đứt, lập thề tạo công! 

Phật đâu chấp khi lòng sám hối 

TA nào hờn khi lỗi ăn năn! 

Nhìn kìa mười bốn có trăng 

Ba mươi tăm tối nhớ rằng đổi thay 

Tu nhất kiếp một ngày gặp PHẬT! 

Ngộ nhất thời thàn bậc Thánh Tiên! 

Chờ khi Tam giáo quy nguyên 

Đến năm Thân Dậu Hoa Liên trổ đài. 

Thảm đất Bắc hoạ tai tan nát! 

Địa ách bày thành cát Trung Đông 

Bốn phương tuôn đổ máu hồng 

Hắc Long giá võ chín sông trở đầu. 

Chừng đó khắp hoàn cầu điên đảo 

Chốn thành đô cơ khảo điêu tàn 

Máu xương hòa cảnh cơ hàn 

Giờ đây chưa tỉnh mộng vàng hay sao? 

Chờ đến lúc ba đào nổi dậy 

Thủy quái theo dòng nước chảy rạt rào 

Nghiệt Long còn kể ai nào 

Trên trời dưới đất xiết bao thảm sầu!  

TA mới hiện dụng bầu linh dược 

Thâu ác long tứ phước cho trần 

Giờ đây tạm mượn xác thân 

Đến ngày Long Hội xử phân chánh tà! 

Ai cầu  nguyện thì TA mới tới 

Ai thành lòng trông đợi TA về! 

Dầu cho trong giấc hôn mê 

Quyết đem linh huệ diệu đề chỉ cho. 

Thuyền Bát Nhã con đò cập bến 

Chờ đợi người bước đến qua sông 

Sợ gì những chuyện gió giông 

Chở cho hết giống Lạc Hồng mới thôi! 

Thuyền dầu nhỏ đứng ngồi muôn triệu! 

Biền trần to, huyền diệu tay thâu! 

Tịnh lòng, lục tự tròn câu 

Niết Bàn Bạch Ngọc có đâu xa vời! 

Tin đâu cũng có Trời để mắt 

Giữ từ bi nghèo ngặt phải cam 

Bỏ điều sân, nộ, si, tham 

Mượn Thanh Long của Già Lam đoạn trừ! 

Nhìn sanh chúng quá ư mê muội! 

Kiếp luân hồi muôn tuổi được đâu! 

Vòng tròn cồn, vực, bể, dâu 

Biển sông bốc nước trên đầu thành mây. 

Gió vụt thổi mưa rày tuôn xuống 

Nào nguồn, ao, đồng, ruộng, rạch, sông 
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Chảy ra biển nọ mênh mông 

Cũng lên, rồi xuống quanh trong đất trời! 

Tuổi đương xuân là thời hạnh hưởng 

Nào sắc tài, pháp tướng thế gian 

Bao năm rồi cũng sẽ tàn! 

Bao nhiêu sung sướng, nghiệp hoàn bấy nhiêu! 

Đương lúc tuổi cỏn nhiều sinh lực 

Định tâm thần đánh thức giấc nồng! 

Biển trần sóng cuộn mênh mông 

Màng chi mấy tấc bụi hồng nhẹ đưa. 

Dầu tranh lấn không vừa một kiếp 

Túi tham lam chưa kịp đủ đầy 

Nợ đời bỗng chốc buông tay 

Phu thê phụ tử có ai theo mình? 

Còn sự sống, còn tình còn nghĩa! 

Còn anh em, còn tía còn cha! 

Thác rồi chúng sợ thành ma! 

Chung quanh đều phải tránh xa xác trần! 

Hỏi như thế, chiếc thân là giả 

Biết là giả thân,  mau khá trọng hồn 

Ngoài thân thể xác tinh khôn 

Chơn linh đang đợi khai môn xuất thần. 

Khai HUỲNH ĐẠO đâu cần muôn vạn! 

Tuyển nguyên nhân xét cạn lý mầu  

Một triều có mấy công hầu? 

Lẽ đâu tất cả đều chầu phong Vương! 

Muôn binh dễ, tướng lương tầm khó 

Hỡi ai người đã rõ Đạo Huỳnh! 

Theo TA đến trước cung đình 

Rửa mình trong sạch, dọn mình hôm nay. 

Dầu cho cảnh lầu đài khuê các 

Ráng vẹn gìn gieo hạt giống xưa 

Giữ niềm Đạo đức muối dưa 

Đó là Chánh Pháp Đại Thừa Cao Nhiên. 

Từ thôn dã thị thiền nghe rõ 

TA truyền rao chớ khá quên lời 

Thừa vâng điệp sắc PHẬT TRỜI 

TA tròn phận sự đúng lời khai minh. 

Tùy duyên kiếp dầu tin hay chẳng 

Ráng ghi lòng phẳng lặng chờ coi 

Cầu trên PHẬT TỔ xét soi 

Chuyển trần điểm hóa có đòi chi đâu? 

Miễn trần tục vui câu Đạo lý 

Là TA xong sắc chỉ Như Lai 

Trở về tâu trước Phật Đài 

Thương người hiền phải đắng cay trăm chiều 

Phổ HUỲNH ĐẠO cao siêu giáo tuyển 

Cũng đôi lần hiển hiện thần thông 

Hỡi ôi! Trong cõi trần hồng 

Vừa tu, vừa tiếc, vừa mong, vừa ngờ! 

Dạy ráo tiếng ra thơ khuyên nhủ 

Dụng điệp vàng hội đủ Thánh Thần 

Chơn linh dầu có xa gần 

Giúp TA cho được trọn phần quả công. 

Đợi đúng buổi Mây Rồng phong thưởng 

Hiện giờ nay tạm chưởng Pháp Lành 

Tùy duyên kêu gọi nhân sanh 

ĐẠO HUỲNH thành tựu lưu danh muôn đời! 

Dầu lục đạo luân hồi ma quỉ 

Giúp cơ TRỜI trọng quý ĐẠO HUỲNH 

LONG HOA đều được hồi sinh 

Thọ kỳ pháp giới Thiên Đình ân ban! 

TA lao nhọc đâu màng thân thế 

Tử sanh quyền NGỌC ĐẾ mà thôi! 

Mong sau sanh chúng qui hồi 

Long Hoa đều được vị ngôi Liên Đài. 

Gặp cảnh khó chớ nài nặng nhọc 

Đó là Thầy cho học thêm bài 

Lưng mang, đầu đội, gánh vai 

Có đâu TA chẳng đoái hoài hay sao? 

Gia bần biết con nào hiếu hạnh! 

NAM MÔ DI LẠC PHẬT VƯƠNG 

Cầu trên sớm hiện pháp cương điểm truyền 

Tu sao được mối giềng chung một 

Nguyện cho thành một cột gồm ba 

Tu sao yên nước lợi nhà 

Cầu sao cho được Ông Bà siêu thăng. 

Tu cho được hạnh bằng Thị Kính 

Tập tâm từ phụng kỉnh Thiêng Liêng 

Quả công nhiều ít chớ phiền 

Đó là muôn trả oan khiên cho rồi 

Nên gắn chí tài bồi đức độ 

Nguyện PHẬT, THẦY phù hộ cho qua 

Dầu cho Ta có cách xa 

Du Thần thường, tấu, ngày ba bốn lần. 

Phận TĂNG SĨ, TA cần kêu gọi 

Ban huệ từ cho mọi người hành 

Hậu Giang nhiều kẻ hiền lành 

Sấm truyền HUỲNH ĐẠO lập thành pháp quy. 

Rồi sẽ đến Trung Kỳ giáo hóa 

Nghe Du Thần vừa đã tấu trình 

Đảo điên thế sự nghiêng chinh 

Nhà tan cửa nát dân tình thảm thương. 

Dầu biết Đạo không thường hiểu Đạo 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

46 

 

Có ai đâu chỉ bảo tận tường 

Rêu rao bày bịa yêu thương 

Mấy ai tận tụy thanh luơng tu trì. 

Nên TA quyết ra đi một chuyến 

Tuy biết rằng nhiều chuyện gian nan 

Miễn sao xây mối ĐẠO VÀNG 

Tròn nguyền cùng PHẬT nào màng khó nguy. 

Nếu không có huyền vi Phật Thánh 

Thì xác trần TA lãnh chi đây? 

Thà về đảnh thượng cung mây  

Rừng tòng dạy lũ cáo cầy còn hơn. 

TA cho biết Cấm Sơn Đài báu 

Ba tiếng rồi cải tạo TRUNG ƯƠNG 

Thần thông Chánh Pháp PHẬT VƯƠNG 

Thay sông, đổi núi, tạo đường khắp nơi. 

Đến khi đó tuyệt vời huyền diệu 

Cảnh vô vi kết liểu hữu hình 

Không còn cao thấp, nhục vinh 

Đâu đâu đều được cung nghinh trần vàng. 

Đế đô lập xuyên ngang thất Đảnh 

Sửa Hoàng Triều xuất Thánh Cửu Long 

Chư nhu thập bát hiệp đồng 

Lai nghinh điệp sắc thọ phong tôi thần. 

Hiện giờ đây ân cần TA dạy 

Hiệp hòa nhau để đặng học hành 

Thương yêu lui tới em anh 

Đỡ nâng trong lúc chiến tranh thời kỳ! 

Dầu TA có ra đi hóa Đạo 

Cũng thường về chỉ bảo vô vi 

Giúp hồi thống khổ ai bi 

Kỉnh TA thì nhớ pháp quy hành tròn. 

Quản xuyến cảnh Năm Non Bảy Núi 

Tái trần nay dụng buổi thuyết minh 

TA nào có quản công trình 

Chọn thân chuyển kiếp huệ linh thông truyền. 

Rằm tháng Sáu Tỵ niên xuất thế 

Nơi Hậu Giang Ngọc Đế định rồi 

Long môn Sấm ký để lời 

Chơn truyền HUỲNH ĐẠO nhứt thời hoằng 

khai. 

Tiên tri trước hậu lai sẽ rõ 

Cuối niên Thìn chỉ ngỏ lai lâm 

Trung niên Ất Tỵ ngày Rằm 

Thánh Thần triều bái Ta lâm nơi này. 

Thân Dậu niên an bày thế cuộc 

Hội Long Hoa ngọn đuốc ĐẠO HUỲNH  

Tàn đông xuất hiện TỔ ĐÌNH 

Năm Dê mùa Hạ phỉ tình đợi mong. 

Cảnh cay đắng mặn nồng dành để 

Thử anh hào khuôn lệ xưa nay 

Tu hành đừng tính rũi, may 

Bán buôn chi đó đúng, sai, lỗ, lời? 

Lúc bình tịnh đón mời không tới 

Buổi khốn cùng đào bới đâu ra 

Thương đời lòng quá xót xa 

Sấm truyền đôi quyển gọi là nhân duyên 

TA không thể ngồi yên tịnh toạ 

Giữa lúc đời gieo họa tứ phương 

Dóc lòng vì ĐỨC PHẬT VUƠNG 

Quyết đem tâm lực vạch đường cổ kim. 

Cảnh tang tóc là điềm tận diệt 

Càng ngày thêm cay ngiệt cho dân 

Văn minh cơ khí tối tân 

Bây giờ chưa được một phần nào đâu! 

Chừng nghe chúng nhiệm mầu sanh tử 

Đã đạt thành họa dữ đến nơi 

Người bay, người độn, người bơi 

Giết người bằng ánh sáng trời bủa vậy. 

Nay tuy thấy như vầy chưa mấy 

Đến thời kỳ mười bảy nước qua 

Thầy Chùa cùng các Ông Cha 

Không còn một mảnh cà sa áo dòng! 

Thảm nữa cõi Trời Đông nhuộm đỏ 

Khóc giống nòi Ta nhỏ lệ thương 

Cầu xin cùng ĐỨC PHẬT VƯƠNG 

Cha Lành tứ phước Trung Ương Nam Trào. 

Cõi Giang Đông binh Tàu ồ ạt 

Quyết đạp bằng thành vạc Tôn Quyền 

Phụng Sô bày kế tỏa liên 

Đông Phong Gia Cát đốt thuyền Tào Công. 

Mượn sức gió định xong việc lớn 

Tuy thấy điều mạnh tợn khắp cùng 

Luật TRỜI bạo ác đâu dung 

Trong cơn bát loạn anh hùng mới thi 

Đây là đoạn tiên tri dành để 

Cho những người trí tuệ hiểu thông 

Dầu rằng gặp cảnh gai chông 

Niệm ơn THẦY TỔ thề không đổi dời. 

Lũ tà phiếm dụng lời bài bác 

Quyết phá trần tan nát đức tin 

Nể gì Sấm Giảng kệ kinh 

Ếch ngồi đáy giếng ngỡ mình trông xa! 

Thấy như thế, lòng TA đoài đoạn 

Buổi tàn ngươn ly loạn ngàn phương  
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Coi chừng ác quỷ Ma Vương 

Cũng mang lốt Đạo, phá đường Thánh nhân. 

Luôn ganh ghét không cần kiên vị 

Hễ đạo mình là quý báu hơn 

Bày ra phước thiện thi ơn 

Xem qua không có nghĩa nhơn chút nào! 

Đông đông bịnh, tiền trào thuốc hốt 

Kẻ nghèo nàn mai mốt sẽ hay! 

Tội kia ghi sẵn nơi nầy 

Đến ngày Đại Hội nát thây giữa đường . 

Còn có lũ vô lương mượn Đạo 

Nhục TỔ THẦY khinh ngạo Tiền nhân 

Chánh chơn thì lại giành phần 

Mà lòng bạo ác Thánh Thần đâu dung. 

Kỳ đại xá HUYỀN KHUNG ấn ký 

PHẬT TỔ truyền pháp chỉ Lôi Âm 

Thưởng ban DI LẠC tay cầm 

Ngũ hành thâu lại chẳng lầm mảy lông. 

Chừng nào thấy cuồng phong nổi dậy 

Nơi Miền Nam cho thấy tận đời 

Hai sông nước đổ thây phơi 

Đó là địa ách thiên thời báo nguy . 

Canh Tân Kim số kỳ định sẵn 

Ly hóa Càn đông thắng Như Lai 

Lập thành Phật Quốc Thiên Khai 

Tam thiên phụng chiếu Vân Đài huệ linh. 

Tất cả vị Thiên Tinh hạ thế 

Chánh pháp hòa đạo thể nêu gương 

Có công TRỜI PHẬT mến thương 

Hy sinh kiếp chót PHẬT VƯƠNG đem về. 

Đã biết thế, đừng mê cuộc thế 

Thân tị trần, đừng để tâm trần 

Thoảng nhìn mấy lớp phù vân 

Chỉ trong khoảng khắc mấy lần đổi thay! 

Hằng chờ đợi đến ngày siêu thoát 

Vượt ngàn mây cỡi Hạc chầu Thiên 

Đừng cho sa chốn âm tuyền 

TA nay dầu có tình riêng khó vời! 

Cạn bút ngọc để lời tâm pháp 

Tùy nhân duyên phù hạp hành theo 

Dầu cho gặp cảnh khó nghèo 

Chữ TÂM dọn sạch hầu gieo giống lành! 

Xưa Sào Phủ công danh không nhiểm! 

Người Hứa – Do rất hiếm đời nay! 

Thanh bần thử hỏi mấy ai? 

Thuấn Nghiêu man dã, không sai tâm lành! 

Chẳng cần việc đấu tranh cơ xảo 

Miễn làm tròn được đạo nhân gian 

Trong KHÔNG mà CÓ mới toàn 

CÓ rồi ắt DIỆT ai màng chi đâu. 

Thương những khách sồng nâu áo bã 

Trả nợ đời vất vã sớm hôm 

Cũng vì manh áo chén cơm 

Trong cơn cùng khó, vẫn ôm lòng lành. 

Trang sử xưa để dành sự tích 

Lũ Bàn Quyên bội nghịch đâu còn 

Thệ nguyền bằng hữu trên non 

Xuống trần gặp cảnh vàng son thay lòng! 

Lúc nhà TRỤ cuồng phong nổi dậy 

An Hồng, Giao nhờ cậy Tôn Sư 

Thương trò rót cạn lòng từ 

Truyền cho bửu pháp thiên như ấn vàng. 

Thân -Công-Báo giữa đàng dụ dỗ 

Mê tước quyền đánh đổ công trình 

Phản THẦY thì phải lụy mình 

TRỜI cao nào để tồn sinh phá đời. 

TA vâng lịnh PHẬT TRỜI giảng lý 

Minh pháp huyền bí chỉ Tam Thiên 

Khai thông linh khiếu tự nhiên 

Huệ quang nội xuất chơn truyền phổ thông. 

Bởi thương giống Lạc Hồng thảm khổ 

Nên bày lời biểu lộ cơ mầu. 

Ước mong cùng khắp đâu đâu 

Nhứt tâm quy hướng vọng cầu PHẬT VƯƠNG. 

Buổi thanh xuân như sương lấp lánh 

Nắng lên rồi tan ánh lung linh 

Kíp toan trong buổi bình minh 

Cũng như hiện kiếp yên bình hôm nay  

Tuy rằng thấy dậm dài chưa tới 

Dẫu không cần mong đợi cũng qua 

Nhìn người nên khá xét ta 

Gẫm suy cho tạng thoát ra khỏi vòng. 

Để đến việc long đong dồn dập 

Khó lòng tu vì gặp trái ngang 

Khai Minh Chánh Pháp ĐẠO VÀNG 

Rước người về chốn Niết Bàn cao thanh. 

Phận CƯ SĨ hiền lành từ tốn 

Giữ cội nguồn nguyên bổn xưa kia 

Đến kỳ thập bát phân chia 

PHẬT VƯƠNG DI LẠC đâu lìa chúng sanh! 

Vài nghi thức để dành người Đạo 

Trọn đức tin hầu tạo phước hồng 

Phượng thờ thì phải sạch trong 

Thêm ngôi DI LẠC thành lòng dâng lên. 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

48 

 

Xin các Đấng Bề Trên chứng chiếu 

Dầu nơi nào chớ thiếu nguyện cầu 

Một thời buổi sớm đâu đâu 

Thánh Thần xem xét để tâu NGỌC HOÀNG 

Tuy đơn sơ lòng vàng Phật chứng 

Còn hơn là tu dựng miếu chùa 

Vô vi nào tính hơn thua 

Đức lành đâu phải bán mua với đời! 

HẠNG TẠI GIA vài lời nhắc nhở 

Nguyện quy y nên mở lòng từ 

Lời kinh sách luật Chơn Như 

Phật đề pháp thuyết sĩ cư thường hành. 

Thiện tín một lòng lành giải thoát 

Ơn gia đình, Tổ Quốc, đồng bào 

Đại đồng bác ái giồi trau 

Từ bi, hỷ xả, mới mau đắc thành. 

Trả nợ thế không tranh, không lấn 

Miễn hiền từ trọn phận mà thôi 

Cuối cùng Phật rướcvề ngôi 

Long Hoa DI LẠC kịp hồi Tòa Chương. 

Đừng chia rẽ con đường Chánh Giáo 

Chẳng ghét ganh cơ Đạo nọ nầy 

Đâu đâu thì cũng một THẦY 

Mình hơn, người kém như vầy được sao? 

Phải xót thương đồng bào nhân loại 

Dầu Mỹ Nga đâu phải thú cầm 

Cũng là mang một tình thâm 

Đông Tây Nam Bắc PHẬT TÂM đều đồng. 

Huống chi TA mang giòng máu Việt 

Nỡ nào không thương tiếc mạng người 

Tiếng than khóc lộn tiếng cười 

Hủy đi một mạng, mười người còn đau. 

Luật trả vay lẽ nào tư vị 

Ngoài xác thân nên nghĩ linh hồn 

NAM MÔ DI LẠC THIÊN TÔN 

Long Hoa kịp chuyển khai môn cứu đời 

HẠNG XUẤT GIA thế thời rũ sạch 

Mượn cửa thiền đạo mạch quy y 

Dốc lòng đoạn tuyệt thê nhi 

Kệ kinh chuyên chỉ toàn ly cuộc trần 

Nguyện thập phương hầu gần Phật Thánh 

Dứt nợ đời nên lánh, am vân 

Đâu còn quyến thuộc gia nhân 

Cuối cùng một kiếp xã thân tu hành 

Thọ tâm pháp TỪ LÀNH ứng triệu 

Đợi ngày giờ quy liểu mà thôi 

Sấm kinh ban bố cho đời 

Nguyện sao sạch kiếp luân hồi mê si. 

Về TAM NGHIỆP pháp quy TA giải 

Thần nầy làm tội phải đeo mang 

SÁT SANH vì chuyện bạc vàng 

Lân bang, triều nội, đến hàng thứ dân 

Cảnh tương sát, tàn thân thê thảm 

Trò giết thầy, bè bạn hại nhau 

Vợ chồng, chủ tớ trước sau  

Tình, tiền, danh vọng kiếm đao nào bằng? 

Xã hội ác dữ dằn ô trược 

Loài người còn tàn ngược vô song! 

Từ khi vừa mới lọt lòng 

Thân này ô nhiễm nên không kể gì. 

Người bạo ác mê si chẳng tiếc 

Giết thú cầm nào biết nương tay! 

Còn cho việc đó là oai 

Lấy câu “vật dưỡng nhân loài” làm bia 

Khuyên thiện tín sớm khuya để ý 

Khi nhu cầu vật vị đã đành 

Cũng đừng lạm dụng sát sanh 

Hãy bao dung chúng để dành phước duyên. 

Nhứt là chuyện thần quyền tế lễ 

Giết trâu heo nào kể tội tình 

Đứng vào các bậc siêu hình 

Lý công dễ bị riêng tình được sao? 

Đừng vô cớ gây vào nghiệp sát 

Trong những ngày chay lạt cử kiên 

Từ bi, nghiệp sát nối liền 

Ai thi hành đúng, TA nguyền độ cho 

ĐẠO TẶC NGHIỆP, dặn dò kỷ lưởng 

Lúc bần cùng đừng tưởng trọn đời 

Đào tường khoét vách, ăn chơi 

Trốn chui dưới lớp mồ hôi dân lành 

Giọt nước mắt người dành dụm đó 

Cảnh cơ hàn đói khó như ai 

Sao không làm lụng hàng ngày 

Quan trên thì phải lòng ngay mới là. 

Của hối lộ điêu ngoa cay nghiệt 

Việc chi điều không thiệt  ắt tan 

Dỡ xem trong máy hành tàng  

Sách xưa còn để họ Bàng dòng tôn 
1
 

Rốt cuộc chịu tiêu hồn tan xác 

Một đời người tiền bạc được bao? 

Sống trên xương máu cần lao? 

Còn hơn lũ trộm khoét đào, giựt chia 

Phải ăn năn đoạn lìa tội lỗi 

Có Phật Tiên cứu rỗi từ nay 
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Của tiền phi nghĩa buông tay 

Trọn đời chỉ một quan tài mà thôi.  
1
 Bàng Hồng, Tôn tú 

TÀ DÂM NGHIỆP là mồi lửa đỏ 

Xem tích xưa nên rõ sự tình 

Vua tề, Thôi-Tử lụy mình 

Mềm lòng một phút công trình tiêu tan. 

Muôn việc dữ là đàng dâm ác 

Trên hết điều tội phạt là đây 

Chữ tình là một sợi dây 

Nghiệp-oan nên dứt mới khuây lòng trần. 

Bị dục vọng dầy thân lôi cuốn 

Đừng ỷ tiền bạc chuộng hiếp dân 

Trung-trinh vẹn giữ thành Thần 

Tránh điều gian dối sẽ gần Phật Tiên. 

LƯỠNG THIỆT NGHIỆP nào yên thân xác 

Miệng gây ra nghiệp ác xỏ xiên 

Làm cho sanh-chúng không yên 

Đó là nguồn cội tư riêng bất hòa. 

Lưỡi tạo ra người, ta phân rẽ 

Thêm quấy rầy chia xẽ hại nhau 

Gây thêm nhiều cuộc máu dào 

Oán thù hoạn họa khổ đau buồn phiền. 

Diệt hết cả căn nguyên khẩu khí 

Tạo từ-bi Trời quí, Phật thương 

Giữ gìn đạo lý pháp cương 

Xa điều ái ố chọn đường nghĩa nhân. 

Ỷ NGÔN NGHIỆP là phần học thức 

Mắng nhiếc người quyền lực tung hoành 

Không ngoan lấn hiếp nhân sanh 

Thừa cơ mạ nhục người lành kẻ ngu 

Vì kiếp trước vụng tu nên dốt 

Chịu phận hèn dại dột đâu màng 

Cẩn ngôn từ mỹ trang hoàng 

Nghiêng mình bỉnh-chánh soi đàng mới hay 

Chớ khinh rẽ tao mày la ó 

Hoặc  ghét người bôi nhọ thanh danh 

Trí mưu xảo quyệt khôn lanh 

Long-Hoa Đại-Hội tan tành thịt xương. 

ÁC KHẨU NGHIỆP tình thương chế ngự 

Chưởi gió mây làm dữ Đất Trời 

Sai Thân mắng Thánh muôn nơi 

Tối ngày kêu réo đón mời Phật Tiên. 

Với gia đình không yên phận sự 

Cùng xóm chòm tánh dữ nghinh ngang 

Hợp nhau ghẹo ấp phá làng 

Ỷ mình cha mẹ quên hàng cháu con. 

Điều ác đức vẫn còn ghi chép 

Thánh Thần nào có hẹp chi đâu 

Đợi ngày ứng hóa nhiệm mầu 

Không cần kêu réo cũng hầu ra tay 

VỌNG NGỮ NGHIỆP thày lai đôi mách 

Chê kẻ này lại trách người kia 

Bày điều đặt chuyện phân chia 

Bớt thêm canh cải làm bia miệng đời. 

Lập phái phe dụng lời xấu tốt 

Vẽ duyên thêm chuyện một thành ba 

Khoe-khoan tự đắc kiêu-sa 

Thế gian chỉ một mình ta trọn lành. 

Muốn tránh nghiệp lập thành nhân diện 

Dụng lời chơn bạch biện cùng nhau 

Ỷ ngôn, ác khẩu, sửa trau 

Thì là vọng ngữ chớ vào trong tâm. 

Đem điều thiện âm thầm suy xét 

Lời tốn từ vạch nét nghiêm trang 

Bỏ điều xảo mị khoe khoang 

Dùng điều chơn chất bàng quang kỉnh vì. 

THAM LAM NGHIỆP sầu bi trọn kiếp 

Bày ra điều ức hiếp lê dân 

Tranh giành ngôi vị phước phần  

Không tròn mộng điệp nộ sân nổi trào. 

Lòng ham muốn đứng vào thứ nhứt 

Tạo cho người cùng cực xác thân 

Tình, tiền, danh-lợi đai cân 

Mưu thâm kế độc góp lần về ta. 

Loài người mãi thiết tha vì thế 

Nên đau lòng NGỌC-ĐẾ Thiên-Cung 

Hỡi chàng Vương-Khải Thạch -Sùng 

Túi tham không đáy cạn cùng được chăng? 

Dẹp ích kỷ, đạo hằng mở rộng. 

Lo vùng bồi kiếp sống hư linh 

Trì công xem Sấm nghiệm kinh 

An thường thủ phận giữ mình nhàn thanh. 

SÂN NÔ NGHIỆP thường thành hiềm khích 

Giận mất khôn trái nghịch luân thân  

Chẳng còn nghĩ đến bản thân 

Thắng thì kiêu hãnh có cần ai đâu. 

Bại hổ người buồn rầu lan rộng 

Sự tranh dành lại cộng thêm hờn 

Còn đâu là việc nghĩa nhơn 

Trí cuồng tâm loạn hỏa sơn lôi đình. 

Mất đi lẽ công bình bác ái 

Chẳng còn điều phải trái thấp cao 

Khoan dung khuyên khá để vào 
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Rộng lòng tha thứ thương nhau kiếp trần. 

Thoảng mấy chốc cũng gần bỏ xác 

Đeo mang chi cảnh Mạt-Ngươn nầy 

Con người hơn lũ cáo cầy 

Là điều phải trái tỏ bày nhân lương 

MÊ SI NGHIỆP là đường lầm lẫn 

Nhận lý chơn huyền vận của THẦY 

Bỏ điều nhỏ nhặt hôm nay 

Cuối đời cũng chỉ đôi tay trắng ngần. 

Còn sự sống, còn phân này nọ 

Mất đi rồi hỏi có chi đây? 

Đem theo tội phước về THẦY  

Cha con chồng vợ hội này nghĩ sao? 

Có giúp đỡ được vào giải thoát 

Hay hoàn sinh lên Bát-Nhã thuyền? 

Nhìn qua trần tục thêm phiền 

Mảng mê trong cảnh đảo điên biết gì? 

Muốn thấy Phật nên đi theo Phật 

Lánh đường Ma vật chật canh tranh 

Thân mình còn giả không thanh 

Huống chi trong chốn hôi tanh đọa đày. 

Đừng tưởng cảnh hôm nay là thiệt 

Rồi đem tâm mãi miết chen vào 

Thảm cho trần tục xiết bao 

Dạy truyền tâm-pháp TA nào sá chi! 

Từ hư-vô huyền vi đại điểm 

Xuống trần gian tầm kiếm nhân hiền 

Dốc lòng vì Phật, Thánh Tiên 

Kiếp mê tạm gát tình riêng để ngoài 

Theo TA đến Phật-Đài KIM-KHUYẾT 

Lãnh hồng-ân chân thuyết ĐẠO VÀNG  

Nếu TA mến cảnh giàu sang 

Thì đâu được ngự Niết-Bàn hôm nay ? 

Phật Tiên thương trần ai khổ não 

Như cha thường khuyên bảo con thơ 

Học hành chớ có thờ ơ 

Kẻo sau vất vả mịt mờ đắng cay. 

Con nào biết những bài học đó 

Là mai sau hầu có đở thân 

Thương con Cha mới ân cần 

Dạy từ nét dấu qua vần thi thơ. 

Tuổi con chẳng đợi chờ chi nữa 

Lớn lên rồi khó sửa lắm con! 

Đôi khi lòng luống héo hon 

Năm canh nước mắt vẫn còn ước mi 

Tình thắm thiết ngại gì khó khổ 

Tiếc công trình dạy dỗ chưa yên 

Làm sao nối nghiệp Tổ Tiên? 

Con hư Mẹ khóc cha phiền tủi thêm. 

Ta cúi lạy bên thềm Bạch Ngọc 

Cầu THƯỢNG HOÀNG bảo bọc nhân gian 

Khó nguy cay đắng nào màng 

Thêm phần Đại Xá ĐẠO VÀNG phổ thông. 

Đền Lôi Âm khóc ròng trước bệ 

Đức Như Lai ân huệ đại từ 

Cùng THIÊN TÔN đến Cung Hư 

Khẩn xin THUỢNG ĐẾ cùng chư Thượng Đài. 

Ân xá thêm cho vài năm nữa 

Giống Rồng Tiên cải sửa ít nhiều 

Quan Âm từ khiết cao siêu 

Cửu lưu Đạo Tổ linh tiêu ứng chầu. 

TAM GIÁO thuận tay thâu điệp sớ 

Hội Quần Tiên nâng đỡ ĐẠO HUỲNH 

Cho TA thừa sắc Thiên Đình 

Ra công hoằng hóa trọn tình nhân gian 

Khổ công tu bảo toàn Chánh Pháp 

PHẬT VƯƠNG truyền quy nạp chơn duyên 

Thượng Ngươn khai kỷ Quần Tiên 

Lập đời Thánh Đức con hiền tôi ngay. 

Quyển thứ nhứt kỷ nguyên HUỲNH ĐẠO 

Ất Tỵ niên tái tạo chơn thân 

Đợi ngày DI LẠC cầm cân 

Long Hoa Hội Thượng Thiên ân minh truyền. 

Đường Đạo hạnh cần chuyên nét dấu 

Dẹp những điều trần cấu oan khiên 

Nhứt tâm tạo Bát Nhã thuyền 

Thương nhau trong cảnh trần miền khổ đau. 

Chớ chia sắc màu tộc chủng 

Vì nơi đâu thì cũng trong TRỜI 

TA thường khuyên bảo khắp nơi 

Tàn Ngươn Mạt Hạ là thời đảo điên. 

DI LẠC đã minh truyền HUỲNH ĐẠO 

Phận ta nay con cháu rán gìn 

Thương nhau giữa cảnh phù sinh 

Mượn trong mộng uyển làm hình hư vô. 

Vài hàng luận lời thô chớ chấp 

Quyết độ người thành lập Long Hoa 

Cầu cho Nam, Nữ gần xa 

Noi gương Phật Thánh vị tha thoát trần. 

DI LẠC hiện tường vân thoại khí 

Cửu Long triều pháp chỉ PHẬT VƯƠNG 

Muôn nơi nhuần gội tình thương 

Lập đời Thánh Đức bốn phương thanh bình. 
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Nam mô DI LAC THIÊN TÔN KHAI MÔN 

CHUYỂN PHÁP 

 

---oOo--- 

 

CẢM HỌA HỒI VĂN 
Lâm phàm tế chúng buổi cùng nguy, 

Có mấy ai tường lẽ thạnh suy, 

Đôi chữ tu hành không rõ lý, 

Bao điều răn giới chẳng màng chi! 

Tham thiền tâm định về Tây Vức, 

Xét kỷ lòng toan ở Hạ kỳ, 

Chung đỉnh chẳng xa rời nữa bước, 

Đừng mơ Bạch Ngọc viễn cao phi! 

Xuất tự Đoài Giang lịnh PHẬT VƯƠNG, 

Cửu Long định cứ tuyển hiền lương, 

Tiền khai hậu chuyển Thiên cơ định, 

Cổ phục kim hoàn địa thánh phương, 

Thường ngự chơn tâm phù đức chánh, 

Vĩnh cư pháp thể hộ linh hương, 

Miễn phân niên ngoạt Phong Thần Thượng, 

HUỲNH ĐẠO hữu duyên ngộ thế thường. 

LÃO vấn tăng nhân hỉ đáo văn, 

Tự ký thừa sắc phụng Nhiên Đăng, 

Hậu Giang tiền định qui cơ vận, 

Cửu huyệt nhân duyên hội pháp đằng, 

Bát tướng nhập môn khai Đại Đảnh, 

Thất Tinh quá hải tuyển Nguyên căn, 

Sơn Trung DI LẠC Thâu Tam Ngũ, 

HUỲNH ĐẠO chiêu minh trực bảo hăng. 

Thiên cơ mầu nhiệm bất vi ngôn, 

Niên hạ hiền nhân kiến pháp tòa, 

Thánh đạo tăng vu vô biệt vấn 

Phật tâm điên đảo thị hồi môn 

Sơn Đài Sư mạng Trung Ương ngự, 

Giang bảo Vương châu ngọc diệp tồn, 

Hữu ảnh lập thành khai thánh Đức 

Minh trí Tiên Phật định kim ngôn. 

PHÁP CHỦ HUỲNH ĐẠO 

 

CHO NGƯỜI HỌC ĐẠO 

Điều thứ nhứt: Cho người học Đạo 

Luôn nhớ hoài bịnh, lão, tử, sanh 

Làm người sự sống mong manh 

Vô thường biến ảo vây quanh cuộc đời 

Mưa rồi nắng sao dời vật đổi 

Buồn cùng vui tiếp nối đêm ngày 

Mất còn tan hiệp xưa nay 

Trải muôn ngàn kiếp còn hoài con ơi! 

Biết rõ thế là người tỏ ngộ 

Thân thể người gốc khổ, nguồn đau 

Mượn trong tứ đại hợp vào 

Có vay, có trả lẽ nào sai ngoa 

Thường nhớ đến gọi là Chánh niệm 

Bước đầu tiên chỉ điểm cho rành 

Là điều căn bản y hành 

Mới nên tử đệ Phật danh siêu mầu. 

Điều thứ hai: nhớ câu ít muốn 

Bớt mến ham, ưa chuộng chi chi 

Chớ nên mớ ước những gì 

Bạc tiền, vật chất, nhiều thì khổ tâm 

Bớt ham muốn không lầm không lẫn 

Cũng không còn lận đận bôn ba 

Thân tâm trí não an hòa 

Do lòng ít muốn nên ta thanh nhàn 

Từ giàu có đến hàng nghèo khổ 

Bớt mến ham mới ngộ tâm lành 

Nước kia yên lặng trong xanh 

Nếu như khuấy động ra thành đục nhơ. 

Điều thứ ba: là nhờ biết đủ 

Không ưu phiền mới, cũ, hèn, sang 

Tinh thần tư tưởng bình an 

Sao sao cũng đủ, không toan tính nhiều 

Nếu biết đủ, bao nhiêu cũng đủ 

Với tinh thần vui thú hồn nhiên 

Nếu không biết đủ đầu tiên 

Cũng không hưởng được phước duyên Niết Bàn. 

Điều thứ tư: Đạo Vàng tin tiến 

Mỗi ngày tăng chí nguyện tu hành 

Ưu phiền lo lắng thân danh 

Có thân nên mới tạo thành khổ đau 

Nhân cùng quả gom vào thân thể 

Đó là lao ngục để xiềng ta 

Đời đời kiếp kiếp khó ra 

Giàu sang, nghèo khổ cũng là một thân 

Còn cảm giác, còn thân, còn biệt 

Còn bao điều thương tiếc bâng khuâng 

Lục căn, lục thức, lục trần 

Thoát phàm giải khổ phải cần rõ thông 

Giữ cho được cõi lòng toàn vẹn 

Luôn luôn thường vun vén tâm linh 

Suốt đời giữ trọn niềm tin 

Sống là giác ngộ, thác sinh Liên Đài. 



Chương Trình Long Hoa Đại Hội                                                          Viễn Lưu 

 

52 

 

Điều thứ năm: hùng tài trí huệ 

Minh cơ huyền sấm, kệ Như Lai 

Đạo lành Chánh Pháp hoằng khai 

Tình thương nghĩa lý trình bày suốt thông 

Dầu nghịch cảnh cũng không nản chí 

Tư tưởng thường hoan hỉ ung dung 

Xem như rường cột bá tùng 

Bồ đề tỏa ánh sáng đại hùng từ bi 

Đem tâm trí nghĩ suy tường tận 

Khi tỏ bày cũng vẫn nghiêm trang 

Khai minh Chánh pháp Đạo Vàng 

Lão thông đởm lược sánh hàng thinh văn. 

Điều thứ sáu: Càng tăng bố thí 

Đem lời vàng tôn chỉ hoằng dương 

Không điều nặng nhọc ghét thương 

Thân sơ gì cũng bình thường như nhau 

Bình đẳng cả nghèo, giàu, cũ, mới 

Cũng không vì chút lợi tư riêng 

Mà quên nghĩa lý cao nhiên 

Giữ tâm hỷ xả lời nguền ban vui 

Vàng ngọc quý dẫu vùi bùn đất 

Cũng còn nguyên không mất phẩm vàng 

Tâm nguyền bố thí Pháp quang 

Độ người mê muội rõ đàng Như Lai 

Điều thứ bảy: Trần ai không nhiễm 

Xem cuộc đời hung hiểm nguy vong 

Bao nhiêu trần tục gợi lòng 

Cũng trong biển khổ mênh mông đọa đày 

Dầu thỏa thích cuồng say dục lạc 

Cũng không ngoài thể xác trăm năm 

Chuốc thêm tội lỗi sa trầm 

Sống phiền, chết khổ mê lầm mang mang 

Biết chân lý Đạo Vàng giải thoát 

Bớt nghiệp sầu qua các đường duyên 

Tạo nên thần định trí yên 

Thanh nhàn vô niệm Thiêng Liêng diệu mầu 

Điều thứ tám: là câu xả kỷ 

Tâm đại thừa suy nhĩ cao siêu 

Nguyện đem chân lý dắt dìu 

Chịu thay sanh chúng những điều khổ đau 

Mỗi một phút đi vào cõi chết 

Coi như mình đã hết nhân duyên 

Hỏi ai danh, lợi, tình, tiền 

Đến khi bỏ xác là quyền của ai? 

Còn sự sống khổ hoài không dứt 

Chết xác thân, tuy khuất mắt đời 

Nhưng hồn có được thảnh thơi 

Hay là vẫn chịu chơi vơi đọa đày 

Sống có thân hình hài đau khổ 

Còn tinh thần là chỗ nào đây? 

Nếu không tu tập đủ đầy 

Hồn kia thần nọ thêm dài xót xa 

Thương nên mới truyền ra lời dạy 

Để ngày sau khỏi phải kêu oan 

Huyền linh chánh pháp Đạo Vàng 

Tròn tin, vẹn tưởng hai đàng thong dong 

Thân vững chãi như tòng như bá 

Hồn linh thiêng như đã về thần 

Linh hồn hòa hợp xác thân 

Sạch trong tư tưởng nguyên nhân đắc thành 

Người chí nguyện tu hành chẳng sợ 

Những bệnh tình khổ sở thân sanh 

Nếu thân xác nọ yên lành 

Thì là dục vọng dễ sanh nơi lòng 

Nếu tu học mà không hoạn nạn 

Thì kiêu sa nổi loạn tâm hồn 

Bao điều khúc mắc bôn chôn 

Đó là trường học dạy khôn thêm bài 

Khi ma chướng hằng ngày khảo đảo 

Là bài thi chỉ đạo can cường 

Việc chi cũng thuận, cũng thường 

Thì tâm kiêu ngạo vô lường phát sanh 

Thấy lợi lộc người tranh kẻ chống 

Chớ nhúng vào làm động si mê 

Thi ơn chớ đợi ơn về 

Nếu mong đền đáp tâm đề mưu sâu 

Lưới trời rộng tầng cao lồng lộng 

Từ xưa nay khoảng trống nơi nào 

Ức oan ta cứ nhận vào 

Không cần biện bạch vì sao ức lòng 

Nếu như thế là không hỷ xả 

Đó hành vi vị ngã còn vương 

Mất đi Đạo nghĩa chơn thường 

Những điều Thầy dạy pháp cương y hành 

Bịnh khổ vốn phước lành Phật dạy 

Hoạn nạn là pháp giải nhân duyên 

Ma quân là bạn Đạo quyền 

Khó khăn khúc mắc vị truyền thú vui 

Kẻ tệ bạc là mùi lan huệ 

Chống đối mình là thế giao du 

Vinh hoa dường thể địch thù 

Nhục oan cửa ngõ người tu thanh nhàn 

Hãy chấp nhận muôn ngàn trở ngại 

Nếu cầu suôn, sẽ phải quanh co 
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Bao nhiêu tâm huyết dặn dò 

Với tình thương ấy Thầy cho con tường 

Khi hành Đạo thường thường cầu nguyện 

Coi cuộc đời mộng huyển mây bay 

Là vì sanh tử xưa nay 

Trong vòng lao ngục hỏi ai thanh nhàn? 

Bởi như thế Đạo Vàng mới mở 

Soi đưốc Từ che chở hiền nhân 

Long Hoa Đại Hội cũng gần 

Muốn nên Đạo cả một lần hy sinh 

Rồi sẽ được huyền linh ứng hóa 

Thoát cảnh đời giặc giã bi thương 

Tội gì đổ máu phơi sương 

Chất chồng oan nghiệt vô phương cứu nàn 

Ai có chí tầm đàng giải thoát 

Ta thề nguyền chỉ các đường duyên 

Để gieo thêm giống đại hiền 

Ngày sau linh tử bệ tiền ân phong 

Còn một đoạn thử lòng sau chót 

Thân Dậu nầy khó lọt thiên la 

Trận đồ Cửu Khúc Huỳnh Hà 

Nước tràn, lửa dậy thiết tha vô cùng 

Biết như thế mới dùng linh huệ 

Ban phép mầu đồ đệ ra công 

Hỏi ai trung nghĩa thiệt lòng 

Sẽ nhìn thấy giống Tiên Rồng cao bay 

Cầu nguyện Đức Như Lai cứu khổ 

Trăm Quan Thần phò hộ cho chung 

Nam mô Thượng Đế Huyền Khung 

Thiên Khai Huỳnh Đạo viên dung niết bàn. 

 

ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO 
Đường hành Đạo muôn ngàn cay đắng 

Niệm tình chung Thầy dặn đôi dòng 

Đời còn chê đục, khen trong 

Thì con rán giữ vẹn lòng hy sinh 

Nhìn sự thế thường tình đa chấp 

Thầy thường khuyên con lập hạnh tùng 

Sự đời chớ khá buôn lung 

Mà gieo thêm việc não nùng đau thương 

Dầu đôi chút vấn vương niềm tục 

Thầm nguyện cầu giây phút cho qua 

Đường đi còn chẳng bao xa 

Không tròn nghĩa đạo, triều ca khó vào 

Nhiều đêm vắng nghẹn ngào Thầy tủi 

Sứ mạng truyền trong buổi loạn ly 

Thương vì đệ tử mê si 

Lòng con chưa sạch, huyền vi chưa truyền 

Nhìn sanh chúng cộng duyên vay trả 

Biế rằng đây nghiệp quả ngày xưa 

Sự đời hết nắng, sang mưa 

Hết yên rồi loạn, hết ưu sang hờn 

Biết rõ thế phải hơn việc thế 

Rộng lòng như Thượng Đế bao dung 

Bền tâm nuôi chí đại hùng 

Rừng sâu mới có cội tùng ngàn năm 

Khuyên Thứ Nhứt bền tâm nghe dạy! 

Đời Hạ Ngươn nhẫn nại mới còn 

Nước mềm sỏi đá cũng mòn 

Tu hành Cha, Mẹ, Vợ, Con yên nhàn 

Trong năm việc đầu hàng cuối chợ 

Một lời lành sánh tợ thiên kim 

Nộ sân là tự quên mình 

Giao cho ma quỷ mặc tình vào ra. 

Khuyên Thứ Hai gọi là hiếu để 

Nơi gia đình huynh đệ Mẹ Cha 

Tình thương thắm thiết bao la 

Ví như bể rộng trời xa nghìn trùng 

Nếu lỡ phận cội chung cách biệt 

Cũng một lòng thành thiệt mang ơn 

Giữ sao tròn vẹn nghĩa nhơn 

Phật trời thương tưởng còn hơn lại quỳ. 

Khuyên Thứ Ba loạn ly khắp nẻo 

Cảnh máu xương nhìn héo ruột gan 

Non sông lâm việc tai nàn 

Cũng nên chung chịu chớ phàn nàn nhau! 

Người trần thế chuyện gì cũng muốn 

Ham bạc vàng, mến chuộng lợi danh 

Thế nên bày việc phân tranh 

Con ơi! Ráng nhớ cội lành đừng quên 

Khuyên Thứ Tư vững bền tâm trí 

Một con đường khắc kỷ tu thân 

Xét ra sống chết cũng gần 

Đừng quên ai cũng một lần xuôi tay 

Biết như thế lo ngày vĩnh biệt 

Được thanh nhàn vô diệt, vô sanh 

Nhơ nay tạo quả, viên thành 

Ngày sau thoát chốn hôi tanh đọa đày 

Khuyên Thứ Năm những ngày Sóc Vọng 

Để tâm thành lắng đọng trần ai 

Hỏi xem qua tháng năm dài 

Trong đời ta được mấy ngày vui tươi 

Có phải chăng ít cười, nhiều khóc 

Phật thương đời ô trọc là đây  
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Muốn sao thoát khỏi họa nầy 

Tịnh lòng nghe tiếng của Thầy gọi con. 

Khuyên Thứ Sáu nếu còn nghi hoặc 

Không lẽ Trời định đặt lại ta 

Chỉ như một giấc Nam Kha 

Mộng kia còn đó, người là ai đây? 

Con nên nhớ Thầy thường dạy 

Ngoài việc đời phải, trái, tử, sanh 

Còn linh hồn thiệt tinh anh 

Nhẹ về Thượng giới, nặng sanh hồng trần 

Khuyên Thứ Bảy còn thân, còn khổ 

Tạo niềm vui ở chỗ tu hiền 

Việc làm tuy phải cần chuyên 

Cũng dành thời khắc lo riêng cho mình 

Còn kiếp sống, còn tình, còn tiếc 

Chết đi rồi muôn việc hoàn không 

Phật Trời dạy chuyện sửa lòng 

Là thương xót việc trần hồng vô minh 

Khuyên Thứ Tám niềm tin chân thật 

Cũng là ngày gặp Phật nơi tâm 

Trong cơn bom đạn ì ẩm 

Vững lòng tin tưởng, niệm thầm Thiêng Liêng 

Vì cơ cuộc đảo điên vận số 

Nên Phật Tiên tuyển độ người lành 

Xét cho cùng cạn mối manh 

Để không vướn bận quẩn quanh sự đời 

Khuyên thứ chín con ơi ráng nhớ! 

Mối Đạo lành che chở thân sau 

Dầu ai chê thấp, khen cao 

Đạo con, con giữ chớ xao lãng lòng! 

Trải qua một cơn giông mới biết 

Thử thách rồi muôn việc mới hay 

Trong cơn cùng tận có Thầy 

Vài điều khảo đảo nọ nầy yên tâm 

Lời khuyên chót ai tầm chơn lý 

Con dắt dìu điểm chỉ tu hiền 

Đừng nên thiên vị bạc tiền 

Cũng không e sợ uy quyền vô lương 

Là người Đạo xem thường tất cả 

Việc sống còn, con đã hy sinh 

Lẽ đâu vương chút trần tình 

Rồi quên công nghiệp của mình ngàn năm 

Chớ coi việc thăng trầm là trọng 

Chớ xem điều dục vọng là cao 

Đổi thay tựa thể ra, vào 

Nhục vinh lên xuống mấy trào còn ai? 

Người hành Đạo đường dài đi tới 

Thoát bờ mê danh lợi uy quền 

Vững lòng cam chịu  trung kiên 

Ta nay thông lý diệu huyền riêng ta 

Cơ khảo thí bày ra trước mắt 

Để chọn người vững đạt niềm tin 

Thầy đâu nỡ phụ chân tình 

Không vì việc nhỏ hạ mình Như Lai 

Cơ lừa lọc không ai tránh khỏi 

Chí đại hùng đuốc rọi nơi nơi 

Nếu con hoán suốt sự đời 

Không buồn, không chấp, không rời tâm linh 

Dầu nơi đâu cũng gìn nghĩa Đạo 

Mở mắt nhìn cơ tạo vần xoay 

Rồi con chung sức với Thầy 

Thanh nhàn tự toại nước mây hiệp hòa 

Thương đệ tử từ xa trông đợi 

Mong mõi ngày Thầy tới ban ân 

Con ơi! Nắng Sở mưa Tần 

Nhỏ dòng tâm huyết mấy vòng văn thi 

Thân này mất, huyền vi không mất 

Người có tan, hồn thật không tan 

Như Lai truyền ánh Đạo Vàng 

Là thương muôn kiếp trần hoàn đọa sa 

Buồn đêm vắng áng hoa đề bút 

Cảm thông niềm lao ngục trần gian 

Phòng khuya gió lạnh, sương hàn 

Gợi lòng thương nhớ Niết Bàn Kim Cung 

Thao thức để sầu chung vạn vật 

Chia nỗi niềm chồng chất đau thương 

Lỡ mang sứ mạng phi thường 

Cũng đành gánh chịu đoạn trường cho chung 

Cảnh tan tóc bão bùng  đây đó 

Cạn lý huyền thông rõ Thiên cơ 

Lẽ đâu tâm trí hững hờ 

Để cho đệ tử dật dờ thương đau 

Cồn xáo trộn người sau, kẻ trước 

Rồi thời gian lần lượt sẽ qua 

Cùng suy cạn xét gọi là 

Cũng không phải chuyện lạ xa với đời 

Mở mắt Thánh nhìn trời trong suốt 

Xem thiên văn não ruột nơi lòng 

Hung tin xâm phạm trời đông 

Tràn qua, đùa lại cũng trong Giáp nầy 

Tử vi tinh căn Đoài ẩn bóng 

Để La Hầu gát vọng Tây Nam 

Địa Không, Thiên Kiếp, Triệt Tam 

Cự môn, Thiên Tướng cùng Tham Lang hành 
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Vũ, Mộc, Mã, đua tranh Thất Sát 

Tử, Phủ, Khôi, Việt, Bát, Kình, Đà 

Thái dương quốc ấn đóng xa 

Văn Xương, Vũ Khúc, Hóa Khoa cận kề 

Đơn thủ tại Tây Huê, Hóa Kỵ 

Sao Phá Quân trực chỉ Nam Phương 

Thanh Long, Kiếp Sát, Văn Xương 

Phi Liêm, Điếu Khách, Thiếu Dương hợp đồng 

Tam muội hỏa dụng công Lực Sĩ 

Nhờ Như Lai nhược thủy huân phong 

Thiếu Âm, Thiên Tướng, Thiên Không 

Kình Dương tam tướng hội trong Liên Tòa 

Xét thiên văn xót xa từng đoạn 

Thế cuộc tàn khởi loạn từ đây 

Máy trời lớp lớp chuyển xoay 

Con ơi! Hãy rán nghe Thầy dạy khuyên 

Cuộc cờ thế tranh quyền vương bá 

Người tu hành còn lạ chi đâu 

Nỗi lòng Thầy tỏ đôi câu 

Để cho tất cả lý sâu nghiệm tường 

Khương Thượng đợi Văn Vương mấy tuổi 

Sắc phong Thần nữa buổi là xong 

Chỉ e con chẳng trọn lòng 

Không nhìn được cảnh Tiên Rồng tung bay 

Tình chan chứa đêm dài chưa cạn 

Gát bút tàn vài đoạn cho con 

Một đời, một Đạo sắc son 

Thầy xong sứ mạng, nước non yên nhàn./. 

 

---oOo--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH – THI 

THẬP – THU LIÊN HOAN 

TỪ THỨ - VẬN 
****** 

SẤM - GIẢNG TIỀN GIANG 
Cuộc cờ thế giới sắp nên khuôn 

Gặp thế dương đông tướng lộn đường 

Hồ-Mã khó ngăn đà vỡ mặt 

Mao-Xa không chống nổi biên cương 

Pháo-Nga chen lối công thành hậu 

Chốt-Mỹ cầm hơi thí điểm trường 

Nghĩ mãi chưa ra đành chịu trận 

Chờ trang cao thủ xin nhường 

***** 

Nhường khách tài hoa ẩn bóng voi 

Trong cơn binh lửa đã khơi mòi 

Vi vu đình vắng nghe hơi gió 

Eo ốc gà khuya tưởng vọng còi 

Hồ nước vụt theo về ngọn bút 

Gươm thần thoạt biến đỡ lằn roi 

Tiết sang thời loạn chưa bình loạn 

Đau buốt tim lòng tựa thúc thoi 

***** 

Lòng tựa thúc thoi chuyện thái bình 

Biết ai cùng ngỏ một niềm tin 

Tai Trời gieo họa chung nhân loại 

Ách nước riêng ai chẳng phải mình 

 

Lãnh thổ vô tư còn bị cắt 

Hoàng đồ hữu sử vẫn phân minh 

Bắc Nga, nam Mỹ dành xương máu 

Đau xót vì chung cốt nhục tình 

 

***** 

Tình thương xô đẩy vịnh lần voi 

Ngán nỗi phần đông đã trổ mồi 

Người trước bạc đầu không sợ trống 

Kẻ sau líu lưỡi chẳng hơi còi 

Thọ ơn lập chước giao thù oán 

Báo nghĩa tầm phương phải rạch ròi 

Thế thái nhân luân Tiên Thánh chịu 

Đạo nhà không nặng, nặng vàng thoi 

***** 

Vàng thoi mua chuộc kẻ hai dòng 

Há chuyển người trung với núi sông 

Mắt Thánh nhìn Nga đùa ngụy bắc 
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Bút Thần điểm Mỹ cợt tà Đông 

Áo tơi hai gả nhìn chia xé 

Vải mục đôi bên giựt cắt đồng 

Sợ lạnh nhân sanh nên nhỏ lệ 

Màn trời chiếu đất buổi thu phong 

***** 

Thu phong thổi đến ở đầu voi 

Lành lạnh từ đây đã lố mòi 

Đất Bắc Nga-Hoa nhồi máu đặc 

Trời Nam Anh-Mỹ cạo xương còi 

GIÁP, ĐỒNG phân vị ngăn mâu thuẫn 

KỲ, THIỆU tranh ngôi kiếm đỡ roi 

Nhớ lại năm xưa THẦY có dạy 

Đệ Tam Thế Chiến nhẹ dường thoi 

***** 

Thoi đưa thế sự đến cơ cùng 

Thiên hạ xáo xào giặc tứ tung 

Nga bước lên thang còn ngại gió 

Mỹ xa vực thẳm lại e bùn 

Ba nhà Hồng-Lạc ba ngôi chủ 

Một mảnh Nam-Kỳ, một nước chung 

Tú khí linh sơn Trời định sẵn 

Thời nguy kim địa, xuất anh hùng  

***** 

Anh hùng vị quốc khởi đầu voi 

Nam-nữ xưa nay cũng một mòi 

Trão mật anh như trang dũng kiếm 

Phơi gan kiệt tuấn giữa hai còi 

Hồn trung, hồn nước  đời bia tạc 

Gương trước, gương sau đạo sử coi 

Mình khổ còn hơn dân tộc khổ 

Đừng đem sông núi đổi vàng thoi 

***** 

Núi đổi vàng, thau dạ nỡ nào? 

Mã mồ Tiên-Tổ tính làm sao? 

Cọp xa rừng thẳm còn thương nhớ 

Người bỏ Quê-Hương chẳng xót đau 

Trăm tuổi không qua đường tử biệt 

Nghìn thu nên để tiếng về sau 

Ước chi được lịnh dâng cờ hạnh 

Cứu vãn sanh linh lập Thượng trào 

 ***** 

Thượng trào VƯƠNG-PHẬT ngự thần roi 

Rỡ rỡ tôi trung hiếu một mòi 

Đại-Hội Long-Hoa hiền nhịp trống  

Thương-Ngươn Thánh-Đức sẽ ấn còi 

Rồng chầu cung ngọc Tiên cầm ấn 

Phượng múa Tòa-Chương Thánh chấp roi 

Khuên ráng tu thân xem kẻo lỡ 

Lựa lần ngày, tháng tựa đường thoi. 

 

---oOo--- 

 

SẤM - GIẢNG TIỀN - GIANG 

****** 
Đức HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC 
 

Ngày qui vị thân nương đất khách 

Chiếu triệu hồi chầu Bạch Ngọc Kinh 

Nhẹ thay phủi sạch trần tình 

Tường vân nương gót Thiên Đình cao phi 

Tam-Thập-Lục niên y phổ giáo  

Thương giống nòi truyền đạo Tiên-Gia 

Nặng lòng Tổ-Quốc sơn hà 

Tận thi nhơn lực bôn ba mấy hồi 

Tuy biết thế yên ngồi đâu nỡ 

Đem xác trần che chở non sông 

Đã mang dòng máu Lạc-Hồng 

Trong cơn quốc phá yên lòng được sao? 

Xưa liểu nhứt lược thao gồm đủ 

Thông vận trời cơ ngũ Tề, Yên 

Hiếu trung thề trước bệ tiền 

Trả xong mới chịu về miền thiên thai 

Bần-Đạo thọ CAO-ĐÀI  Thượng Khuyết 

Rõ máy huyền thấu việc xưa, nay 

Nhưng thân sanh đứng làm trai 

Đạo, đời gánh nặng đôi vai Tiên-Phàm 

Chờ đợi lúc non Nam phụng gáy 

Điệp sắc truyền trở lại Trung-Ương 

Trước đài thọ lịnh PHẬT-VƯƠNG 

Giáng ma xử chấp trương cao Phong thần 

Thảm sót bấy lê dân kỳ hậu 

Đã đòi phen bảo, tấu MẸ -THẦY 

Thương đoàn em dại hôm nay 

Chắt chiu lạc lõng không ai dắt dìu 

Noi Chánh-Pháp sáng, chiều tu học 

Nhưng cuộc trần ô trọc vây quanh 

Sa chân một chút tan tành 

Nếu không vẹn Tín, Hiệp, Thành trung-kiên 

Cơ vận chuyển Thần-Tiên lao khổ 

Diễn Long-Hoa nhiều chỗ điêu tàn 

Mười-hai chung cuộc nhơn hoàn 

Ba-mươi-sáu đạo binh tràn Nam-phương 
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Tiếng sấm vang khai trường chinh chiến 

Nơi đất bằng thành biển mênh mông 

Đổi dời cồn, vực, núi, sông 

Tro bay xương trắng máu hồng mang mang 

Kể từ niên Dậu tàn thận lục 

Sáu triệu binh Cửu Khúc Huỳnh Hà 

Mượn đường không, địa Liên-Hoa 

Lào, Miên, Thái ứng chia ba trận tiền 

Anh, Mỹ, Nga kết thiên thành khối 

Lập trận đồ tiếp nối Úc, Phi 

Thương thay Trung-Cộng lâm nguy 

Màu da, sắc tóc phân ly đôi đường 

Dương đông lại kịp nhường ba ngả 

Nhập Trung-Kỳ hậu đả Tây-Âu  

Nam-Vang là ải địa đầu 

Để cho Phiên quốc chư hầu giao phong 

Nhìn thấy thế động lòng Tiên-Phật 

Giành giựt nhau ngây ngất cuồng si 

Lương dân nào tột tình gì? 

Buộc lòng khổ ải sầu bi đọa đày 

Bửu Sơn rộng chờ ngày lập vị 

Chính Bảo-Giang tường thị là đây 

Vạch xong tứ tượng tam tài 

Địa linh quy thống trần ai cung vàng 

Bần-đạo xuất linh-quang diển tả 

Mượng lời châu quang nhả đề thơ 

Cùng ai kiên chí đợi chờ 

Tri ân xin chớ hững hờ buông dây 

Hãy so phiếm họa bài lưu thủy 

Thể hành vân phong vị văn thiên 

Song loan bình khúc diệu huyền 

Mượn thơ THÁI-BẠCH ngự truyền Đông Pha  

Ngâm nga đoạn sơn hà nghiêng ngửa 

Thà sanh cầm trâu, ngựa còn hơn 

Nô vong, quỉ giận, Thần hờn 

Làm người ai nỡ phụ ơn tiền-đồ? 

Chưa được sức đạp xô thành lũy 

Thôi cũng đừng trợ nguy, phò ma 

Tu thân đợi buổi trăng tà 

Canh ba gà gáy sao sa khắp cùng  (2017) 

Hòa lại bản đại hùng anh tuấn 

Hát chung bài đất Thuấn, Trời Nhiêu 

Thong dong sương sớm, mây chiều 

Treo gươm vị quốc phủi điều lợi danh 

Hòa thiên hạ tu hành để đắc 

Tam Bửu qui yên giặc mới thành 

Trót mang nặng chí bình sanh 

Hồn sương cảnh lạc thần dành Quê-Hương 

Điểm từ-chương điển nương ngọn bút 

Khí hùng thiêng gởi chút anh linh 

Vần thơ khơi quyện chân tình 

Toan đem tiết tháo phục sinh hiện về 

Nhưng qui luận điệp phê sắc chỉ 

Dầu Đại-La, Kim-vị, Phật-Tôn 

Long-Hoa còn đợi khai-môn 

Đều không được phép chiết hồn hóa thân 

Đêm khuya lạnh nương tthần Hiền-Đệ 

Sứ mạng truyền trao Huệ-linh-Thông 

Dường như trở gót trần hồng 

Đưa tay gạt nghẹ đôi lòng lệ vươn 

Rung rung nhỏ từ-chương pháp cú 

Biết rằng đời chưa đủ niềm tin 

Sương sa ngoài mái hiên đình 

Tưởng còn thân xác giật mình bâng khuâng 

Chấp Tiên bút chấp vần thi dở  

Chạnh lòng son hơi thở buông dài 

Trước mang đời, đạo quằn vai 

Nay còn thêm gánh trần ai dắt dìu 

Bởi sắc lịnh Linh-Tiêu đại xá 

Thúc hồn thiên vụt hạ mây vàng 

Tả thành sấm pháp đôi trang 

Xưa là cơ diệu nay toan bút huyền 

Thời chưa đến nhiều viên Tướng giỏi 

Cam khổ bần tôi, mọi không làm 

Nản lòng nắn mật, nhồi gan 

Không vì nhục thể mà toan cúi đầu 

Sống cơ cực ôm bầu nhiệt huyết 

Đợi chờ giờ sĩ kiệt lên yên 

Thà mang chí gặp huỳnh tuyền  

Thề không xua phụ làm phiền non sông 

Đôi lúc cũng não lòng than thở 

Nhưng hào hùng há sợ nguy vong 

Kinh luân dạy chữ tang bồng 

Không cầu quì lạy bán dòng, buôn dân 

Gương phí phách Thánh-Thần kim cổ 

Vào tử sanh như chỗ hẹn hò 

Nhọc nhằn mấy chặng cam go 

Nhục, vinh, thành, bại cũng trò mua vui 

Hạ diệu bút ngậm ngùi linh-huệ 

Xót lòng thương cơ thế chưa tròn 

Xa xa chuông thoảng ngân boong 

Canh gà rời rạc hồn còn nương thân 

Há tiếc rẻ cuộc trần đi, ở 

Nhưng đạo lành dang dở pháp cương 
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Lao xao triệt giáo chen đường 

Tà tinh mượn đạo giả phường chơn tu 

Mang lớp áp tập tu, lập hạnh 

Tạo Chùa chiền, Thất thánh, Tịnh trường 

Một câu kinh sám không tường 

Mảy may chẳng động lòng thương giống nòi 

Tranh ngôi vị đua đòi vật chất 

Nặng lòng phàm bán phật chia xương 

Non sông quá cảnh đoạn trường 

Rắn tuôn nọc rắn dễ thường thua voi 

Kẻ mãi Quốc mới coi mình trọng 

Người thiệt người không động lòng tham 

Tích xưa danh tiếng nhà Nam 

Sa cơ trung trực thà cam rơi đầu 

Gương khí phách năm châu rung động 

Sử còn ghi nòi giống anh hùng 

Màng gì cơ khí tàn hung 

Quyết đem gan, mật so cùng quyền uy 

Noi mực thước lương tri đạo đức 

Tiềm tàng trong lãnh vực vô biên 

Vâng theo THẦY-MẸ minh truyền  

Hồn lo giải thoát thân riêng giúp đời 

Bần-Đạo mượn đôi lời than thở 

Khúc tiêu sầu Hớn, Sở ngày xưa 

Đêm dài nhờ gió đẩy đưa 

Bổng, trầm gọi thức ai chưa tỉnh hồn? 

Cuộc trần lụy dạy khôn ân, oán 

Dấn thân vào bể loạn, rừng mê 

Canh khuya mượn bút xin đề 

Hỏi ai có biết đường về Tiên-Bang? 

Dầu thuyết giảng môn ngàn lý lẽ 

Chẳng hữu duyên xem nhẹ lời thơ 

Cảm thương tử đệ mong chờ 

Ngày cam nắng hạ, đêm chờ giọt sương 

Nhưng chẳng rúng cang trường nghĩa khí 

Mượn Bàn Khuê sông Vị buông câu 

Trần ai số định Công-Hầu 

Ngại ngùng chi bấy nhịp cầu tai ương 

Cuộc cờ thế còn đang tranh lấn 

Quyết mất, còn một trận sau cùng 

Song Xa thế nọ hiểm hung 

Nhờ đôi Sĩ-Tượng bền cung giữ thành 

Thế tiền Mã hậu canh đại Pháo 

Dầu chống ngăn trung đạo cũng nguy 

KỲ non kẹt mất lối đi 

THIỆU xưa THẦY dạy quên đi thế này 

Để mặt lũ chốt bầy múa mỏ 

Chưa qua sông khó bỏ về ngang 

Gặp Xe điếng vía kinh hoàng 

Thêm phần pháo cặp dẹp tan mấy hồi 

Ngựa qua sông xuyên đồi diệt Chốt 

Tượng chận đầu thí một lời hai 

Kinh đô Sĩ-Tượng che ngoài 

Tướng nghinh mặt Tướng, Pháo gài đợi Xe 

Bàn cờ thế người ta sắp sẵn 

Chỉ mười con Chốt chẳn mà thôi 

Lẽ đâu dư một nguy rồi 

Cờ gian bạc lận làm mồi ai xâu? 

Ba cộng Chín lấy đâu Mười Một? 

Lẽ Thiên cơ suy tột mới tường 

Đầu Dê mình Khỉ thảm thương   (2015-2016) 

Đuôi Dê đầu Khỉ họa vương khắp cùng 

Âu chuyển động ba nơi một lúc 

Á dập dồn chính khúc lửa bay 

Mỹ tuôn vàng khối một ngày  

Phi, Tần cô lập, Nhật thay chiến trường 

Mặt trời mọc phương đông tan giặc 

Bá Giáo tranh phơi xác đầy đồng 

Gà bay xa lộ xuyên Đông 

Hà-Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền 

Mười-tám nước liên minh nhập hội 

PHẬT-VƯƠNG truyền sắc đổi Thượng-Ngươn 

Giờ đây HUỲNH ĐẠO Tam - Ngươn 

Chọn trang tiết tháo Cấm-Sơn mới tường 

Đời thấy rõ bốn phương thống khổ 

Học Hà-Đồ tìm chỗ cao siêu 

Lâm phàm chỉ rõ Linh-tiêu 

Giờ đây nên nhớ sớm, chiều lo toan 

Vẽ cơ ngũ Đạo-Vàng cửu huyệt 

Chỉ cho tường lý thiệt Huyền- Thông 

Chừng nào xuất hiện Cửu-Long 

Mới quy Bá-Giáo ở trong khắp cùng 

Nhâm-Tý khai hiểm hung sẽ rõ         (1972) 

Trong giáp nầy dầu có loạn ly 

Đó là sắc chỉ huyền vi 

Thượng Ngươn tựu hội khai kỳ Long-Hoa 

PHẬT-VƯƠNG lịnh Chưởng-Tòa kiến tạo 

Lập Kim-Cung Bá-Giáo tranh hùng 

Làm cho Thất đảnh thảm thương 

Sau ba tiếng nổ PHẬT-VƯƠNG ngự trần 

Điều thứ nhất Kim Thân là trọng 

Nơi Cấm-Sơn khởi động Tây-Đô 

Nam-Vang xuất hiện hải hồ 

Rõ thông pháp-chánh cơ đồ PHẬT-VƯƠNG  
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Tạm mượn bút chơn tường diễn tả 

Khai Đạo-Vàng chơn ngã sẽ tường 

Mượn đời, mượn lủ quỷ vương 

Tạo thành cơ đạo phi thường mai sau 

Cơ xuất hiện điện trào sẽ rõ 

Đức  LẠC-LONG hội lập Nam triều 

Hồng-Bàng chỉnh lý cao siêu 

Để cho Dân-tộc thân yêu hội nầy 

Bá-Giáo quy có Thầy, có Chủ 

Đông cùng Tây cơ ngũ vạch đôi 

Đông dương sắp đặt định rồi 

Tiếp truyền Minh-Đế phục hồi ngũ châu 

Đại hồng thủy sơn lầu còn một 

Cảnh Thất-Sơn cùng tột còn hai 

Vạch ba mới rõ Thánh tài 

Tam phân đảnh túc là ngày hiệp chung 

Chọn những chí đại hùng cho đạo 

Chọn những người pháp bảo đắc thành 

Vương triều thánh thể tinh anh 

Hiền hòa mới được hội thành Phật dân 

Vẽ lại cảnh sân trần điên đảo 

Vẽ Đông Dương cơ đạo chung quy 

Hiệp châu chánh-pháp Tam -Kỳ 

Trung-Ương thế giới lập quy Thánh hiền 

Bần-Đạo mượn điển thiêng xuống bút 

Để đôi lời vẹt ngút cơ Thiên 

Cho hay trong máy nhiệm huyền 

Không còn lâu nữa chư-hiền đợi mong  

Ngày điên đảo Long-Hoa gần tới 

Chỉ e rằng mong đợi chưa tròn 

Ngã nhân chơn lý mất, còn 

Chưa phân, chưa định lâm môn khó về … 

---oOo--- 

Tập “Sấm Giảng Huỳnh Đạo” có được là do công lao của 

cô Đoàn Vũ Thúy ở Biên Hòa và anh Huỳnh Trung ở Bến 

Tre đã bỏ công đánh lại vào dạng *.docx để có thể đưa lên 

mạng phân phát cho mọi người cùng đọc và tìm hiểu. 

Vì đánh máy lại nên e rằng không tránh khỏi được những 

lỗi lầm. Xin quí vị độc giả niệm tình tha thứ và đồng thời 

xin chỉ bảo những chỗ sai lầm để chúng tôi có thể sửa 

chữa và bổ túc. 

Xin chân thành cảm tạ, 

Viễn Lưu, June/14/2016. 
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